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Don Boscoparochie Kessel-lo 

15 augustus 2025 Maria Ten Hemelopneming 

Voorgangers: Chris en Agnes 

Lector: Chris en Agnes 

Zang: Lieve 

Orgel: Jos 

 

Welkom (Chris) 

Welkom aan jullie allen op het feest van Maria ten Hemelopneming, in naam van 

Vader, Moeder , Zoon en Geest. 

We groeten elkaar bij dit weerzien en groeten ook alle Maria’s, Mia’s, Ria’s, en 

allen wiens naam afgeleid is van Maria. We begroeten ook alle moeders en zij die 

moederen over medemensen. We nemen alle moeders in gedachten en gebed 

mee die hun kinderen verloren hebben in oorlog, die hun kinderen geen eten 

kunnen geven. 

 

Samen: 

Wees gegroet, Maria. 

We groeten je, zoals de engel je kwam groeten. 

Wij kijken je aan, we spreken je aan, 

in het vertrouwen dat jij ook naar ons omziet. 

We groeten je zoals Elisabeth het deed 

toen ze overgelukkig was met je bezoek. 

We groeten je Maria, zoals herders en wijzen het ons voordeden 

toen ze jou en je pasgeboren Kind hadden gevonden. 

We groeten je met allen die waar ook ter wereld op bedevaart zijn 

en een plaats zoeken waar de hemel de aarde raakt. 
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Openingslied  
Lief Vrouwke,  
ik kom niet om te bidden,  
maar om een poos bij U te zijn.  
Ik heb U niets te geven, niets te vragen, deze dag.  
Ik bezit alleen de grote vreugde, dat ik U bekijken mag (x2).  
 
Lief Vrouwke, 
ik kom niet om te spreken,  
maar om een poos bij U te zijn.  
Ik heb U niets te zeggen, niets te vragen, deze dag.  
Maar bewaar voor mij de grote vreugde, dat ik U bekijken mag (x2).  
 
Lief Vrouwke,  
ik kom niet om te zingen,  
maar om een poos bij U te zijn.  
Ik heb U niets te bieden, niets te vragen, deze dag.  
Laat voor mij alleen de grote vreugde, dat ik Moeder zeggen mag (x2). 

Eerste lezing: Moderne Magnificatlezing: Chris 

 

Maria zong: 

wat is God toch grandioos. 

Hij betekent alles voor mij. 

Ik ben helemaal opgetogen 

omdat Hij naar mij heeft omgekeken. 

Eigenlijk ben ik toch niets bijzonders, 

een doodgewoon meisje 

dat graag voor anderen klaar staat. 

Maar voortaan zal iedereen zeggen 

dat ik het heel erg getroffen heb. 

Hij is inderdaad machtig groot 

en Hij heeft zijn naam waargemaakt 

door mij te kiezen voor zoiets geweldigs. 

Zo doet Hij met ons. 

Alle mensen die naar Hem opzien, hebben dat steeds ondervonden. 

Wie hem in de arm neemt, staat sterk. 

Maar wie zich verbeeldt dat hij het wel alleen kan zal bedrogen uitkomen. 

De machtigen laat Hij rustig vallen 

maar de kleinen helpt Hij vooruit. 

Aan ons, die nog zoveel tekortkomen, 

geeft Hij wat we maar nodig hebben. 

Maar diegenen die zich al van alles hebben voorzien 

stuurt Hij weg met lege handen. 

Zo heeft Hij het altijd gedaan met de mensen 

vanaf Abraham en zijn volk 

tot nu toe en in eeuwigheid. 
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Lied (Taizé) CD ‘Laudate omnes gentes’ nr  5 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.  

Magnificat, magnificat,magnificat anima mea!  

Evangelie: Agnes 
 
Maria en Elisabeth Lc.1,39-56 
 
Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in 
Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette.  
Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze 
werd vervuld van de heilige Geest en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van 
alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot!  
Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?  
Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.  
Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen 
gaan.’ 
 
Maria zei: 
‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, 
mijn hart juicht om God, mijn redder: 
Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. 
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, 
heilig is zijn naam. 
Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. 
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm 
en drijft uiteen wie zich verheven wanen, 
heersers stoot hij van hun troon  
en wie gering is geeft hij aanzien. 
Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, 
maar rijken stuurt hij weg met lege handen. 
Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, 
zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: 
hij herinnert zich zijn barmhartigheid 
jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.’ 
Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar huis. 
 
Duiding: Chris 
 
Wie is die vrouw die al eeuwen aanbeden wordt, bezongen wordt en in de kunst 
uitgebeeld? Die voor velen een voorbeeld is, voor velen troost geeft. 
De bijbel geeft ons een beeld van Maria. 
Lucas beschrijft haar als gelovende vrouw. Zij is bereid om haar levensconcept 
tot dan toe, los te laten en zich te verlaten op de woorden van de engel. Ze 
verlaat zich op God. Ze stelt zich ter beschikking van God. Ze wil de Heer dienen 
en noemt zichzelf de dienares van de Heer. Israël beschouwde zichzelf als de 
dienstknecht van de heer, maar Israëls mannen hadden echter gefaald. Maria 
stelt zich in de plaats van haar volk en zegt:’ Laat er met mij gebeuren wat u 
gezegd hebt’. (Lc.1,13). Ze heeft de pretentie voor het hele volk te spreken en 
ze draagt ertoe bij dat er voor het hele volk verandering in de situatie komt. 
De ontmoeting met de engel en de boodschap van God zet Maria in beweging.  



                                                                                                                                                                              CW 
 

4 
 

Ze gaat op bezoek bij haar zwangere nicht Elisabeth. Deze begroet haar met de 
woorden’ Gezegend ben jij onder alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw 
schoot’, woorden die  we van kindsbeen af leerden in het oude gebed. Toen zong 
Maria haar lied, net zoals Mirjam, de zus van Mozes en later  in de gestalte van 
Hannah, toen zij het leven schonk aan Samuël: ‘ Mijn ziel maakt groot de Heer.’ 
 
In deze beroemde Lofzang van Maria, of het Magnificat prijst ze God: ‘Hij heeft 
oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan 
gelukkig prijzen.’ (Lucas 1,48).  In dit vers klinkt het zelfvertrouwen door dat het 
eenvoudige meisje opeens voelt. Ze weet dat God grote dingen voor haar heeft 
gedaan. Vervolgens zingt ze over het omverwerpen van alle gangbare waarden. 
Maria is dus bepaald geen aangepaste en brave vrouw, maar rebellerend en 
opstandig. God stuurt de plannen van de hoogmoedigen in de war ‘heersers stoot 
Hij van hun tronen en wie gering is , geeft Hij aanzien’ (Lucas 1;52). Maria heeft  
er oog voor hoe God handelt. 
 
Bij Lucas is Maria de vrouw die alles wat er gebeurt in haar hart koestert, 
bewaard en overweegt. Ze brengt met haar kind het licht in de wereld en een 
vrede die machtiger is dan de Pax Romana die keizer Augustus met 
wapengeweld in zijn rijk heeft gesticht. Maria’s geloof in Gods handelen wordt 
echter wel op de proef gesteld in situaties die haar veel pijn doen. De grijsaard 
Simeon heeft het haar voorspeld: ‘ en zelf zult u als door een zwaard doorstoken 
worden’ (Lucas 2,35). Wanneer haar twaalfjarige zoon achterblijft in de tempel 
van Jeruzalem is zij verontwaardigd: ‘Kind, waarom heb je ons dit aangedaan, je 
vader en ik zochten je met smart!’ 
 
De evangelist Johannes komt weer met een ander beeld van Maria. Hij spreekt 
over haar als ‘de moeder van Jezus’ . Ze treedt in zijn evangelie op twee 
beslissende tijdstippen op: bij de bruiloft in Kana en onder het kruis in Golgotha. 
Maria speelt op de bruiloft een belangrijke rol: zij voelt aan wat mensen 
ontbreekt en dringt er bij Jezus op aan te helpen. Het veranderen van water in 
wijn gaat om verandering in mensen. Wie vastzit in gebruiken en tradities, 
daarop wijzen de zes stenen kruiken, is niet in staat om bruiloft te vieren. 
Aan het eind van Jezus’ leven onder het kruis komen we de moeder nog eens 
tegen: daar staat ze naast Johannes, de lievelingsapostel. Jezus zegt haar: ‘Dat 
is uw zoon’ en daarna tegen de leerling:’ Dat is je moeder’. Vanaf dat moment 
nam die leerling haar bij zich in huis. (Joh. 19,26 ev). Johannes en Maria worden 
niet bij naam genoemd: zij staan voor het volk Israël en voor de volgelingen van 
Jezus.  In de Handelingen van de apostelen bij Lucas is zij aanwezig op het 
Pinksterfeest bij de komst van de Heilige Geest. 
 
Tot zover de biografie van Maria volgens de Bijbelse geschriften. Volgens 
sommige niet- Bijbelse bronnen zou Maria met de apostel naar Efese gegaan zijn 
en daar gestorven, volgens andere aanwijzingen is zij in Jeruzalem gebleven. De 
traditie vertelt dat de apostelen het graf van Maria bezochten, dat leeg was, 
maar gevuld met een heerlijke geur van bloemen. Er was maar één conclusie 
mogelijk: Maria was ten hemel opgenomen. 

Het gedicht ‘Misschien’ verwoordt waarom mensen, wij ons aangetrokken voelen 
tot de figuur van Maria. 
 
Misschien 
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Misschien omdat je een vrouw bent, Maria, 

voel ik me zo tot je aangetrokken. 

Misschien omdat je zo mooi bent, Maria, 

heb je bij mij een plaats in mijn hart. 

 

Misschien omdat je weet wat liefde is, Maria, 

kan ik zo van je houden. 

Misschien omdat je pijn ervaren hebt, Maria, 

kan ik zo mijn eigen pijn dragen. 

Misschien omdat je een kind had, Maria, 

kan ik mijn ouderschap zo goed beleven. 

 

Misschien omdat je een vriendin had, Maria, 

kan ik daardoor vriendschap dragen. 

Maria, jij bent een vrouw onder alle vrouwen, 

voor mij een voorbeeld dat zoveel waarde heeft. 

Bedankt dat ik door jou liefde ken! 

 
Voor kleine mensen (ZJ 207)  
Voor kleine mensen is Hij bereikbaar, 
Hij geeft hoop aan rechtelozen, 
hun bloed is kostbaar in zijn ogen, 
Hij koopt ons vrij uit het slavenhuis. 
 
Hij zal opkomen voor de misdeelden, 
Hij zal de machten die ons dwingen 
breken en binden, Hij zal leven, 
onvergankelijk als de zon. 
 
Zoals de dauw die de aarde drenkt, 
zo zal Hij komen en in die dagen 
zullen trouw en waarachtigheid bloeien, 
zal er vrede in overvloed zijn. (geen refrein) 
 
Dan dragen de bergen schoven van vrede 
en de heuvels een oogst van gerechtigheid, 
een vloed van koren, golvende velden, 
een stad rijst op uit een zee van groen. 
 
 Zijn naam is tot in eeuwigheid, 
zolang de zon staat aan de hemel. 
Zijn naam gaat rond over de aarde, 
een woord van vrede, van mens tot mens. 
 
 
Bij wijze van geloofsbelijdenis: Chris 
 
Maria leeft in elke vrouw in elke mens die om het even waar 
wordt vergeten en over het hoofd gezien. 
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Maria leeft in elke vrouw 
in elke mens van wie niemand iets verwacht. 
 
Maria leeft in elke mens 
die niet berust bij minachting of onmacht 
maar die - tenminste bij zichzelf - 
de hoop wakker houdt 
dat ook een neergeslagen mens 
ooit rechtop zal lopen. 
 
Maria leeft in elke mens 
die weigert te verlammen in de angst 
en durft te geloven in dat woord: 
‘vrees niet, 
met jou wil God iets nieuws beginnen.’ 
 
Ieder mens kan in zijn/haar leven 
de kiemen dragen van een nieuwe toekomst. 
 
Bidden we dan samen het Weesgegroet om onze gebeden kracht bij te zetten: 
 
Weesgegroet: Agnes 

Wees gegroet Maria, vol van genade. 

De Heer is met U. 

Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen, 

en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus. 

Heilige Maria, Moeder Gods, 

bid voor ons, arme zondaars, 

nu en in het uur van onze dood. Amen. 

 
Voorbeden: Agnes 

Keervers: Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est 

Wij bidden met Maria: 

Voor alle moeders in oorlogsgebieden, speciaal de moeders in Gaza 

voor moeders in landen waar ze door extreme klimaatomstandigheden 

hun kinderen geen voedsel of noodzakelijke hulp kunnen geven. 

 

Voor alle vrouwen die zich volop inzetten in hun beroepsleven in de zorgsector, 

Voor alle vrouwelijke vrijwilligers die zich inzetten voor bejaarden en zieken  

voor vrouwen die de zorg voor hun ouders opnemen, zieke kinderen oppassen 

Voor alle vrouwen en mannen die geen kinderen hebben 

voor  ouders die pleeg- of adoptiekinderen hebben 

voor vrouwen die een kind verwachten 

voor alleenstaande moeders en vaders 

Zij moederen elk op hun eigen manier. 
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Voor allen die hun stem tegen onrecht laten horen 

die geloven dat geloof bergen verzet 

en dat liefde geweld kan breken 

 
Offerandelied: Nu looft en prijst mijn ziel de Heer ZJ 501 
 
Nu looft en prijst mijn ziel de Heer, 
van vreugde jubelt heel mijn hart, 
in God die mijn Verlosser werd. 
Magnificat, jubelt allen in de Heer, jubelt om uw heil. 
 
Want welgevallig zag Hij neer 
op mij, die door mijn nietigheid, 
niets anders dan zijn dienstmaagd ben. 
 
Magnificat, jubelt allen in de Heer, jubelt om uw heil. 
Zie, aangebroken is de dag, 
dat elk geslacht aan 't jublen gaat, 
elk volk mij zalig prijzen zal. 
Magnificat, jubelt allen in de Heer Magnificat, jubelt om uw heil. 
 
Dankgebed (Chris) 

Wij danken om Maria, voorbeeld van vrouw- en moeder-zijn. 
Wij danken Maria om haar groot geloof,  
waarmee zij bereid was 'Ja' te zeggen op uw uitnodiging.  
Wij danken U om het groot vertrouwen waarmee zij de weg is gegaan,  
die Gij van haar hebt gevraagd,  
een weg die zij vol moed en trouw  tot het einde toe is gegaan.  
 
Wij danken U, God,  
omdat Gij ons in Maria hebt getoond  wat een mens is in uw ogen,  
en tot welke wondere, grote dingen Gij een mens roept  
die open en nederig van hart is. 
Omwille van U en haar,   
omwille van allen, die zich geven om anderen gelukkig te maken,  
die oog hebben voor wat geen mens meer ziet;  
omwille van allen, die de zwaksten verdedigen  
en zich kunnen verheugen om de grootheid van anderen, danken wij U.  
In Maria en in zoveel andere moedige vrouwen,  
herkennen wij Jezus van Nazareth  
die al zijn mensen een warm hart toedraagt tot het uiterste.  
 
Weer zijn wij hier bijeen om Hem te gedenken, om al wat Hij voor ons betekent,  
uitdrukkelijk en dankbaar ter sprake te brengen en te vieren.  
Toen de machtigen Hem naar het leven stonden,  
heeft Hij een handvol kleine mensen, zijn vrienden,  
rond een tafel bijeengebracht. 
Samen hebben ze gegeten en wijn gedronken,  
samen hebben ze gebeden, zoals wij nu doen tot God,  
onze Vader die in het diepste van zijn mensen is. 
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Onze Vader 
 
Communie 
 
Elke vrouw, elke mens is moeder voor het leven.  
Moeder, dat is: een plaats open houden voor de ander,  
een plek aan tafel om mee te eten. 
“Kom, schuif maar aan.”  
Mogen wij door delen en breken 
anderen uitnodigen naar voorbeeld van Maria. 
 
Muziek tijdens de communie 
 Let it be: John Lennon, Paul Mc Cartney  

 
When I find myself in times of trouble,  
Mother Mary comes to me  
Speaking words of wisdom, let it be  
And in my hour of darkness  
she is standing right in front of me  
Speaking words of wisdom, let it be 
 Let it be, let it be, let it be, let it be  
Whisper words of wisdom, let it be  
 
And when the broken hearted people 
living in the world agree  
There will be an answer, let it be  
For though they may be parted,  
there is still a chance that they will see  
There will be an answer,let it be 
 
And when the night is cloudy  
there is still a light that shines on me  
Shine until tomorrow, let it be  
I wake up to the sound of music,  
Mother Mary comes to me  
Speaking words of wisdom, let it be  
 

Vertaling  
Wanneer ik moeilijkheden ken  
komt Moeder Maria naar mij  
en spreekt woorden van wijsheid, laat het zo zijn.  
En in mijn donkere uren staat zij recht voor mij  
En spreekt woorden van wijsheid, laat het zo zijn, 
Fluistert woorden van wijsheid, laat het zo zijn.  
 
En wanneer de mensen met  
liefdesverdriet het met elkaar eens zijn  
Zal er een antwoord zijn, laat het zo zijn  
Hoewel ze misschien uit elkaar zijn  
is er nog steeds een kans dat ze zullen inzien  
Dat er een antwoord zal zijn,  
En wanneer de nacht vol wolken is  
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is er nog een licht dat op me schijnt,  
schijnt tot aan de morgen, laat het zo zijn  
ik word wakker met het geluid van muziek  
Moeder Maria spreekt tot mij  
Spreekt woorden van wijsheid, laat het zo zijn  
 

 
Bezinning na de communie: Agnes 
 
Zacht moederen 
Ochtendlicht dat langzaam landt 
Leeft in fluisteringen 
 
Zacht in luisteren 
Handen die dragen 
Adem de ruimte laat 
In liefde groeiend vertragen 
 
Zacht moederen 
Zonder moeten licht en vrij 
En niet-weten naast je gaan 
Alleen liefde, altijd dichtbij 
 
Zachte samen op pad 
‘gewoon naast’, heel vertrouwd 
Een liefdevolle reis 
Samen thuis gebouwd    Veerle Declerck 
 
Slotgebed: (Chris) 
 

Maria, de weinige keren 

dat we je in het verhaal van jouw zoon ontmoeten 

maak je diepe indruk op ons. 

Je koos niet de gemakkelijkste weg, 

Je volgde jouw zoon. 

Ook al was dat niet naar de zin van je omgeving. 

Je wist hoe scherp het aanvoelt 

om uitgesloten te worden. 

Net als je zoon voelde je een voorkeur 

voor al wie zwak en klein wordt gehouden. 

Hij had je op weg gezet… 

een weg tegen de stroom in. 

Samen met Jezus’ vrienden 

bleef je trouw: je ja was ja! 

We willen ook graag geloven 

in kleine stappen van gewone mensen 

die geloven dat het wél anders kan! 

Maria, moeder van God en onze moeder, bid voor ons, 

Jij die reeds bent bij God onze Vader. 

Zending en zegen (Chris) 
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In vertrouwen ging Maria een weg van geloof, 

een weg van overgave en een weg van krachtig verzet tegen alles wat de 

mensen klein houdt en onrecht aandoet.  

Vinden we steun bij elkaar in naam van vader, moeder, zoon en geest om met 

vertrouwen ook die weg te gaan. 

Slotlied: Wat kan in Kana (melodie: uit vuur en ijzer) 

Wat kan in Kana kan opnieuw 

en wereldwijd gebeuren: 

dat water, brak en smakeloos, 

als goede wijn gaat geuren; 

dat leegte en eenzaamheid 

verdwijnen door gemeenzaamheid 

dat zoveel eenkennigheid 

tot samenspel gaat kleuren. 

 

Doe alles wat Hij heeft gezegd 

en ga zijn weg ten leven: 

maak vrede door gerechtigheid, 

wil om de naaste geven; 

behandel in eigen kring 

de minste als de eersteling, 

en laat niet de vluchteling 

steeds verder zijn verdreven. 

Zal toekomst als een bruiloftsfeest 

voor mensen ooit ontluiken? 

Zal iedereen daartoe zijn hart 

en rede gaan gebruiken? 

Dat wonder, het komt eraan, 

door wie de weg ten leven gaan, 

zij dragen de wijn al aan 

in kannen en in kruiken! 

 

Mededelingen: 

Eerstvolgende viering in Don Bosco: 7 september 10u30 

Meditatie op maandag 25 augustus om 20u 

- 21 september 12-16 uur De langste vredestafel aan museum Parcum (abdij van Park) 

- 27 september om 18 uur vredeskansel Sint Michiel vredeskerk  

Pat Patfoort over geweldloosheid in de omgang en conflictbeheersing 

 

 


