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PALMZONDAG 

amen macht uit handen geven                                

Niet hoog te paard, maar laag te ezel 

 

Palmtakjes liggen in doopschaal op de tafel (zijkant) 

Symbool versiert met palmtakjes (Teejo)  

Welkom (Chris) 
Lieve mensen, van harte welkom, fijn dat jullie er zijn om met jullie 
aanwezigheid vreugde toe te voegen aan ons samenzijn hier. Want zonder jullie 
geen viering. 
Zonder palmtakjes geen echte Palmzondagviering. Gelukkig heeft de buxusmot 
niet alle palm bij Sika verwoest. (Een ezel heb ik niet kunnen meebrengen)  
 
 
Zegenen we samen deze viering van Palmzondag in: 
 
Voor wie Hem die op een ezelsveulen rijdt wil volgen 
Gezegend door Hem die komt in de naam van de Heer 
Voor wie zich wil bevrijden uit oude structuren 
voor wie een nieuwe samenleving mee wil scheppen 
Gezegend door Hem die komt in de naam van de Heer 
Voor wie zich ten dienste van de zwakkeren wil opstellen 
Voor wie wil meedoen met de 25% revolutie van Broederlijk Delen 
Gezegend door Hem die komt in de naam van de Heer 
Voor wie niet gelooft in de macht van de sterkste 
Voor wie vrede betracht 
Gezegend in naam van Vader, moeder, Zoon en Geest. 
(CW) 
 
We zingen deze viering in: 

 
Herschep ons hart, heradem ons verstand. 
Dat wij elkaar behoeden en doen leven. 
Maak ons tot uw gemeente. 
Wees de stem die ons geweten wekt. 
Verberg U niet. (2x) 
 

Lezingen 
(Chris) In de psalmen is de stad Jeruzalem het beeld van een plek waar 

gelijkheid en schoonheid heerst voor ieder. Jeruzalem was toen, en is nog, een 

plek waar machten elkaar totterdood bekampen, net het tegenovergestelde van 

die grote droom van God en mensen. 

Psalm 122 (Constance) 

Een pelgrimslied van David. 
Verheugd was ik toen ik hoorde: 



Don Boscoparochie Kessel-Lo                 Palmzondag 24 maart 2024                                                    CW 
 

2 
 

‘Wij gaan naar het huis van de HEER,’ 
verheugd ben ik, nu onze voeten staan 
binnen je poorten, Jeruzalem. 
Jeruzalem, als een stad gebouwd, 
hecht en dicht opeen. 
Daar komen de stammen samen, 
de stammen van de HEER, 
om Israëls plicht te vervullen, 
te prijzen de naam van de HEER. 
Daar zetelt het gerecht, 
daar troont het huis van David. 
Vraag om vrede voor Jeruzalem: 
‘Dat rust hebben wie van je houden, 
dat vrede heerst binnen je muren 
en rust in je vesting.’ 
Om mijn verwanten en vrienden 
zeg ik: ‘Vrede zij in jou.’ 
Om het huis van de HEER, onze God, 
wens ik je al het goede. 

 
Visioen van Zacharia (Zach.9,9-10) 
 
(Chris) In het verhaal van de intrede van Jezus in Jeruzalem speelt de ezel een 
rol. Is het toeval dat Jezus hier op een ezel rijdt?  
De profeet Zacharia tekent de komende Messias heel anders dan de koningen 
van de grootmachten toen. Een koning, ja, maar wel een ‘sjofele’ koning. 
 
(Constance) 
Juich, vrouwe Sion, 
Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! 
Je koning is in aantocht, 
bekleed met gerechtigheid en zege. 
Nederig komt hij aanrijden op een ezel, 
op een hengstveulen, het jong van een ezelin. 
Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen 
en de paarden uit Jeruzalem; 
de oorlogsboog wordt gebroken. 
Hij zal vrede stichten tussen de volken. 
Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, 
van de Rivier tot aan de einden der aarde. 
 

 
Palmliturgie 

 

Lezing: Mt. 21, 1-11  (Chris) 
 

Intocht in Jeruzalem 

Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde 

Jezus er twee leerlingen op uit. Zijn opdracht luidde: ‘Ga naar het dorp dat daar 

ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat 
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met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets 

vraagt, antwoord dan: “De Heer heeft ze nodig.” Dan zal men ze meteen 

meegeven.’ Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de 

profeet: ‘Zeg tegen Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en 

rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.”’ 

De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze 

brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus 

daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg 

uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. De 

talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen 

luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam 

van de Heer. Hosanna in de hemel!’ 

Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die 

man?’ wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat is Jezus, de 

profeet uit Nazareth in Galilea.’  

 
 

Lied: Jij die bent ZJ 758 

Jij die bent: 

 ‘Ik zal er zijn voor u’. 

 Naam die zin is van ons leven,  

wees nabij, wordt zichtbaar hier en nu. 

 Groei in ons, kom in ons tot leven. 

 

 Jij die zegt: ‘De minsten zijn mijn broeders’,  

die vanuit de wereld tot ons spreekt,  

die ons roept te zijn elkanders hoeder, 

 leer ons zien uw licht dat openbreekt. 

 

 Jij die ziet hoe mensen doodgezwegen,  

zonder waardigheid en zonder naam, uitgesloten,  

altijd alles tegen, 

 Jij roept ons om aan hun kant te staan. 

 

 Jij, het Woord dat in ons waar moet worden, 

 wij, uw stem voor wie geen stem meer krijgt,  

Jij die hoopt zijt op een nieuwe morgen,  

wij het beeld van U die leven zijt. 

 

Gebed en wijding van de palmtakken  
 
Zeg het met palmen (Constance) 
Zeg het met palmtakken 
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dat je Hem die beeld is van 
'Ik zal er zijn voor u' 
wil binnenlaten in je leven. 

Zeg het met palmtakken 
dat je de Gekruisigde, de Verrezene 
wil binnenlaten in je samenleven. 

Zeg het met palmen dat je je verbindt 
tot een nieuwe manier van leven 
waar het geknakte riet niet gebroken 
en de kwijnende vlaspit niet gedoofd worden, 
waar recht wordt gedaan aan de minsten, 
waar alles spreekt van breken en delen. 

Zeg het met palmen 
en doe wat je zegt: 
ik zal er zijn voor u. 
Laat de Gekruisigde 
in jou tot leven komen. 

Carlos Desoete 

Zegenen van de palmtakken: (Chris) 
Vader van het leven, 

zegen de palmtakken 
die we hier verzameld hebben. 
Dat wij hierin mogen herkennen dat Jezus 
doorheen lijden en dood, 
de weg naar de toekomst geopend heeft 
en vruchtbaarheid gegeven. 
Geef ons de kracht om hem te volgen 
en zoals hij, stand te houden. 
Dat we niet terugdeinzen als het moeilijk wordt. 
Wij vragen het U in zijn naam 
voor vandaag en alle dagen.  
Amen. 

 

Muziek: Benedictus- CD Laudate omnes gentes Taïzé nr 18 
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Duiding (Chris) 

Jezus reed Jeruzalem binnen op een ezel als een sjofele koning, zoals we 

hoorden in het visioen van Zacharia.  

Heel anders dan de Romeinse keizers die na een overwinning Rome binnenreden 

in een triomfantelijke parade hoog te paard, op een paradepaard. De keizer reed 

dan statig door de straten omringd door soldaten en dienaren en toegejuicht 

door de samengestroomde menigte. 

De paarden van de vorsten van Assyrië, Babylonië, Egypte en Perzië waren het 

statussymbool van hun macht. Hun militaire paarden en wagens waren de tanks 

van toen. De Israëlieten keken tegen hen op en verlangden soortgelijke 

indrukwekkende dingen, die meer vertrouwen leken in te boezemen dan Gods 

trouw. De profeten zoals Jesaja uitten zich hier kritisch over. 

Tegen deze achtergrond wordt de tekst van de profeet Zacharia over de komende 

Messias begrijpelijk.  

Hij zegt:’   Juich Sion, Jeruzalem,  
schreeuw het uit van vreugde! 
Je koning is in aantocht, 
bekleed met gerechtigheid en zege. 
Nederig komt hij aanrijden op een ezel, 
op een hengstveulen, het jong van een ezelin. 
 
Het paard was de limousine van de antieke wereld, de ezel , het lelijke eendje. 
Dat de ezel Jezus draagt, maakt duidelijk dat Hij geen kronieken zal achterlaten 
van veroveringen en macht. Zijn verhaal zal niet gaan over het uitoefenen van 
macht over mensen. 
Hosanna – help me toch – red me, roept de massa. 
Zijn het dezelfde mensen die de komende week terugkeren en verraad plegen? 
Die hun palmtakken vervangen door stenen? Zijn het dezelfde mannen (en 
vrouwen) die straks zullen kiezen voor Barabas? 
Het is van alle tijden en van alle plaatsen: mensen die hun kar keren. Soms 
demonstratief en expliciet, vaak geluidloos en vallend tussen de plooien van 
wijzigende maatschappelijke context. Stad van vrede, met huizen schouder aan 
schouder … Zoals we het daarnet hoorden, naar het visioen in psalm 122 … Waar 
mensen samen wonen en leven wordt nogal eens van schouder gewisseld in 
functie van eigenbelang, in functie van macht en aanzien. Of soms uit 
overmacht, om te overleven. Want wat moet je doen – soms – als je kind, je 
vrouw, je familie bedreigd wordt. Als je bijna alles ontbeert om te leven, te 
overleven – het dagelijkse brood. 
Net daar was het Jezus om te doen: de radicale keuze voor goed leven voor álle 
mensen met een voorkeursoptie voor de armsten en de kleinsten. Geen optie 
van boven uit opgelegd, maar wel vanuit de geleefde keuze voor recht en 
menswaardigheid. 
Jeruzalem, stad van vrede. Visioen. Ons aangezegd. 
Met de oorlog in de Gaza weten we dat Jeruzalem, de Stad van Vrede, nog niet 
voor morgen is. Ook op  vele andere plaatsen in deze wereld is oorlog, geweld, 
bedreiging, aanslagen, … dagelijkse kost. Slaan mensen op de vlucht.  
Overal zijn mensen nodig die schouder aan schouder de basisoptie van vrede en 
gerechtigheid willen leven. Die ervoor gaan. 
Vorige zondag was er de Dag van de Zorg. Zovele mannen en vrouwen die hun 
werk in de zorg met kennis van zaken doen, met liefde. Ik ontmoet vaak 
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Mantelzorgers die zichzelf vergeten om te zorgen voor een geliefd persoon. 
Begin van deze maand : de week van de vrijwilliger. Wat zou onze samenleving 
zijn zonder de talloze vrijwilligers die zich onbaatzuchtig inzetten voor zoveel 
goede doelen en mensen. 
Er zijn de mensen die schouder aan schouder opstappen in betogingen, zoals 
vorige zondag, die opkomen tegen onrecht  discriminatie en racisme. 
Op tv, sociale media zie ik mensen die zich willen aansluiten bij de 25% -
revolutie van Broederlijk Delen. 
SOS Kinderdorpen en Ketnet roepen alle Ketnetters op om op woensdag 27 
maart om 5 voor 12 te stampen voor vrede. Zo willen ze de aandacht vestigen 
op wat de verwoestende impact kan zijn van oorlog en conflicten op kinderen 
wereldwijd.  
Op de grafsteen van mijn vriend stond: ‘Geef niet op. Er is nog werk genoeg om 
deze wereld bewoonbaar te maken!’ 
 
Eén takje is ons genoeg, 
een groene tak van hoop 
Eén takje is ons genoeg, 
een groene twijg van vrede 
dat ons uitdaagt 
om zijn weg te gaan. 
 

Geloofsbelijdenis (Chris) 
 

Geloven in die Jezus van Nazareth is niet zo vanzelfsprekend… 

We weten dat zijn leven voor mensenogen eindigde in een mislukking, een 

veroordeling, verraad en eenzaamheid. 

En toch, juist zijn consequente keuze, 

– het niet willen wijken voor de macht en de massa – 

maar een leven leiden in totale, gevende liefde, 

heeft een goddelijke grootheid. 

Dat geloof spreekt ons aan, 

dat willen we samen uitspreken: 

 

Ik geloof in God, onze Vader, 

die ons zijn Zoon Jezus heeft gezonden 

om zo de zijn droom van een betere wereld 

aan ons bekend te maken. 

 

Ik geloof in Jezus 

die rondging niet om gediend te worden, 

maar om te dienen. 

Zijn levenswijze was voor ons het voorbeeld 

hoe wij onze wereld rechtvaardiger en liefdevoller kunnen maken. 

Hij leerde ons tevens dat liefde sterker is dan de dood. 
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Ik geloof in de heilige Geest 

de Geest van Jezus, 

die ons sterkt met zijn kracht en zijn liefde, 

zodat wij in gemeenschap, 

kunnen bouwen aan Gods Rijk. Amen. 

 

Voorbeden (Constance) 

Acclamatie: 

Keer u om naar ons toe,  

Keer ons toe naar elkaar 
 
Voor allen die kiezen om Jezus’ weg te gaan 
en onderweg geconfronteerd worden met lijden en pijn.  
Dat ze medemensen ontmoeten die tijd en geduld opbrengen 
om stil te staan bij hun verdriet.  
Dat zij hoop putten uit elke stap naar vrede en gerechtigheid. 
 
Voor de boerengroepen in Congo 
en voor de gezinnen die daar deel van uitmaken. 
Dat zij steun blijven vinden bij elkaar. 
Dat ze elke dag ingaan op kansen 
die zich voordoen om hun leven te verbeteren. 
Een beter leven voor zichzelf, hun kinderen en de gemeenschap. 
 
Voor alle mensen die tevreden, gezond en gelukkig kunnen leven. 
Dat wij aandachtig zijn en blijven voor alle signalen van pijn en onrecht. 
Dat wij het niet opgeven als het wereldnieuws ons soms moedeloos maakt.  
 
Eeuwige God, geef hoop en toekomst aan onze wereld.  
Luister naar ons bidden en wek in ons de kracht om vol te houden. Amen. 
 

Offerandelied: Wie als een God wil leven 

Wie als een God wil leven hier op aarde, (2x) 

hij moet de weg van alle zaad 

en zo vindt hij genade. (2x) 

 

Hij gaat de weg van alle aardse dingen (2x) 

en leeft zijn lot met hart en ziel 

van alle stervelingen. (2x) 

 

Hij wordt aan zon en regen prijs gegeven, (2x) 

het kleinste zaad in weer en wind 

moet sterven om te leven. (2x) 

 

De mensen moeten sterven voor elkander, (2x) 

het kleinste zaad wordt levend brood 

zo voedt de een de ander. (2x) 
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En zo heeft onze God zich ook gedragen (2x) 

en zo is Hij het leven zelf 

voor iedereen op aarde. (2x) 

 

Tafelgebed: (Chris) 
 

Jij die God bent, 
een zachte kracht alom aanwezig, 
wij danken Jou voor de wereld 
waarop wij wonen, 
deze aarde met alles wat er leeft en groeit. 
Jij die God bent, 
vader en moeder tegelijk 
die ons wil ontvangen om wie wij zijn, 
die ons roept, groot en klein, 
om goed te zijn, 
om brood te delen, 
die ons oproept 
te blijven werken aan de vrede, 
die ons vraagt om trouw te zijn 
aan de goddelijke liefde in ons. 
Wij danken Jou voor Jezus, 
die mooie mens uit Nazareth, 
die lang geleden heeft gezegd: 
Maak je geen zorgen, 
elke dag heeft genoeg aan zichzelf. 
En wat Hij altijd deed, 
deed Hij ook de laatste avond. 
Hij ging met zijn vrienden aan tafel. 
Hij nam het brood, 
brak het, deelde het uit en zei: 
Weet jij hoe je gelukkig kunt leven? 
Als je het brood van iedere dag 
niet allèèn eet 
maar breekt 
en deelt met elkaar. 
Zo heb ik het ook gedaan 
toen ik bij jullie was. 
Daarna nam hij de beker en zei: 
Drink uit deze beker 
als ik er niet meer ben, 
Vertel elkaar wat echt belangrijk is: 
deel vreugde en verdriet 
en zie: de ander is net als jij 
Jezus is gestorven, niet voorgoed 
Hij leeft nog te midden van ons 
en gaat met ons mee 
naar een betere wereld. 
Hij zegt: 
vier samen 
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dat je bij elkaar hoort 
dat je niet alleen op de wereld bent. 
In zijn Geest zijn wij onderweg, 
met zijn woorden willen wij bidden, 
woorden van vrede, 
woorden van toekomst. 
Onze Vader, die …. 

 
Onze Vader 

Communiewoorden: (Chris) 

God,  
wij herinneren ons dat Jezus heeft gezegd: 
“Ik ben niet gekomen om gediend te worden 
maar om te dienen en mij met lijf en ziel te geven”. 
Dat heeft hij ook gedaan, tot het uiterste! 
En wij aarzelend, met de palmtak in onze hand, 
voelen dat er gekozen moet worden. 
Brood breken en delen zoals hij  
is niet vrijblijvend. 
En deze beker die toekomst belooft 
is ook de beker  
die we liever aan ons laten voorbijgaan. 
Versterk dan ons geloof 
om toch die weg op te gaan, 
hem achterna. 

 

Muziek: Pueri Hebraeorum – Tomas Louis da Vittoria 

Bezinning na de communie 

 
(Constance) 
Naar aanleiding van het joodse poerimfeest dat vandaag gevierd wordt, lezen we 
een tekst uit de joodse traditie.  
 

Geluk is het vermogen te kunnen zeggen:  
Ik maakte deel uit van een gemeenschap  
en deelde in haar verdriet en vreugde.  
Ik heb niet alleen gevraagd  
wat ik zou kunnen verwerven;  
ik heb gevraagd wat ik kon bijdragen.  
Door te weten dat we verschil hebben gemaakt,  
dat we in deze korte tijd dat we leven  
iemand uit de put geholpen hebben,  
dat we iemands armoede  
of eenzaamheid hebben verzacht  
of een ogenblik van barmhartigheid of gerechtigheid  
aan de wereld hebben gegeven,  
komen we het dichtst bij de zin van het leven. 
En het gaat daarbij eerder om alledaagse zaken  
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dan om deugdzame heldendaden. 
(Rabbi Jonathan Sacks 
Uit “Een gebroken wereld heel maken”) 

 
 

Zending (Chris) 

 

De ezel bij de intocht droeg Jezus niet alleen, maar hij symboliseerde ook 

deemoed en dienstbaarheid. Het volgende verhaaltje gaat hierover: 

 

‘Nee!’ zei de ezel. ‘Nee! Nooit meer! Ik hou ermee op om van alles te sjouwen. 

Laat de statige kameel meer doen dan alleen deftige mensen vervoeren. Laat het 

paard ook eens wat meer doen dan koetsen van koningen trekken. Ik hou ermee 

op!’ 

De andere dieren keken de ezel beteuterd aan. Net als de kinderen die graag een 

ritje op zijn rug mochten maken. En de houthandelaar die de ezel nodig had om 

zijn handeltje te vervoeren. En Jozef en Maria met haar kind in de buik,, die nog 

zo’n eind moesten lopen naar Bethlehem. 

‘Nooit meer!’ zei de ezel stellig en stug en keek naar de grond. ‘Nee’, zei de ezel 

stug en keek voor zich uit. ‘nou vooruit dan maar weer’, zei de ezel en keek de 

mensen aan. Want hij wist: ieder mens moet soms gedragen worden. 

(uit Open deur- oktober 2021) 

 

 

Zegen 

 

Zegenen wij elkaar om de komende week, de Goede Week, kracht te vinden om 

dienstbaar te zijn voor elkaar, om onze kwetsbaarheid te delen, om zonder eer 

en macht in het voetspoor van Jezus te gaan, om mee te doen met de 25 %- 

revolutie, om samen toekomst te zien. 

 
Zonder eer of macht gaat Jezus ons vandaag voor. Hij nodigt ons uit om die 
kwetsbaarheid te delen en kracht te vinden, om samen toekomst te zien.  

 
+ In de naam van de Vader, de Moeder, de Zoon en heilige Geest. 

 

Slotlied: Campagnelied BD 

We hebben een probleem met een systeem waar mensen worden uitgesloten.  
Al winst en macht wat telt, ‘t is erg gesteld: we zien de kloof steeds meer 
vergroten.  
De groei, die slaat op hol. De maat is vol. We zoeken daarom bondgenoten. 
Er kan hier wat veranderen in denken, doen en handelen, de hele wereld 
kan gered met elke stap door ons gezet. 
 
We leggen ons niet neer, gaan in ‘t verweer; de actie zet ons in beweging.  
En ‘samen’, ja dat werkt, het maakt ons sterk en vastberaden in de kering.  
Want delen, dat doet goed, het vraagt veel moed om door te gaan voor 
herverdeling. 
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Er kan hier wat veranderen in denken, doen en handelen, de hele wereld 
kan gered met elke stap door ons gezet. 
 
Wij brengen volk bijeen, tot iedereen in waardigheid erbij mag horen.  
Met partners wereldwijd, dezelfde strijd, door hoopvol elkaar aan te sporen.  
De daad moet bij het woord, kom mee aan boord; want ‘samen sterk’ is onze 
keuze. 
Er kan hier wat veranderen in denken, doen en handelen, de hele wereld 
kan gered met elke stap door ons gezet. 
 

Uitdelen palmtakjes 

 

 

 

 

Mededelingen: 

Narcissen bij Agnes 

Vieringen van Witte Donderdag en Goede vrijdag om 20u 

Paaswake eveneens om 20u 

 

 

 


