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PASEN: Samen leven vieren 

Welkom 

Lieve mensen, welkom op deze Paaswake. Fijn dat jullie er zijn om met jullie aanwezigheid 

vreugde toe te voegen aan ons samen zijn en vieren. 

Zegengebed: zegenen we samen deze viering in: 

Voor wie met beide benen in de rauwe werkelijkheid van alledag staat 

Voor wie stil wil staan bij onnoemelijk leed 

Gegroet en gezegend met licht 

Voor wie niet meer wil zwijgen over onrecht 

Voor wie niet meer bang wil zijn  

Gegroet en gezegend met licht 

voor wie wil kijken met nieuwe ogen 

voor wie gelooft dat het lege graf niet het einde is 

Voor wie ontdekt dat liefde sterker is dan de dood 

Gegroet en gezegend met licht 

voor wie het verhaal van de opstanding wil doorgeven 

Voor wie de Levende wil zoeken in zijn leven 

Gegroet en gezegend met licht 

voor wie zich blijft inzetten, voor wie voortdoet 

Voor wie licht wil laten schijnen in deze gemeenschap 

voor wie hier brood en wijn wil delen  

Gegroet en gezegend met licht 

Gezegend in naam van de Ene, vader-moeder, zoon en heilige geest. 

 

Wij bidden  

Wij bidden om het licht van Pasen,  

om het licht en het vuur, dat Jezus in ons midden heeft ontstoken.  

We bidden om het licht voor die wijde wereld 

en voor de plaats waar wij wonen: 

nieuw licht 

overal waar de stoppen van de hoop zijn doorgeslagen. 

Nieuw geloof, 

overal waar mensen zich terugtrekken en niet meer geloven 

dat vrede het zal winnen van oorlog. 

Nieuwe liefde,  

overal waar de aandacht voor elkaar is verflauwd. 

Nieuwe ogen  

overal waar mensen het niet meer zien 

en op elkaar zijn uitgekeken . 
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Wij bidden om licht,  

overal waar duister en dood het leven hebben aangevreten, 

van het grote moorden tot het kleine handgemeen, 

van de grote  honger tot het kleine randbestaan,  

van het grote wantrouwen tot ieders gebrek aan mededogen. 

 

Licht dat ons aanstoot 

Licht dat ons aanstoot in de morgen 

voortijdig licht waarin wij staan. 

Koud, één voor één en ongeborgen 

licht overdek mij, vuur mij aan. 

Dat ik niet uitval, 

dat wij allen 

zo zwaar en droevig als wij zijn 

niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 

 

Licht van mijn stad de stedehouder 

aanhoudend licht dat overwint. 

Licht van mijn stad de stedehouder 

aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 

of ergens al de wereld daagt 

waar mensen waardig leven mogen 

en elk zijn naam in vrede draagt. 

 

Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 

en van ons doen geen daad beklijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen 

zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 

Licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 

Paaskaars wordt binnengebracht tijdens het lied  

Lezing: Marcus 6,1-8  

Het lege graf  
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Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala, Maria de moeder van Jakobus, en Salome 

geurige olie om hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de 

ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen 

voor de ingang van het graf wegrollen?’ Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was 

weggerold; het was een heel grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in 

het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U 

zoekt Jezus, de man uit Nazareth die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, 

dat is de plaats waar hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: “Hij 

gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd.”’ 

Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en 

schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden. 

 

Duiding  

Het evangelie van Marcus eindigt mysterieus.  

Op de eerste dag van de week gaan de vrouwen naar het graf om het lichaam van Jezus te 

balsemen. Ze zien dat de steen van het graf is weggerold. Als ze het graf binnengaan, zien ze een 

jongeman in het wit gekleed. Hij zegt hen dat Jezus is opgewekt:’ Hij is niet hier’ . De vrouwen 

krijgen de opdracht  om de leerlingen de boodschap te geven dat Jezus  hen is voorgegaan naar 

Galilea. ‘ Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie Hem zien, zoals Hij gezegd heeft.’ 

Marcus eindigt met: ‘ Ze waren zo geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden.’ 

Al in handschriften uit de tweede eeuw werden verhalen toegevoegd waarin Jezus verschijnt aan 

zijn leerlingen. De meeste Bijbeluitgaven vermelden dat deze verschijningsverhalen latere 

toevoegingen zijn. Maar het mysterie blijft bestaan: wie heeft de boodschap van de opstanding 

doorgegeven? 

Toen Jezus werd  verraden door Judas en gevangengenomen, lieten de leerlingen Hem in de steek 

en vluchtten weg. En dan Marcus schrijft : ‘ Een jongeman, die alleen een linnen kleed aanhad, 

probeerde  bij Hem te blijven, maar toen hij werd vastgegrepen, liet hij het kleed in hun handen 

achter en vluchtte naakt weg.’  We vinden deze jongeman niet terug bij de andere evangelisten. 

Ook de in het wit geklede jongeman bij het graf is niet terug te vinden in de andere evangelies.  

Zou er een verband zijn tussen beide jongemannen? Misschien wel. 

De jongeman staat symbool voor de jonge christelijke gemeenschap. De jongeman bij de arrestatie 

van Jezus is nog niet in het wit gekleed. Hij deed zij uiterste best om bij Jezus te blijven, maar de 

jonge gelovige is nog niet opgewassen tegen de weerstand en vervolgingen in die tijd. Naakt liep 

hij weg. 

De jongeman, in het wit gekleed, bij het graf getuigt volop van de opgestane Heer. Bij de doop 

kregen de gelovigen als teken van het nieuwe leven een wit gewaad. 

Het mysterieuze einde van het evangelie van Marcus leert ons dat al zeggen de vrouwen niets, al 

zwijgt de hele wereld: de dood heeft niet het laatste woord. 

Het is alsof Marcus ons uitdaagt om het evangelie opnieuw te lezen vanaf het begin. Daar waar het 

begon in Galilea, waar de eerste leerlingen geroepen werden als vissers van mensen, daar zullen ze 

Hem terugzien. De cirkel is rond. 
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De gemeente geeft de boodschap door. Wij zijn die gemeente nu. Wij krijgen de opdracht om de 

boodschap van de opstanding door te geven. (C.W.) 

 We zijn hier samengekomen om Pasen te vieren. 

Maar hoe doe je dat vandaag in deze wereld vol chaos, oorlog, geweld, crisis, met wachtlijsten, … 

Wat betekent ‘Verrijzenis’ voor ons? Wij zijn aan zet. 

Op de viering van Witte Donderdag hadden we al gevraagd om na te denken over ‘wat is 

verrijzenis – Pasen’ voor mij. 

Om warm te lopen hebben we enkele verwoordingen. 

Een vriendin uit Brussel zei het volgende: 

De woorden die we hebben over Verrijzenis… zijn niet meer aangepast aan onze tijd. Vanuit onze 

beleving moeten nieuwe woorden gevonden worden. 

 We moeten proberen te zien dat mensen zich blijven inzetten voor anderen, soms tegen beter 

weten in, zonder direct resultaat te zien. 

We zijn maar een klein element in een groter geheel en een fractie in de geschiedenis. Maar we 

voelen ons verbonden met dat geheel. 

Het is belangrijk mekaar te blijven ontmoeten, groep te vormen om ons verbonden te voelen met 

elkaar, om het vuur op te vangen dat ons aanwakkert om ons te blijven inzetten. 

In het boekje van Bond zonder naam staat het zo: 

De wereld verbeteren kunnen we niet alleen. Wij bewegen samen. Wij hoeven niet alleen. Wij 

mogen vragen, leunen en zelf steunen. 

 
Dus nodigen we jullie uit om flitsen van Pasen te delen. 

Een meegebrachte boodschap (de opdrachtgever is naar Hal 5 voor de Iftar van Palestina-

solidariteit) 

Door het overlijden van Dirk De Vis van het vluchtelingenhuis in Wilsele, verloor het initiatief zijn 

voorzitter van Recht op Migratie, de inwonende verantwoordelijke en belangrijke  sponsor. 

Een groep van vrijwilligers zorgt dat de opvang blijft functioneren. 

Concerten voor Menselijkheid 505 – zondag 5 mei in Antwerpen 
Ons manifest luidt: 
Concerten voor menselijkheid brengt mensen samen. Wij laten ons horen. Omdat het kan. Omdat 
het nodig is. Nooit laten wij onze menselijkheid los.  Wij zijn allemaal mensen die opkomen voor 
een wereld waarin iedereen een eerlijke kans krijgt op een goed leven; een wereld waarin we 
iedereen als mens zien, waarin we zorgen voor elkaar en onze planeet. We willen met z’n allen 
tonen dat wij nooit vergeten wat de kern van samenleven is: zich inleven in een ander. 
Soms lijkt het alsof we dit verleerd zijn. Maar niets is minder waar. We zijn met velen die geloven 
dat het beter kan. Menselijker, oprechter, rechtvaardiger, zorgzamer. Wij zijn met velen die willen 
opbouwen in plaats van afbreken. Wij zijn solidair met iedereen die onze aandacht nodig heeft, nu 
én in de toekomst, binnen en buiten ons kleine land. Wij laten ons horen. Omdat het kan. Omdat 
het nodig is. Omdat we onze menselijkheid nooit loslaten. 
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Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in God 

die het licht heeft geschapen 

om de aarde bewoonbaar te maken 

en mensen tot leven te brengen. 

 

Ik geloof in aarde en water, 

in alles wat groeit en leeft 

– niet om te vervuilen en te sterven – 

maar om te blinken in het licht 

zoals het was in den beginne. 

 

Ik geloof in mensen, 

geschapen naar Gods beeld 

– niet voor onrecht en dood, 

niet voor angst of geweld – 

maar voor het geluk geboren 

en om lief te hebben. 

 

Ik geloof in die ene Mens, 

Jezus van Nazareth, 

die in opstand is gekomen 

tegen onrecht en verdrukking, 

tegen macht die mensen klein houdt 

en hun het licht ontneemt. 

 

Ik geloof in zijn opstand tegen de dood 

die Hem in leven houdt tot vandaag. 

Daarom wil ik opstaan 

uit mijn eigen duisternis, 

en weten dat de dood het niet zal halen. 

 

Daarom wil ik geloven 

in de beweging van Jezus, 

wil ik Hem volgen 

in het dienen van mensen 

totdat alles is voltooid 

en wij leven in vrede. Amen. 

 

Lied: Als een levende  Kris Gelaude/Arnout Malfliet 

Gaan naar het graf van de liefste. 

Hij die slechts beeld van een mens wilde zijn. 
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Leegte door niemand te vullen. 

Nog zoekt mijn ziel naar de kracht van zijn woord 

Sta op, vrees niet, als een levende gaat Hij u voor. 

Staan in de tuin van de stilte. 

Stem die je ogen van blindheid geneest. 

Langzaam de tekens herkennen. 

Hoop schuift de angst als een grafsteen opzij.  

Zingen het lied van het leven. 

Licht steekt je aan en ontgrendelt je hart. 

Keer toch terug naar je broeders. 

Doe wat Hij deed en breek samen het brood.  

 

Voorbeden  

Acclamatie:  Niet meer verstrooid, niet meer verloren. Nieuwe mens in ons geboren.  

Van harte met elkaar verbonden en gedragen door Gods trouw, mogen wij bidden. 

Opstaan is ervaren dat nieuw leven plots doorbreekt. Geef ons dan groeikracht voor een wereld 

waarin het goed is om te leven. Dat wij steeds voor het goede durven te kiezen.  

 

Opstaan is ondervinden dat nieuw leven aan het groeien is. Geef ons de moed om te zien waar wij 

onze handen uit de mouwen kunnen steken.  

 

Opstaan is ons steentje bijdragen en opkomen voor de vele mensen in Congo, die plannen hebben 

en uitkijken naar nieuw leven. Dat wij solidair blijven met hen.  

 

Opstaan is ontdekken dat nieuw leven ongemerkt zijn weg vindt. Geef ons een open hart om te 

zien waar wij er kunnen zijn voor anderen. Zo kunnen wij vreugde brengen bij iedereen die met 

ons verbonden is.  

 

Eeuwige God, geef hoop en toekomst aan onze wereld.  

Luister naar ons bidden en doe ons met Jezus verrijzen tot nieuw leven. Amen. 

 

Tafelgebed  

Omwille van de nieuwe dag, 
déze dag, dag van licht, 
zeggen wij U dank: 
God, wat goed! 
Omwille van het water dat ons voedt, 
het brood op onze hand, 
de lucht die wij ademen mogen 
zeggen wij U dank: 
God, wat goed! Alleluia  
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Omwille van de hand op onze schouder, 
de lieve groet, de heldere glimlach, 
de mens die naast ons is, 
zeggen wij U dank: 
God, wat goed! 
Omwille van het licht, ook als het duister is, 
de kracht, ook als wij wanhopen, 
het geloof, als niets meer mogelijk lijkt, 
zeggen wij U dank: 
God, wat goed! Alleluia 
 
Omwille van het brood dat ons voedt 
en dat we samen delen. 
Omwille van de wijn- geschonken 
en doorgegeven van hand tot hand 
zeggen wij U dank: 
God , wat goed! Alleluia 
 
Omwille van uw Woord, 
dat ons richting geeft, 
omwille van de gemeenschap,  
hier bijeen  
zeggen wij U dank: 
God, wat goed! Alleluia 
 
Onze Vader die in het diepste van uw mensen zijt  

Communie  

Moge het delen van dit brood en deze beker ons hart versterken: 

Dat wij vol hoop meewerken aan een nieuwe wereld waar brood en 

recht en waardigheid is voor al wat leeft. 

 

Muziek: A prayer (Haris Alexiou - Nefelis Str. ‘88) 

Give me a line so that I can walk 
Give me a name so I won’t get lost 
Give me a dream to hold on to 
Give me a vision to help me resist 

Give me a child to make my confessions to 
Give me a kiss to wash away the evil 
Wake me up in the morning with a song 
which would bless my life 

Geef me een grens om over te lopen 
geef me een naam dat ik niet verdwaal 
geef me een droom om vast te houden 
geef me een visie om weerstand te bieden 
 
geef me een kind om te bekennen 
geef me een kus om het kwaad weg te wassen 
maak me wakker in de ochtend met een lied 
dat mijn leven zegent    
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Bezinningstekst  en wens 

Pasen 

Jij riep me. 

Jij zag me al als een mens  

naar Jouw beeld en gelijkenis, 

nog voor ik werd herboren. 

 

Maar ik was maar ik, 

een Congolese boer, 

een kind uit Gaza, 

een hardwerkende Vlaming, 

heel gewoon. 

En de feiten kwamen me tegen 

in media en statistiek: 

opwarmende aarde, 

overstroming  

uitstervend leven, 

hongersnood  

terreur in de straten, 

armoede in de wereld, 

Goede Vrijdag overal. 

En ik ben maar ik. 

Ik had mijn hoop begraven. 

Jij vond mij, 

toen ik in de tuin was, 

en tevergeefs Jou zocht bij de doden.  

Je kwam tot mij in mensen, 

jongeren met verbeelding, 

boeren, met hun eeltige handen 

hun eigen plannen, 

hun gedachten vol hoop, 

hun woorden vol uitnodiging, 

hun visioenen waarin men Jou herkent. 

Zo heb Je me opgetild, meegevoerd, 

getoond dat de steen is weggerold.  

en zien we, waar we ook kijken: 

de wenkende vrijheid, 

de haalbare toekomst, 

het leven dat overwint. 

                    Naar Karel Malfliet uit Spoor zes vasten 2021 
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De steppe zal bloeien  

De steppe zal bloeien. 

De steppe zal lachen en juichen. 

De rotsen die staan 

Vanaf de dagen der schepping 

Staan vol water, maar dicht. 

De rotsen gaan open. 

Het water zal stromen, 

Het water zal tintelen, stralen, 

Dorstigen komen en drinken. 

De steppe zal drinken. 

De steppe zal bloeien. 

De steppe zal lachen en juichen. 

De ballingen keren. 

Zij keren met blinkende schoven. 

Die gingen in rouw 

Tot aan de einden der aarde, 

één voor één, en voorgoed. 

Die keren in stoeten. 

Als beken vol water, 

Als beken vol toesnellend water, 

Schietend omlaag van de bergen. 

Als lachen en juichen. 

Die zaaiden in tranen, 

Die keren met lachen en juichen. 

De dode zal leven. 

De dode zal horen: nu leven. 

Ten einde gegaan en onder stenen bedolven: 

Dode, dode, sta op, 

Het licht van de morgen. 

Een hand zal ons wenken, 

Een stem zal ons roepen: 

Ik open hemel en aarde en afgrond 

En wij zullen horen. 

En wij zullen opstaan 

En lachen en juichen en leven. 

  
Huub Oosterhuis, bij Jesaja 35 

 
Zegenbede  
Geen steen voor een brood, 
geen rots, maar water, 
geen dood, maar leven – 
zo mogen wij gaan, 
gezegend door de Ene, 
God die leven is. 
Paasmensen zijn wij, 
mensen van God – dat is zegen! 
 
Zalig Pasen - Taïzéklokken 


