


Welkom

Welkom deze avond.

De duisternis is ingetreden. Goede Vrijdag.

Schaars licht breekt de duisternis.

Pasen wenkt, maar nog is het Goede Vrijdag.

In de naam van de vader - moeder, zoon en H. GeestL

Op zoek naar een kruisweg voor vandaag
vond ik deze Zuid Afrikaanse kruisweg van Azaria Mbatha.

Tijdens de Goede Week staan we nog meer dan anders stil bij
het lijden dat zoveel mensen ondergaan in zinloze oorlogen,
brutaal geweld en onrecht. In de jaren dat een dodelijk corona-
virus ons bedreigde, zegden we: "Zorg goed voor elkaar en zorg
ook goed voor jezell’. Vandaag willen we dit uitbreiden met
‘Zorg ook goed voor je broers en zussen die lijden onder oorlog
en onrecht.’

Alleen in ware solidariteit Kunnen we de toekomst tegemoet
gaan samen met Jezus en zoveel geweldloze vredestichters,
mensenrechtenactivisten en geéngageerden overal ter wereld.
In plaats van de ander te blijven zien als een rivaal, worden wij
uitgenodigd nog meer onze ogen te openen voor de meest
kwetsbaren. Zij zijn onze beste bondgenoten in de geweldloze
strijd voor een meer bewoonbare wereld voor allen. Dan kan er
heling komen van het virus dat harten en gewetens vergiftigt,
het virus van de haat en de onverschilligheid.

Lied:

Als alles duister is,

ontsteek dan een lichtend vuur

dat nooit meer dooft,

een vuur dat nooit meer dooft. (2x)

Veroordeeld
tot de dood

Gaza:
Israél heeft de Gazanen ter dood veroordeeld.

Dat stukje land telt reeds 30.000 doden,
dat zijn niet allemaal Hamas strijders
maar ook vrouwen en kinderen, ouderen.

Deze mensen gaan de hongerdood tegemoet
en sterven als er geen humanitaire hulp binnen komt.
Een ware catastrofe!

Taizélied: Bleibet hier
Bleibet hier und wachet mit mir.
Wachet und betet (2x)




Het kruis
op zijn schouders

Zijn eerste val

We hebben vorige week dinsdag

op Terzake en op het nieuws
parlementslid Van Peel gezien

die op haar manier aan het strijden is
voor de asbestslachtoffers

en die bakzeil haalde in het Parlement.

Wat is de taak van een volksvertegenwoordiger?
Wordt het haar niet gegund?
Of speelt hier iets anders?

De oorlog in Oekraine
is nog lang niet gestreden
en de oorlogsmachine groeit voort.

De defensiebudgetten moeten stijgen
zowel als Nato-lid als in de individuele landen.

Maar ten koste van wat?

Sommigen zeggen doodleuk:
‘we spreken de sociale zekerheid aan’.
Dat is geen goede zaak.

Waar blijft de diplomatie?
Deze oorlog kan alleen aan tafel worden beslecht.




Jezus ontmoet

zijn moeder

De strijd tegen racisme

is een strijd voor meer democratie.

Onze samenleving is super-divers geworden.

Jonge mensen met een migratieachtergrond

zijn op heel wat niveaus van de maatschappij actief.

Maar kunnen we dan stellen
dat de strijd gestreden is?

Racisme is niet uitgeroeid in onze samenleving.

Simon

van Cyrene
helpt Jezus
het kruis
te dragen

Zuid-Afrika trekt naar

het Internationaal tribunaal in den Haag

om lsraél te laten veroordelen voor genocide,
maar heeft geen klinkende overwinning behaald.

Noodhulp is dringend.

Cease fire now!




Veronica
droogt
zijn aangezicht

Zijn tweede val

Kwetshaarheid:

Volgens de overlevering zou Veronica de vrouw zijn
aan bloedvioeiing leed, door Jezus werd aangeraakt
en zo genas van haar lijden én sociale uitsluiting.

In deze statie is het Veronica die de lijdende lezus aanraakt.

Een vrouw die doorheen de aanraking

van de gekleineerde, veroordeelde, verhakkelde mens
het ware gelaat van Christus te zien krijgt

Miet vanzelfsprekend.

Durven wij de mens in de marge aanraken
en zijn of haar ware gelaat

proberen naar boven te brengen.

Willen wij dat ware gelaat zien,

of lopen wij liever in een boogje.

En wat als wij in een hoekje zitten,
teneergesiagen, gepijnigd, depressief ...

Laten wij een ander ons verzorgen,
durven wij onze gekwetstheid en kwetsbaarheid tonen.

Rondom ons
zien we mensen
struikelen en vallen.

Soms geraken ze met wat hulp overeind,

soms lukt dat niet

of toch niet zo goed als we hoopten.

Soms kunnen we helpen,

soms kunnen we enkel aan de zijkant staan kijken.

Al die mensen en hun onmiddellijke naasten
willen we van hieruit een warm hart toedragen.




Dochters
van Jeruzalem

Zijn derde
val

Svetlana is mede-oprichtster van de Zachte Kracht,
een Russisch vrouwencollectief

dat respect, democratie en menselijkheid centraal stelt.

Verschillende van haar medestanders
zitten ondertussen in de gevangenis.

Svetlana is dag en nacht in de weer
om deze vrouwen te steunen
en haar beweging uit te bouwen

De Don Boscokerk in Buizingen,

de voormalige parochie van Rik Devillé,

wordt door het aartsbisdom Mechelen-Brussel
niet langer als parochie beschouwd.

Dit omwille van haar progressieve manier van werken.
Een warme plek waar leken het voortouw nemen.

Was dat niet wat het synodale proces -
vanuit de bisdommen aangestuurd -
op het oog had?

Waarom wordt deze stem in de kiem gesmoord?
Te luid geroepen, te breed gedragen?
En daarom bedreigend voor de bestaan
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Waardigheid
ontnomen

(TR

Aan het kruis
genageld

De situatie in Conge is zeker niet rooskleurig.

Een permanente strijd

voor de gewone mensen in Qost-Congo

tegenover de militaire bendes uit Rwanda die hen belagen.

Maar ook de internationale gemeenschap gaat niet vrijuit.
De economische belangen van vele multinationals
zijn belangrijker dan de gewone Congolezen.
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Navalny is geslachtofferd door Rusland.
Hij was een opposant,

een storend element.

Hij moest weg.

Hij werd gevangen genomen
en verbannen naar het strafkamp ‘Poolwolf’
in de regio Jamali€, gelegen in Siberié.
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Jezus sterft
aan het
kruis

W

Van het kruis
afgenomen

Lacrimasa van Zbignieuw Preizner
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Met Broederlijk Delen

strijden de boerinnen voor landbouwgrond

door zich te verenigen in COPMIKWI, de boerenbeweging,
om druk te zetten op het lokale beleid.

Solidariteit is vaak georganiseerd in de gemeenschap
om zo een vuist te maken tegen agro bedrijven

die proberen de verschillende gemeenschappen
tegen mekaar op te zetten en de grond te veroveren.

15




Gelegen in
een uitgehou-
wen
gedenkplek

g1 =

Stadia
op weg naar
de vrijheid.

“Als je je ‘neutraal” opstelt

tegenover situaties van onderdrukking
kies je de kant van de onderdrukker”,

aldus Zuid-Afrikaans bisschop Desmond Tutu
die in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.
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Niet wat je wenst, maar resoluut het goede doen.
Niet dromen over mogelijkheden,

maar onbevreesd de werkelijkheid aangrijpen.
Vrijheid ligt niet in verheven gedachten,

maar alleen in de daad.

Aarzel niet langer, ga de storm in

en handel,

gedragen door Gods woord en je geloof,
juichend zal de vrijheid je geest ontvangen.

Dietrich Bonhoeffer was een Duitse theoloog die op 9 april 1945
de hoogste prijs voor zijn geloof en verzet betaalde.

Juli 1944, na de mislukte aanslag op Hitler,

schreef hij in de gevangenis het gedicht 'Stadia op weg naar de
vrijheid.'

(Met deze prachtige aanmoediging.)
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A dream
started

(Ghada Shbeir)

Like roses, when you pick them, there would be a breeze
Like a dream ends, then it comes longing

Like a butterfly flies, then Spring comes

Like me trembling, and you are the lover

| love you

Like a word written that echoes

| Love you

Like a sweet tune and a love song

| love you

Like a garden of roses leads to the heart
Like you like wine

Drunkun and love

Like the letter which starts the talk
Like the eyes, which the sun shines when they smile
Like a shy cloud that makes it rain
As if I'm not mine but you are mine
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