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4 februari 2024- Opdracht van de Heer - Lichtmis
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Orgel: Herman

Hoe donker ook

de nacht

die ons bevangt,
toch komt de morgen
met handenvol licht,
om te bevrijden

en te verwarmen.

Kris Gelaude

Welkom en begroeting: Agnes
Welkom aan jullie allen op deze viering van Lichtmis.

Zegenen we samen deze viering in.

Voor wie zoeken in de stilte- naar een vuur voor hart en handen:
Met vrede gegroet en gezegend met licht!

Voor wie zingen op Gods adem - van de hoop die niet zal doven:
Met vrede gegroet en gezegend met licht!

Voor wie roepen om vrede, van gerechtigheid dromen:

Met vrede gegroet en gezegend met licht!

Voor wie wachten in vertrouwen dat de liefde zal blijven:

in de naam van vader-moeder, Zoon en heilige Geest

Inleiding: Chris

Veertig dagen na Kerstmis vieren we het feest van Lichtmis. Jozef en Maria
brengen Jezus naar de tempel volgens de Joodse Wet om hun eerstgeborene op
te dragen aan God. Twee oude mensen staan er om het kind te verwelkomen,
Simeon en Anna. Simeon zag het kind, nam het in zijn armen en zegende het.
Wat is het dat Simeon heeft gezien?

Volgens het verhaal gewoon een pasgeboren baby, het kind van arme ouders,
gezien het eenvoudige offer dat ze brengen. Maar in een helder ogenblik, verlicht
door Gods Geest, zag Simeon meer.

De lichtglans van Gods aangezicht zag hij weerspiegeld in dit kind.

Hij wist: een lichtende persoonlijkheid zal deze Jezus zijn. Dit kind is een toorts,
een lichtdrager.

Dit beeld van licht, dit visioen van licht roept allerlei verwachtingen op. Want wat
doet licht? Wat brengt het teweeg?

Licht ontmaskert. Wat het daglicht niet verdragen kan, wordt ontmaskerd door
het licht; onrecht, gesjoemel, haat en nijd.

Licht geeft hoop. Het is een teken van leven voor wie verkeren in duisternis en
schaduw van de dood.
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Met licht zie je waar je loopt. Met een lamp voor je voet en een licht op je pad,
kun je verder.

Bij licht komen de dingen in een ander licht te staan dan in het pikkedonker van
een doorwaakte nacht;

wat een afgang lijkt, blijkt een opgaande beweging;

wat verlies leek, wordt winst;

wanhoop slaat om in hoop.

Dit is wat Simeon ziet in de ogen van het kind. Dit is wat hij verwacht dat er zal
gaan gebeuren. Dat er verhelderend, ontmaskerend, hoopgevend licht op zal
gaan. Daarom zegent hij zijn God met een lied.

o Nunc dimittis servum tuum, Domine,
secundum verbum tuum in pace.

Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan,
in vrede, naar uw woord.

Licht dat ons aanstoot in de morgen (t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen)

Licht dat ons aanstoot in de morgen, voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één en ongeborgen, licht, overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen, zo zwaar en droevig als wij zijn,

niet uit elkaars genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder, aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder, draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt

waar mensen waardig leven mogen en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien wat op het licht niet is geijkt.

Taal zal alleen verwoesting zaaien en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht om aan te horen zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren, Licht, laatste woord van Hem die leeft.

Openingsgebed: Chris

God, Gij zijt de bron en het begin van alle licht.

Wij vragen U:

open ons hart voor uw licht

Doordrenk onze geest met uw licht opdat we uw licht en liefde uitstralen
in ons eigen leven en dat van anderen

tot welzijn van moeder aarde en al haar kinderen

Wij vragen U,

dat wij tot het besef komen dat ook wij kinderen zijn van het licht,

in het voetspoor van Jezus, die het licht van de wereld is. Amen.

Psalmgebed Psalm 24: Annie

Stilte Van God is de aarde en die haar bewonen.

Van Hem zijn haar diepte en toekomst.

Hij heeft haar gebouwd op het water en duurzaam verankerd.
Wie mag zijn hoogte beklimmen?
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Wie staan met geheven hoofd in zijn huis?

Mensen met rechtvaardige handen.

Mensen met harten onverdeeld,

Afgekeerden van schijn en leugen,

mensen onkreukbaar,

met licht geladen die doen het goede dat moet gedaan,

die vraagt en vecht om Hem,

Poorten, heft uw hoofden omhoog.

Maakt u groter, oeroude deuren.

Hier komt de eeuwige, de lichtende.

Wie is de eeuwige, de lichtende?

Het is Hij die vecht om gerechtigheid,

het is de god van de armen, de sterke.

Wie Hij, de sterke, de lichtende?

Die ons maakte en riep tot gerechtigheid, onze God, de eeuwige, de lichtende.
(hertaling van Huub Oosterhuis)

Psalm 24 Leven als Koning Agnes

Jij die mij in jou verankerd hebt,

mij, de aarde en de wereld die ik mag bewonen;
maak mij toegankelijk en open mij

als een poort naar jouw genade en jouw kracht;
zuiver mijn hart en mijn taal van ijdele drift,

dat ik leven niet op schijn en leugen bouw;

dat jouw zwijgen

tussen de regels van mijn vergeefs rumoeren,
mijn bidden en zingen dienstbaar zou afstemmen,
op jouw majesteit en scheppingskracht.

(Tekst uit ...mij, Jouw vondeling, 150 seculiere psalmen, Jos Van Pelt, 2023)

Tussenzang: Zo vriendelijk en veilig (ZJ 530)
Zo vriendelijk en veilig als het licht,

zoals een mantel om mij heen geslagen,

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,

ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen.
Dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt,

wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om als ik val mij telkens op te vangen.

Ik leef niet echt als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,

wil alle liefde aan uw zoon besteden.
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Wees Gij vandaag mijn brood, zo waar Gij leeft,
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Lezing: Lucas 2,22-40: Annie

Toen de tijd aanbrak

waarop Maria en het kind volgens de Wet van Mozes
gereinigd moesten worden,

brachten zijn ouders Jezus naar Jeruzalem

om Hem aan de Heer op te dragen,

volgens het voorschrift van de Wet des Heren:

elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht

moet aan de Heer worden toegeheiligd,

en om volgens de bepalingen van de Wet des Heren

een offer te brengen,

namelijk een koppel tortels of twee jonge duiven.

Nu leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon,

een wetgetrouw en vroom man,

die Israéls vertroosting verwachtte,

en de heilige Geest rustte op hem.

Hij had een godsspraak ontvangen van de heilige Geest,
dat de dood hem niet zou treffen,

voordat hij de Gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd.
Door de Geest gedreven was hij naar de tempel gekomen.
Toen de ouders het kind Jezus daar binnenbrachten

om aan Hem het voorschrift der Wet te vervullen,

nam Simeon het kind in zijn armen

en verkondigde Gods lof met de woorden:

“Uw dienaar laat Gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan:
mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd,

dat Gij voor alle volken hebt bereid;

een licht dat voor de heidenen straalt,

een glorie voor uw volk Israél.”

(Zijn vader en moeder stonden verbaasd

over wat van Hem gezegd werd.

Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit

en hij zei tot Maria, zijn moeder:

“Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israél,
tot een teken dat weersproken wordt,

opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden,
en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord.”

Duiding: Chris

In de lezing van Lucas over de opdracht in de tempel vallen mij twee uitspraken
van Simeon op: het lied dat hij zingt wanneer hij het kind Jezus in zijn armen
houdt en de boodschap die hij aan Maria geeft.
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Wat houdt die verlossing dan in, waarvan Simeon zingt: die verlossing waardoor
hij vrij is om te gaan op de weg van de vrede?

In de situatie van Simeon en Anna en van de mensen rondom hen is er van
zichtbare redding en verlossing eigenlijk geen sprake. De Romeinse bezetters zijn
niet opeens verdreven.

Misschien heeft de glimp van het komende licht dat Simeon heeft gezien in het
kind in zijn armen hem voorgoed verlost van zijn moedeloosheid, van de
ontgoocheling, van zijn wanhopen aan Gods trouw en de mogelijkheid van
menselijke goedheid. Daardoor kon hij vrijuit de weg van hoop inslaan.

De weg van de hoop, ook de weg van de vrede wordt genoemd, of de weg van
de geboden, of de weg van de terugkeer naar God of de weg van God naar ons
toe. Gaande op die weg loopt Simeon vooruit op zijn verlossing. Wat hij gezien
heeft, zijn visioen, zal hem leiden, zal zijn koers bepalen.

Zoals in het gedicht van Huub Oosterhuis:
wij lopen vooruit op wat nog niet is
wij spelen in op uw toekomst
zeggen en zingen alles is goed

wat gij hebt gemaakt

langzaam en moeizaam

in hoop en vrees

werken wij uw belofte uit

bouwen wij aan een stad van vrede
de nieuwe schepping waar gij

ons licht zijt alles in allen.

(uit: Bid om vrede)

Ik weet niet hoe Maria reageerde op de uitspraak van de oude Simeon:

“Uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord.” We lezen er niets over
in de tekst. Lucas introduceert hier een groot thema uit Lucas en Handelingen:
de houding van Israél tegenover Jezus. Simeon kondigt aan dat Jezus op
tegenstand zal stuiten. Het verhaal van Jezus is niet alleen een succesverhaal,
maar gaat ook over pijn en verlies.

We weten hoe het verhaal afloopt, en Lucas loopt erop vooruit. Want het
geboorteverhaal van Jezus is al een lijdensverhaal in een notendop. Eens zal de
dag komen waarop Maria zich buigt over het dode lichaam van haar zoon Jezus.
En tot op de dag van vandaag blijven moeders zich buigen over de gedode,
gebroken lichamen van hun zonen.

Als niet-joden anno 2024 lezen we het verhaal mat andere accenten. We
verwijzen naar een Jezus die de aandacht van zichzelf verschuift naar ons: Als ik
er niet meer ben, zijn jullie het licht van de wereld. Na mijn dood moeten jullie
doorgaan in mijn Geest.

Agnes zocht naar lichtpunten in onze tijd waar mensen de weg van hoop gaan,
de weg van vrede en licht kunnen zijn voor anderen.

Agnes:
In Gent gaan bij temperaturen onder het vriespunt straathoekwerkers elke avond
op vorstpatrouille naar tien tot dertig plaatsen waar de daklozen zich
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verschuilen. Zij praten met de buitenslapers, bieden hen een extra slaapzak of
dekens aan en iets warms om te drinken.

Ze verwijzen naar nachtopvang indien er plaats is.

Soms verkiezen daklozen de rust van hun eigen plekje op straat boven een
kamer die ze moeten delen met een onbekende.

De nachtpatrouilles moedigen de burgers aan ook iets te doen: effen hallo
zeggen, alles oké ? Via de vzw Enchanté, die ook in Leuven bestaat, kan je
iemand trakteren op een koffie, maaltijd, bed. Alles beter dan afkeurende
blikken.

Sinds 1 juni 2023 hebben Leuvense scholen, de stad Leuven en enkele
ondernemers met een hart voor jong ondernemerschap een project opgestart :
Campus Corso. Deze community-plek biedt ruimte aan ontmoeting, uitwisseling
van kennis en goede praktijken en startend ondernemerschap.

In de vroegere feestzaal in de Diestsestraat vind je onder meer een eet- en
ontmoetingscafé, een toeristisch infopunt voor Leuven en Vlaams-Brabant, pop-
up en vaste winkels (waaronder een kapsalon), een opleidingsplek voor scholen,
creatieve ruimtes voor opleidingen, vergaderingen en concerten, een cowork-
ruimte, ...

De Parents Circle — Families Forum (PCFF) is een samenwerkende Israélisch-
Palestijnse organisatie die bestaat uit meer dan 700 gezinnen. Allemaal hebben
ze een naast familielid verloren als gevolg van het aanhoudende conflict. De
ouders getuigen : “Het is niet onze bestemming te sterven in dit land en ons
leven op te offeren. De enige weg om de vicieuze cirkel te doorbreken is
verzoening, dialoog, luisteren naar de pijn van de ander. *

In onderwijs en via media getuigen zij dat samenleven van Palestijnen en
Israélisch mogelijk kan zijn.

In 2023 heeft Pax Christi International deze organisatie de International Peace
Award 2023 gegeven, waarvan de prijsuitreiking hopelijk dit jaar zal
plaatsvinden. Sedert de inval van Hamas in Israél vorig jaar weten we niet of de
organisatie nog werkzaam is. Het werk dat ze doen is alleszins hoopgevend...

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat Jezus is geboren

en voor ons Licht van de wereld werd.

Ik geloof dat Hij is verrezen

en voorgoed het Licht werd voor alle mensen.

Ik geloof dat ook wij - in zijn naam -

licht kunnen zijn voor elkaar.

Ik geloof dat ik geroepen ben om mee te bouwen

aan de opbouw van de wereld

in verbondenheid met de hele kerkgemeenschap. Amen.

Voorbeden: Dat er licht mag zijn

Acclamatie: Als alles duister is
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Dat er licht mag zijn

Licht in onze ogen:

dat we elkaar zullen zien, zo goed als nieuw.

Licht in onze harten:

dat wij ruimte scheppen, plaats maken voor velen.

Dat er licht mag zijn

Licht in onze gedachten:

dat wij komen tot nadenken en eerlijke besluiten.
Licht in onze huizen:

dat wij er in vriendschap en gastvrijheid leven.
Moge er licht zijn in onze omgang:

dat we te zien zijn, niet verborgen voor elkaar.

Dat er licht mag zijn

Licht op onze wegen:

dat wij niet dwalen en elkaar tot doolhof zijn.
Licht in alle uithoeken:

dat we nergens het kleine vergeten.

Dat er licht mag zijn

Licht op deze plaats

in Hem die eens geroepen heeft:
Tk ben het Licht der wereld.’

Jezus, u bent het licht in ons leven (CD Liederen uit Taizé nr 5)

Jezus U bent het licht

Jezus, U bent het licht in ons leven,

laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,

open mij voor Uw liefde, o Heer.

Dankgebed: Chris

Wij bidden om LICHT
Voor de grote wereld en voor de stad waar wij wonen.

NIEUW LICHT
Overal waar de stoppen van hoop zijn doorgeslagen.

NIEUW VERTROUWEN
Overal waar mensen zich terugtrekken
Of onverschillig worden.

NIEUWE LIEFDE
Overal waar de aandacht voor elkaar is verflauwd
Waar onrecht een gewoonte geworden is.

NIEUWE OGEN
Om tekenen van hoop te zien
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Daar waar het volk om gerechtigheid schreeuwt
Wij bidden om BROOD en WIJN

Voor iedereen
Voedsel dat kracht geeft om door te gaan
En om elkaar niet los te laten

Wij bidden om LICHT

Wij bidden om de MESSIAS, de nieuwe mens
Dat hij opstaat in ieder van ons

En in die ene wereld van ons allen samen.

Onze Vader (Don Bosco gemeenschap)

Onze Vader die in het diepste van uw mensen zijt.
Uw naam worde steeds meer liefde.

Levend door en tussen ons als teken van uw rijk.
Laat ons uw wil ontdekken, in 't werk met mensen
aan een nieuwe aarde van geluk voor allen.

Geef ons het besef: dat brood voor allen dagelijkse opdracht is.
En waar wij falen of ontmoedigd zijn,

wees steeds opnieuw voor ons vergeving

in 't herhaald vergeven aan elkaar.

En leid ons heen door onmacht en door angst,

op onze tocht naar u met Jezus onze heer.

Amen.

Communiewoorden: Agnes

Brood door handen gemaakt,

door handen gedeeld.

Moge het teken zijn van onze zorg en liefde voor elkaar
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen.

Muziek: Geef licht- Metejoor

Het wordt steeds vroeger donker

De winter is in zicht

Alles keert naar binnen

Gordijnen gaan weer dicht

Zie de tijd staat op een kruispunt

En niemand weet waarheen

De schoonheid is soms ver te zoeken en
De dromer staat allee-eeen

Geef licht, geef licht

Aan degenen in het donker
Die verdwaald zijn in de mist
Geef licht, geef licht

Geef alles wat je hebt

En geef de liefde een gezicht
En geef, geef, geef

Geef licht
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Zie de wereld om ons heen

Zie de leugen die regeert

Zie de ongeleide leiders

En hun volk dat crepeert

Zie de oorlog die maar doorgaat
Ook al is ze ver van hier

Onze wereld is te klein

Om het niet te willen zien

Geef licht, geef licht

Aan degenen in het donker

Die verdwaald zijn in de mist

Geef licht, geef licht

Geef alles wat je hebt

Geef de liefde een gezicht

En geef, geef, geef

Oh, woah Oh, woah Oh, woah Oh, woah

Zegen: Chris
God van mensen,

geef mij licht in mijn handen om uit te delen,
licht in mijn ogen om een lach te ontlokken,
licht in mijn oren om uw stem te vernemen,

licht in mijn hartstocht om liefde te zijn,

licht in mijn denken om uw dag te zien dagen,
licht op mijn schouders om vrede te dragen,

licht op mijn hoofd om een teken te zijn,

licht in mijn lied om uw goedheid te eren,
licht in mijn tranen om mensen te troosten,
licht in mijn hart om een licht voor anderen te zijn.

Samenstelling Agnes en Chris

met de zegen van Vader, Moeder, zoon en heilige Geest.

Slotlied: Ik zie de hemel opengaan
Ik zie de hemel opengaan,

de aarde in het licht

van mensen die elkaar zien staan,
Gods eigen aangezicht.

Ik zie het lang beloofde land,

waar alles wordt gedeeld,

van grond tot licht, van steen tot brood,
wij zijn Gods evenbeeld.

Ik zie de aarde vol sjaloom;

de on-geest weggeleefd!
Ontmaskerd staan wij voor elkaar,
en zie: de vrede leeft!



