
De andere weg

1.
Drie koningen 
zo is het feest van 6 januari 
in de volksmond gekend.

Het evangelie van Mattheus spreekt
over drie magiërs en twee koningen: 
Herodes in Jeruzalem 
en Jezus in Bethlehem.

2.
Alle volkeren wereldwijd 
zoeken een weg 
naar leven en toekomst, 
een licht in de duisternis 
van hun dagelijks bestaan.

De magiërs dachten 
dit licht gevonden te hebben, 
een weg van leven en toekomst.

Twee jaar waren de magiërs onderweg 
toen zij in het machtscentrum Jeruzalem 
het paleis van koning Herodes binnenstapten.

Uit zijn mond hoorden zij de politieke leugen 
dat hij een beleid van leven zal voeren.

3.
Niet in Jeruzalem, 
het machtscentrum 
van koning Herodes, 
maar in Bethlehem, 
het huis van het brood, 
wordt leven en toekomst 
voor alle volken wereldwijd 
geboren.

3a.
Machtsbehoud
bepaalt het beleid 
van de heerser, 
toen en nu.

Koning Herodes 
liet alle jongens 
jonger dan twee jaar 
om het leven brengen.
Jozef vluchtte
met zijn gezin 
naar Egypte.

Premier Netanyahu 
laat iedere dag 
een regen van bommen
op de Gazastrook neerkomen.
Dode en gekwetste kinderen 
worden onder het puin gehaald.

Palestijnen vluchten met hun gezin 
maar vinden geen veilige plek.

“Een stem is te horen in Rama,
een weeklacht,
een wenen vol bitterheden:
van Rachel die weent over haar kinderen,-
en weigert zich te laten troosten
over haar kinderen
omdat geen er meer is.” Jeremia 31:15

3b.
Leven en toekomst 
bepaalt het beleid 
van die andere koning, 
Jezus, hij die bevrijdt.

Zoals een herder 
zijn schapen weidt 
zal hij zijn volk dienen, 
brood en macht delen.

Zo brengt hij 
niet de dood 
maar het leven 
tot in Bethanië, 
het huis van de arme.
De arme wordt 
tot leven gewekt.

4.
Mijn zoon Jezus, 
het vluchtelingenkind,
heb Ik uit Egypte geroepen

Niet de heerser, 
die op elk moment 
zijn macht behoudt
maar de dienaar, 
die macht deelt 
met allen, met ieder 
gaat een weg ten leven.

Iedere tijd opnieuw 
worden volken geroepen 
weg te trekken uit Egypte, 
uit structuren van macht
om de weg van bevrijding te gaan, 
die andere weg 
die leven brengt, 
licht in de duisternis.
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