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Don boscoparochie Kessel-Lo 

Driekoningen 7 januari 2024 

Welkom (Chris)  

Welkom allemaal, met onze Don Boscogemeenschap en samen met de ganse 

wereldkerk zijn wij verbonden rond Gods woord. 

Hartelijk welkom op deze eerste zondag van het nieuwe jaar. 

Ik heb ook mijn nieuwjaarsbrief klaar, luister maar ... 

Liefste, … 

Ja, zo begon menig nieuwjaarsbrief van kinderen, kleinkinderen … 

soms een beetje onwennig, maar de wensen werden gezegd … 

Maar er is meer te gedenken dit weekend, nl. het feest van de Epifanie , beter 

gekend als Driekoningen. Driekoningen is meer dan een aanhangsel aan 

Kerstmis. Het is een feest waarop de kerk de vensters openzet, zodat een frisse 

wind kan binnenwaaien, zodat we verre vreemde stemmen kunnen horen die 

roepen ‘Waar is de pasgeboren koning?’ 

Zegengebed (Chris+ allen) 

God, 

Jij die al wat is, geschapen hebt en leidt, 

Jij die door ons genoemd mag worden: Vader, Moeder, 

aan Jou dragen wij in eerbied dit samenzijn op. 

Wij delen brood en wijn , 

en voelen ons verbonden met Jou en met elkaar. 

Jij die voor ons bent: Vader, Moeder, Zoon en heilige Geest. 

Amen. 

Intredelied: Nu syt wellecome  

Nu syt wellecome, Jesu lieven Heer, 
Gij komt van also hooge, van also veer. 
Nu syt wellecome van de hooghen hemel neer. 
Hier al in dit aertrijck syt ghij ghesien nooit meer. 
Kyrieleis. 

Christe Kyrieleison,laat ons zingen blij 
Daarmeed ook onze leysen beginnen vrij. 
Jezus is geboren op den heiligen kerstnacht 
Van een maghet reyne die hoog moet zijn geacht 
Kyrieleis 

D'heilige Driekoongen uit zo verre land ze zochten onze Here met offerand 
Z'offerden ootmoedelijk mir, wierook ende goud 
t' ere van den Kinde 
dat alle ding behoudt 
Kyrieleis 
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Openingsgebed (Chrs) 

Goede God, 

om wat klein is, 

weerloos en nietig 

zijn wij hier gekomen, 

om wat donker is 

en niet om aan te zien, 

om wie machteloos is, gekwetst, beschadigd, 

om wie niemand heeft 

als er geen wonder gebeurt. 

Daarom, God, 

daarom zijn we vandaag hier, 

biddend om dromen die sterk maken, 

biddend om hoop die leven doet, 

biddend om helder sterrenlicht 

als teken van Uw aanwezigheid. 

Vandaag en morgen en altijd. Amen. 

Lezing: Uit de Profeet Jesaja. (Jes.60,1-6) (Lector) 

Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem, 

want de Zon gaat over u op 

en de glorie van de Heer begint over u te schijnen. 

Want zie: 

duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren, 

maar over u gaat de Heer op 

en zijn glorie is boven u verschenen. 

Volkeren komen af op uw licht, 

koningen op de luister van uw dageraad. 

Sla uw ogen op en zie om u heen: 

van overal stromen ze naar u toe, 

uw zonen komen van verre, 

uw dochters draagt men op de arm. 

Bij het zien hiervan zult gij met blijdschap worden vervuld 

en uw hart zal bonzen en wijd worden van vreugde. 

Want de schatten der zee gaan over in uw bezit, 

de rijkdommen der volkeren worden aan u afgedragen. 

Een zee van kamelen bedekt u, 

jonge kamelen van Midjan en Efa. 

Alle bewoners van Sjeba trekken naar u toe; 

ze voeren goud en wierook aan 

en verkondigen luid de roem van de Heer. 

 

Lied: Voor kleine mensen (ZJ 207) naar psalm 72 
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Lezing: Matteüs 2, 1 - 12  (NBV) (lector) 

Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, 

kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de 

pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en 

zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ 

Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. Hij 

riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te 

vragen waar de Messias geboren zou worden. ‘In Bethlehem in Judea,’ zeiden ze 

tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: “En jij, Bethlehem in 

het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit 

jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ 

Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen 

weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, en stuurde hen vervolgens naar 

Bethlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. 

Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om 

het eer te bewijzen.’ 

Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, 

en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef 

staan boven de plaats waar het kind was. 

Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis 

binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het 

eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het 

kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. 

Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te 

gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. 

 

Verhaal: De Vierde Koning (Chris) 

Duiding (Chris) 

Het verhaal van de wijzen in Bethlehem is zeer populair geworden. Wij hebben in 

de derde eeuw van de wijzen koningen gemaakt en hen in de zevende of achtste 

eeuw namen gegeven als Caspar, Melchior en Balthasar. Caspar werd als een 

Afrikaan van 20 getypeerd, Melchior als een Aziaat van 40 en Balthasar als een 

Europeaan van 60. Daarmee wilde men aantonen dat Gods zoon er is voor alle 

culturen en leeftijden. 

Hun relieken zijn naar de dom van Keulen overgebracht, waar ze worden 

vereerd. 

In het evangelie van Mattheus zijn deze wijzen uit het Oosten, deze heidenen, de 

eersten om Jezus te kennen en te aanvaarden. 

Wil de evangelist daarmee zijn lezers bruuskeren? De Nederlandse exegeet Joop 

Smit schrijft in zijn boek ‘Jezus, hoeksteen of struikelblok’ in zijn commentaar bij 

dit evangelie dat dit wel de bedoeling van Mattheus zou kunnen geweest zijn. 

“Dit verhaal is eigenlijk in de toekomstige tijd geschreven. De gelovigen hebben 

geworsteld met het feit dat Israël, het volk van de beloften, Jezus verwierpen 

terwijl de heidenen hem zoeken en vinden.” 

Waar haalde de evangelist Mattheus zijn inspiratie voor het verhaal van het 
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bezoek van de wijzen aan de kribbe?  

Het boek Numeri brengt verhalen over de moeilijke periode waarin de Israëlieten 

zich bevinden tijdens hun tocht door de woestijn op weg naar het land van 

Kanaän dat voor hen het land Israël wordt. Er zijn conflicten met vijanden en 

andere culturen.  Bileam, een ziener doet een voorspelling, die heel gunstig 

klinkt voor het nomadenvolk. ‘  Ik zie hem, maar niet in het heden, ik aanschouw 

hem, maar niet van nabij; een ster komt op uit Jakob, een scepter rijst op uit 

Israël.” (Num. 24,17) 

Is dit de ster die zal flikkeren en stralen en de wijzen uit het Oosten de weg zal 

tonen naar het huis in Bethlehem? 

“Bethlehem, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen”  

lezen we in Micha 5,1. Bethlehem is de plek van David, de herdersjongen, die 

door Samuel gezalfd wordt om koning te worden. De stad wordt geprezen door 

de profeten, die volkeren van overal naar haar zien optrekken met een stoet van 

kamelen, zoals we daarnet hoorden in de lezing van Jes.60,5-6.  

Wij begroeten hen wanneer wij psalm 72 bidden en ons in het gezelschap weten 

van de koningen van Tarsis en de kustlanden met hun geschenken, alsook in dit 

van de koningen van Seba en Saban. Psalm 72 is de tussenzang op deze 

feestdag en we zongen de hertaling ervan in het lied: ‘ Voor kleine mensen’ 

 
De magiërs uit het Oosten hebben zich op weg begeven, geleid door een ster.  
 
Om over na te denken:  

 
Zij waren op zoek naar iets wat voor hen van betekenis kon zijn. Zij hadden er 
een vermogen voor over! 
Wat en wie zijn voor ons hedendaagse wijzen, betrouwbare wegwijzers? 
Wat en waar zoek je zelf? 
En hoe kunnen wij elkaar nabij blijven in ons zoekend onderweg zijn? 
 
Misschien kan het verhaal van de Vierde koning ons hierbij inspireren. 
 
Of volgende tekst om ons te bemoedigen: 
 
 
Voor elke tocht is er een ster, 
een woord, een teken, 
een weg, een uitweg, 
een terugweg als het moet. 
 
Voor elke tocht is er een ster, 
een vriend, een hand, 
een huis, een thuis, 
een boek, een beeld, 
een lied misschien. 
 
 
Voor elke tocht is er een ster, 
voor ieder mens, 
voor oud en jong 
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die wijs wil heten, 
voor iedereen die zoekt 
naar redding en naar recht. 
 
Voor elke tocht is er een ster, 
die wijzen brengen zal 
waar 't wonder van het leven 
in eenvoud wordt getoond, 
waar Gods liefdevol geven 
in kinderogen woont. 
 
Voor elke tocht is er een ster. 
Zoek hem niet te ver!... 
 

Geloofsbelijdenis (Chris + allen) 

Ik geloof in God 

die leven geeft aan mensen, 

die ons koestert als zijn kinderen, 

en die er zal zijn al onze dagen. 

Ik geloof in Jezus van Nazareth 

in wie God zichtbaar is geworden: 

mens onder de mensen 

voor mensen geleefd en gestorven, 

maar opgestaan ten leven. 

 

Ik geloof in Gods Geest 

die ons in beweging zet 

om te helen wat gebroken is, 

om te troosten wie te lijden heeft, 

om hoop te bieden aan wie vertwijfeld is. 

Hij brengt mensen samen in liefde. 

 

Ik geloof in de kerkgemeenschap 

geroepen om deze wereld van dienst te zijn. 

Ik geloof in het leven 

dat sterker is dan de dood. Amen. 

 

Voorbeden: (Lector)   
Acclamatie: Ubi caritas 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.     -     
Waar barmhartigheid en liefde is, daar is God. 
 
God, bij het begin van het nieuwe jaar bidden wij om vrede en alle goeds. 
Wij bidden om vrede in de grote wereld, dat oorlog en geweld stoppen, 
dat vluchtelingen de kans krijgen om hier en elders een nieuw leven te beginnen. 
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Wij bidden om vrede diep in ons hart, die ons vervult met vreugde, liefde, 
dankbaarheid en vertrouwen. 
 
Wij bidden om vrede die ons de ogen opent voor de schepping en voor wie we 
ontmoeten langs onze weg. 
 
Wij bidden dat als we met anderen Gods vrede delen, niemand meer 
vreemdeling hoeft te blijven … 

 
Lied: jij, diep in ons verscholen 
 

 (Melodie: er is een roos ontsprongen) 

Jij, diep in ons verscholen. 

Jij, ziel van alwat leeft, 

Die ons verbindt met morgen 

En met wat is geweest. 

Jij maakt ons heel en één – 

De minsten mens geborgen, 

O, god door alles heen. 

Wij zijn om Jou verlegen, 

O, God in ons bestaan. 

Maak ons jou toegenegen, 

Help ons te doen jouw naam. 

Maak ons toch heel en goed – 

De minste mens geborgen, 

O, God die leven doet. 

Wij bidden om bevrijding 

Uit onze eenzaamheid, 

Om gloed van nieuwe tijding 

 

In deze kille tijd. 

Maak ons weer heel en waar – 

De minste mens geborgen, 

O, God, wij met elkaar. 

 

Tafelgebed: (Chris) 

Jij, oorsprong van elk zoeken, 
wij danken U voor de ster die ons leidt. 
Jij, die ons roept om op weg te gaan, 
wij danken U voor de moed om te gaan. 
Jij, die ons uitnodigt om te delen, 
wij danken U voor de tafel die ons verbindt. 
Jij, die ons vraagt om te geloven, 
wij danken U voor de hoop die ons draagt. 
Jij, die ons liefhebt zoals we zijn, 
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wij danken U voor de vriendschap die ons verrijkt. 
Jij, die ons zegent met je licht, 
wij danken U voor de vrede die ons omarmt. 
Amen. 
 

Onze Vader 

De ster toonde de wijzen de weg naar het kind in de stal. 

Jezus leerde ons de weg naar de Vader kennen. Hij leerde ons dat Zijn Vader ook 

Onze Vader is en wij tot hem mogen bidden met Zijn Woorden: Onze Vader … 

Communie: 

Communiewoorden: (Chris) 

Brood. 

Levensnoodzakelijk, 

even nodig als warmte en tederheid, 

als omarmen en bevestigen. 

Wijn. 

Om levensvreugde en verbondenheid te vieren, 

even nodig 

als hoop en vertrouwen, 

als aanvaard worden en toekomst krijgen. 

Brood en wijn. 

Tekens van Hem die gezegd heeft: 

“Ik zal er zijn voor u.” 

 

Muziek tijdens de communie: A la Berline Postiljon! Herman Van Veen 

CD nr 15 

Bezinning:  ‘Wie zijn de wijzen?’ - Frans Cromphout 

Wie zijn de wijzen? 

Zij die naar boven kijken, 

naar de hemel en zijn tekens, 

die thuis zijn in de nacht en de geheimen, 

die waken en uitzien naar de ster. 

Maar wijzen hebben ook oog voor wat beneden ligt, 

voor de aarde en haar wegen, 

voor de dag en het licht. 

Wijzen durven omwegen maken. 

Want wie lijnrecht naar zijn doel wil, 

doet de wereld en de mensen geweld aan. 

Want de goede weg is gehoorzaam aan de aarde, 

voegt zich naar haar hoogten en laagten 

en volgt de kronkellijn van de rivieren. 

En wie de wijsheid van de weg heeft geleerd, 

weet dat we worden geleid door vreemde paden. 
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Want niet wij maken de weg. 

De weg maakt ons. 

 

Wijzen zijn zij 

die altijd op weg willen gaan, 

altijd opnieuw willen beginnen. 

Want wat in één keer wordt gevonden 

is voorbarig en onbetrouwbaar. 

Wijzen zijn zij 

die terugkeren naar huis, 

verdwijnen in stilte, 

terug naar hun werk, 

en naar hun plaats onder de mensen. 

Want daar wacht het leven. 

 
Zending en zegen (Chris) 
De wijzen uit het Oosten die naar Bethlehem waren gekomen, 
zijn daar niet voorgoed gebleven. Ze zijn naar huis teruggegaan. 
Ook wij gaan straks weer naar huis.  
Maar niet vooraleer met ons een glaasje te heffen op het nieuwe jaar! 

En er is ook Driekoningentaart. Benieuwd wie de koning of koningin wordt. 

En zoals die wijzen toen, 
mogen ook wij iets naar huis meenemen: het Licht van Gods vrede. 
 
 
Wees zelf een ster                                                    
die mensen uitnodigt op weg te gaan. 
Wees zelf een ster 
die mensen terugbrengt tot zichzelf. 
Wees zelf een ster 
die mensen brengt bij het Kind van Bethlehem, 
Jezus, een mens als God zo goed. 
Dan kunnen we op weg 
Gezegend door God: Vader, Moeder, Zoon en H. Geest.  En door elkaar. Amen. 
 

Slotlied: Zet nu de deur maar open DB ZB 1 p 12-13  

 

Mededelingen: 

Velen van ons zullen de afgelopen dagen kerstcadeaus hebben gegeven en 

ontvangen. Is het niet vaak een beter gevoel iets te geven dan te ontvangen? Er 

is geen beter gevoel dan het perfecte cadeau voor iemand te vinden, het mooi in 

te pakken en vervolgens naar hun gezicht te kijken terwijl ze het uitpakken. Het 

geeft onze vrienden vreugde om te ontvangen, en het geeft ons een enorme 

vreugde om te geven. 

We nodigen jullie graag uit voor een Nieuwjaarsdrink en een stukje 

Driekoningentaart. Dit wordt mogelijk gemaakt door ons, de liturgiegroep, maar 
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ook door een aantal mensen die hun gaven of talent vandaag gebruiken: de 

gaven om een receptie te organiseren, taart te bakken, op te ruimen, narcissen 

verkopen, kaartjes posten … 

Doorheen het jaar zijn er vele mensen die ons zo versterken. Misschien hoor je 

mij al komen … Wij hebben jullie nodig! Bij een gelegenheid zoals vandaag, maar 

ook op zondag, een idee aanbrengen of een tekst, meewerken aan een viering- 

dat kan nieuwe inzichten geven – foto’s maken, … 

Het zou voor ons een geschenk zijn dat veel waardevoller is dan goud, wierook of 

mirre. 

 

Volgende viering: 21 januari 

De concertband brengt u weer zijn spetterend nieuwjaarsconcert in Don Bosco, het 
3e weekend van het nieuwe jaar.Tickets en drankkaarten voor 20 of 21 januari kan je 
al online bestellen via de website of deze 
link  https://concertbandleuven.be/nl/tickets/    

 

Narcissen voor Broederlijk Delen 
Bestellen bij Agnes aan 7 € 

 

https://concertbandleuven.be/nl/tickets/

