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Don Bosco Kessel-Lo 21 januari 2024 Jona, kleine profeet in een grote wereld (3,1-5.10) 

 

Welkom en zegengebed 

Voor wie zoeken in de stilte- naar een vuur voor hart en handen: 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
Voor wie zingen op Gods adem - van de hoop die niet zal doven: 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
Voor wie roepen om vrede, van gerechtigheid dromen: 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
Voor wie wachten in vertrouwen dat de liefde zal blijven: 
in de naam van vader-moeder, Zoon en heilige Geest 
 

Inleiding 

Deze viering is gegroeid uit meerdere inspiratiebronnen 
- Voor deze zondag is in de kerkelijke kalender voorzien dat een stukje uit 

Profeet Jona wordt voorgelezen.  
- Ik vond commentaren op het verhaal van Jona in verschillende 

geloofsgemeenschappen – onder meer een uitleg in de bijbelweek van 
Christenen voor het Socialisme en in een viering van 6 jaar geleden waarin 
Ingrid en Jos zijn voorgegaan 

- Een kijk op onze wereld is een ander uitgangspunt. 
Met een verwoording hiervan door Huub Oosterhuis zal ik beginnen. 

  
Die nieuwe wereld, die komt anders 
dan wij dachten en hoopten. 
Zij komt met droogte, wolven, overstroming, 
aardbevingen, brandende wouden, 
luchtlagen verzadigd van CO2, 
misbruikte kinderen, liegende kerken 
(met wreed getwitter in smoking,) 
naakt in vernedering komt zij. 
 
En wij aanschouwen en omhelzen haar, 
zijn in haar. Niet wetend hoe verder. 
Wij zullen stilte zingen, oefening  
in solidariteit en volharding. 
(Wij zijn, zeg maar, van geloof, hoop, liefde 
deze drie - de grootste is de liefde.) 
 
 
Maar we dromen van een andere wereld – omdat we weten dat het anders kan. 
Dat zingen we uit in het eerste lied van vandaag. 
Want onze liederen zijn zeker een bron van inspiratie. 
 

Openingslied: Vervul dit huis met hart en geest.  Jan van Opbergen / J.W.v.d.Velde 

 

Lezing Jona 3,1-5.10 

Wat vooraf gaat:  

God vraagt Jona om naar Ninive te gaan. Ninive is de hoofdstad van het machtige en wrede 

Assur. Ze wordt ook bloedstad genoemd. God wil dat Jona daar gaat preken: 

“Roep over haar dat haar kwaad is opgestegen tot voor mijn aangezicht”. 

 Jona ziet niet in waarom hij dat zou doen en vlucht naar Tarsis, een stad die helemaal aan 

de andere kant ligt, hij vlucht ‘weg van het aangezicht van de Ene’.  
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Hij zit op een schip en belandt in een storm. Hij wordt –na veel aarzeling van de matrozen- 

overboord gegooid en komt in de buik van een grote vis terecht.  

Temidden van de zee in zijn doodsangst, diep in de eenzaamheid van de buik van de walvis 

bidt Jona  tot God om hulp.  

Hij wordt ongedeerd uitgespuwd door de vis en God vraagt hem voor de tweede keer naar 

Ninive te gaan. 

 

Voor de tweede keer kreeg Jona een opdracht van de Heer. 

De Heer zei: ‘Ga op reis naar Ninive. Waarschuw de mensen in die grote 

stad. Vertel hen wat ik tegen je zeg.’ 

Nu deed Jona wel wat de Heer gezegd had. Hij ging op reis naar Ninive. 

Nineve was een enorm grote stad: het duurde drie dagen om er helemaal 

doorheen te lopen.  

Jona liep door een deel van de stad en riep: ‘Nog veertig dagen, dan wordt 

Ninive helemaal omgekeerd.” 

De inwoners van Ninive geloofden wat God gezegd had. Ze besloten te vasten. 

En alle mensen trokken rouwkleren aan. Zo lieten ze zien dat ze spijt hadden van 

hun slechte gedrag. 

En God zag hun daden, dat zij omkeerden van hun weg van het kwaad, en God 

kreeg berouw over het kwaad dat hij gesproken had hun te doen 

En hij heeft het niet gedaan. 

 

Woordje 

Het boek Jona is een kort verhaal (3 blz in de Nieuwe Bijbelvertaling). 
Het is geschreven in een tijd dat de bestuurders van Judea maatregelen namen 
om elementen uit andere godsdiensten te weren en heidenen buiten te sluiten. 
 
Jona wordt naar een heidense stad gestuurd om er een boodschap van 
ommekeer te brengen. Maar Jona vlucht. Waarom ontloopt hij deze opdracht? 
Is hij bang dat ze hem gaan molesteren?  
Denkt hij ‘het haalt toch niets uit’? 
Of wil hij niet belachelijk overkomen? 
 
Op de boot komen de kapitein en de matrozen erachter dat ze door de schuld 
van Jona in stormweer terecht zijn gekomen. Als hij toegeeft dat hij wegvluchtte 
‘van het aangezicht van de Ene’ vragen ze ‘Wat moeten wij nu doen met jou?’ Ze 
vragen als het ware nog excuus als ze hem overboord gooien– zoals Jona zelf 
had voorgesteld. 
 
Na drie dagen in diepe ellende wordt hij weer met zijn voeten op de grond gezet. 
Jona trekt nu toch naar de stad van verderf.  
Hij verkondigt een eigen boodschap. 
In hoofdstuk 1 staat “Roep over haar dat haar kwaad is opgestegen voor mijn 
aangezicht” 
En Jona maakt ervan: ‘Nog veertig dagen en Ninive wordt omgekeerd’ 
 
Maar hij beperkt zijn prediking tot een minimum: 1 dag voor een stad waar je 
drie dagen voor nodig hebt om ze te doorkruisen. 
Misschien hoopt hij dat ze zich niet bekeren en dat God ze zàl straffen. 
Maar ze doen het net wel. De koning kondigt een vasten af  voor heel de stad, 
zelfs voor de dieren, om God ertoe te bewegen van zijn besluit terug te komen. 
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En God toont zijn barmhartigheid, tot groot ongenoegen van Jona. 
 
De profeet komt er niet zo mooi uit. 
 
Over de bootmannen daartegen wordt geschreven: ze vreesden de Ene met 
grote vreze, en ze offerden de Ene een offer en beloofden geloften. 
 
Ook de mensen van Ninive, met hun koning, hebben zich van het kwaad 
gekeerd. 
En zelfs God kreeg berouw over het kwaad dat hij gesproken had. 
 
Wat onthoud ik van dit verhaal? 
Dat er veel omgekeerd/ bekeerd wordt. 
Het stelt mij de vraag: Tot welke omkeer wordt ik/worden wij  geroepen? 
 
Terug naar onze tijd. Wat is er echt van belang? Wat geeft hoop en perspectief? 
Zitten we op de goede weg? Moeten we niet anders gaan leven? En hoe dan? 
 
Willem Vermandere geeft ons raad: ‘Blijf u ergeren aan de dwaasheid van de 
wereld maar wees vooral ontroerd om de wonderen van schoonheid en liefde’. 
 
Het lied ‘Opgejaagd en voortgedreven’ is voor sommigen misschien een 
vingerwijzing. Het is een tekst die we nog niet zongen. 
De melodie is gekend ‘Evenals een moede hinde’. 
 

 
Opgejaagd en voortgedreven 
gaan wij aan zoveel voorbij 
zoveel liefde, zoveel leven 
onze ziel leidt averij. 
Niet als mens nog gewaardeerd, 
maar als koopkracht getaxeerd, 
tot wij oud, terzijde leven 
en de krachten ons begeven. 
 
Moe gedraafd en zin vergeten 
gaan wij langs de bulderbaan 
van het jagen om te weten 
of wij morgen nog bestaan. 
 
 

 
En zovelen zien ons aan, 
wenken ons om stil te staan, 
dat wij onze aandacht wijden 
aan wie door ons jagen lijden. 
 
Zoekend naar de aanvliegroute 
van de geest die ons bevrijdt 
uit het jagen en het moeten, 
uit de angst voor eindigheid, 
bidden wij: doe ons dan aan, 
maak ons rustig bij het gaan, 
doe ons vrolijk, vastberaden 
leven tot elkaars genade  
 
van Opbergen Jan/ Evenals een moede hinde  

.          
 

Om ons te verbinden met de mensen die zwaar lijden in Gaza en in heel Israël-Palestina 

koos ik voor deze geloofsbelijdenis. 

 

Geloofsbelijdenis van Christenen in Palestina 

Wij geloven in God, Schepper van het universum en van de mensheid. 

Wij geloven in een goede en rechtvaardige God, die van al zijn schepselen houdt. 

We geloven dat iedere mens door God naar zijn beeld en gelijkenis geschapen is  

en dat een ieder zijn of haar waardigheid ontleent aan de waardigheid van de Ene. 

Wij geloven dat deze waardigheid voor ieder van ons dezelfde is. 

Dit belijden betekent voor ons, hier en nu en in het bijzonder in dit land, 
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dat God ons niet schiep om elkaar te bestrijden. 

Wij geloven dat God ons heeft gemaakt om mekaar te  ontmoeten, lief te hebben en om het 

land met elkaar in vrede en met wederzijds respect op te bouwen. 

 

Voorbeden  

  

Laten we bidden voor al wie het moeilijk had en heeft op vlak van gezondheid of relaties. 

Voor wie ziek of eenzaam is, voor zovelen die een geliefde moesten afgeven, dat ze hoe dan 

ook troost mogen ervaren. 

 

Voor hen die het goed hebben op vlak van gezondheid of relaties. 

Dat ze waakzaam en attent mogen leven, met oog en oren voor hen die het moeilijk hebben.  

 

Voor alle moedige mensen die zichzelf, hun leven, hun werk over een andere boeg gooien 

om Jezus' weg te volgen en radicaal aan de zijde van de kwetsbaren mee te werken aan de 

droom van God met mensen.  

Mens voor de mensen zijn, herder als god 

Trooster voor groot en klein, zo lief als god. 

 

Laten we bidden in de stilte van ons hart voor mensen dichtbij en voor de grote wereld. 

Laten we bidden om ruimte te vinden voor de anderen in onszelf, zonder onszelf te verliezen. 

 

Bij het aanbrengen van de gaven: Laat elk talent beschikbaar zijn 

 

Het tafelgebed, wordt voorafgegaan door een dankgebed. 

We vonden woorden van een opvolgster van Phil Bosmans.  

Hij stierf in 2012. Zijn laatste woord: dankbaarheid. 

DANK JE WEL 

Voor het kleine geluk van elke dag. 

Voor de glimlach die ik tegenkom op straat. 

Voor het kaarsje dat iemand voor me brandt. 

Voor de vogels in de tuin. 

Voor de stemmen van kinderen. 

Voor een hand in mijn hand, voor een schouderklop. 

Voor de onbekende die naar me zwaait. 

Voor het brood dat de bakker ‘s nachts voor me bakt. 

 

DANK JE WEL 

Aan de mensen die me op de wereld zetten. 

Aan de mensen die me koesteren en aanvaarden. 

Aan de mensen die me erkennen en bevestigen. 

Aan de mensen die me zien zoals ik ben. 

Aan de mensen die me overeind helpen als ik struikel en val. 

Aan iedereen die de wereld mooier maakt. Aan jou. 

 

DANK JE WEL Voor alles wat er is. 

Schijnbaar vanzelf. Voor het leven zelf.   Tekst Silvie Moors 
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Tafelgebed  klein tafelgebed tekst: Huub Oosterhuis;  

 

Niemand heeft U ooit gezien. 

Liefde is uw naam. 

 

Brood des levens heet die knecht die uw kind genoemd wordt, 

Jezus, kind uit Nazaret. 

 

Liefde, zegt Gij, is te doen. 

Werk in ons, dat wij u doen. 

Licht ons op, dat wij U zien. 

 

Dat wij leven wat geleefd moet. 

Dat wij doen wat moet gedaan: recht voor ieder mensenkind, 

brood voor ieder kind van mensen, vrede en een nieuwe wereld. 

En de dood zal niet meer zijn. 

 

Onze Vader 

 

Bij de communie (We citeren uit een toespraak van Mahmoed Darwish, Palestijnse dichter) 

 

“…maar wij lijden aan een ongeneeslijke ziekte die hoop genoemd wordt:                                                                        

hoop op bevrijding en onafhankelijkheid,                                                                                                                        

hoop op een gewoon leven waarin we helden noch slachtoffers zijn,                                                                    

hoop dat we onze kinderen zonder gevaar naar school kunnen sturen,                                                                                                            

hoop voor zwangere vrouwen, opdat ze in een materniteit kunnen bevallen van een levend 

kind, in plaats van een doodgeboren kind te moeten baren voor een militaire controlepost,                              

hoop dat onze dichters de schoonheid van de kleur rood zouden zien in rozen in plaats van 

in bloed, hoop dat dit land zijn oorspronkelijke naam zal terugvinden: land van liefde en 

vrede.”         

            

'k Zou zo gere willen leven  

In ne wereld zonder haat 

Zonder macht en zonder 

streven 

Waar dat 't al vanzelf gaat 

'k Zou zo gere willen leven 

In ne wereld zonder pijn 

Waar iedereen het al kan 

geven 

En het geestig is te zijn 

 

'k Zou zo gere willen leven 

In ne wereld zonder geld 

Da de niet van schrik moet 

beven 

Veur nen oorlog en geweld 

 

'k Zou zo gere willen leven 

In ne wereld zonder doel 

Waar gerekend wordt met 

schreefkens 

Geen bankiers en genen boel 

 

‘k Zou zo gere willen leven 

In ne wereld zonder werk 

Waar dat alles gaat al spelend 

Da de 't werken niet en merkt 

'k Zou zo gere willen leven 

In ne wereld zonder schrik 

Hoe dat 't zou zijn, 't is om 't 

even 

Zeker beter da wete kik 

 

'k Zou zo gere gelijk de bomen 

Staan met wortels in de grond 

 

En mijn takken naar omhoge 

en geen woord in mijne mond 

‘k Zou zo gere keune vliege 

Gelijk ne veugel in de lucht 

Zachtjes op de wolken wiegen 

Geen lawijt, zelfs gene zucht 

 

'k Zou zo gere, 'k zou zo gere 

'k Zou van alles willen doen 

Schone luchtkastelen bouwen 

En tons slapen tot de noen 

'k Zou zo vele wille geven 

Veur ne wereld met veel groen 

Waar nog veugels kunnen leven 

En mijn liedjes niet vandoen 

 

https://muzikum.eu/nl/walter-

de-buck 



6 
 

                                                                                                             

Slotgebed 
Laat je niet afschrikken door de omvang van het verdriet van de wereld. 
Wees rechtvaardig, nu. 
Omarm barmhartigheid, nu. 
Loop nederig, nu. 
Je bent niet verplicht het werk af te maken, 
maar je bent evenmin vrij 
om het op te geven. (Joodse traditie) 
 
Mededelingen  

Dirk De Vis, inwonend priester in het Vluchtelingenhuis Wilsele, Voorzitter Recht op Migratie 

is overleden. Afscheidsviering in Wilsele Putkapel zaterdag 27 januari 11u 

 

Vandaag manifestatie in Brussel ‘Staakt het vuren’ in Gaza en Palestina 

Er zijn nog kaarten voor de Concertband, deze namiddag om 14.30 

 

Dinsdag 23 jan Startavond Campagne Broederlijk Delen Provinciehuis 

Narcissen kunnen nog tot half maart besteld worden bij agnes.deprins@telenet.be 

Betaling bij de eerstvolgende viering. 

Deze informatie is ook terug te vinden op de website: ademtocht.be 

 

4 februari Lichtmisviering met pannenkoeken 

Zegen 

Laten wij gaan tot het einde der aarde, tot het uiterste toe 

met handen, dragers van leven, 

met voeten gericht op een weg van vrede. 

God onze Vader, onze Moeder trek met ons mee, 

zegen ons met uw vaderlijke zorg en uw moederlijke liefde, 

laat ons gaan in het spoor van uw Zoon, 

in de Geest die leven schept, zegen ons.     

 

Slotlied: Samen op weg (melodie: Zomaar een dak) 

Samen op weg, zoekend naar liefde 

naast ieder ander willen staan. 

Want kan een mens  

zonder die ander 

vreugde en vriendschap ondergaan? 

Zo moeten mensen zijn voor elkaar 

een steun, een toeverlaat 

die niet verloren gaat. 

 

Samen op weg, zoekend naar leven 

speurend naar licht en dageraad 

mensen vol hoop  

sterk en gedreven 

zorgzaam en goed in woord en daad 

niemand alleen en allen tezaam  

zo gaat de boodschap voort 

van Jezus eens gehoord. 
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