Kerstviering zondag 24 december 2023 om 18u
Don Boscogemeenschap, Kessel-Lo
Vol van verwachting: God gaat met ons mee en wij met hem

Lezingen: Jesaja 9, Psalm 98, Lucas2, 1-20 en Joh 1, 1-5
Samenstelling: Lieve, Chris, Majo en Hermien

Chris: Welkom

Begroeting en openingswoord

Lieve mensen, van harte welkom hier!

Welkom in deze ruimte met licht en met warmte,

een ruimte waar feest wordt gevierd en we samen Gloria zingen!

Welkom als u verlangt naar vrede, naar herstel en verzoening, naar recht en geborgenheid.
Welkom hier bij het verhaal van de geboorte van Jezus, die een brug sloeg tussen ons
kwetsbare leven en de hemel, tussen onze aarde en de liefde van God.

We hopen dat we al zingend vandaag een glimp mogen opvangen

van wat God voor ogen staat: tranen die worden gedroogd en mensen die elkaar verstaan.

Hermien: Zegenen we samen deze viering in.

Moge het licht van iedere dag ons op weg zetten naar onbevangenheid en inzicht.
Moge de aarde die ons draagt, ons oproepen tot verantwoordelijkheid en zorg.
Moge zoals het water dat eeuwig zijn weg zoekt, ons denken in beweging blijven.
Moge het vuur van het begin ons aansteken met geestdrift en vertrouwen.

En moge, op de weg van dit bestaan, voor ons uit gaan en naar ons omzien,
Hem, die wij Vader-Moeder noemen, Zoon en heilige Geest.

Intredelied: Licht dat ons aanstoot in de morgen

Hermien: Lichtritueel aansteken 4de kaars
Vier kaarsen branden

de cirkel is rond

Kerstmis is dichtbij

Majo: Getuigenis Reinhilde

Mijn verhaal in Casablanca begon ongeveer 30 jaar geleden toen iemand me zei: ze doen in
Lolanden iets voor de kinderen, ga je niet mee?

Na een tijdje bracht ik niet enkel mijn kinderen naar de kinderwerking maar begon ik zelf
ook hier en daar wat mee te werken. Eerst bij de animatieactiviteiten op woensdagnamid-
dag, later ook bij de huiswerkbegeleiding, het speelplein en het kinderkamp.

Stilaan heb ik een aantal dingen moeten loslaten (mee ravotten op een speelplein lukt me
echt niet meer) en ligt de focus voor mij nu op de drie avonden huiswerkbegeleiding, een
creagroepje op woensdag en de uitbouw van onze kinderbib.

Bij de volwassenwerking bied ik onder andere hulp bij de boekhouding, het cultuuraanbod en
de redactieraad van de buurtkrant.

Al een aantal jaren maak ik ook deel uit van Het Collectief Tegen Armoede. Dit is een sa-
menwerking van enkel Leuvense basiswerkingen. Elk jaar organiseren we een actie in Leu-
ven in de week van 17 oktober (de internationale dag tegen armoede en sociale uitsluiting)
en een maandelijkse bijeenkomst aan de steen tegen armoede op de Grote Markt.



Mijn vrijwilligerswerk heeft me heel wat kansen gegeven. Ik kan me hier nuttig maken door
dingen te doen die ik graag doe en ik heb de kans gekregen om heel veel bij te leren in de
loop van de jaren. Ik hoop dit nog heel lang te mogen en kunnen doen.

Lied: Als alles duister is

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft. (2x)

Chris Lezing: Uit Jesaja 9: Het volk dat in Duisternis wandelt
Het volk dat in duisternis ronddoolt

ziet een schitterend licht.

Zij die in het donker wonen

worden door een helder licht beschenen.

U hebt het volk weer groot gemaakt,

diepe vreugde gaf u het,

blijdschap als de vreugde bij de oogst,

zij jubelen als bij het verdelen van de buit.

Het juk dat op hen drukte,

de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.

Iedere laars die dreunend stampte

en elke mantel waar bloed aan kleeft,

ze worden verbrand, een prooi van het vuur.

Een kind is ons geboren,

€en zoon is ons gegeven;

de heerschappij rust op zijn schouders.

Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

Groot is zijn heerschappij,

aan de vrede zal geen einde komen.

Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,

ze staan vast, in recht en gerechtigheid,

van nu tot in eeuwigheid.

Daarvoor zal hij zich beijveren,

de HEER van de hemelse machten.

Lied laten horen : Het volk dat in Duisternis wandelt

Hermien Psalm 98

Zing voor de HEER een nieuw lied:
wonderen heeft hij verricht.

Zijn rechterhand heeft overwonnen,
zijn heilige arm heeft redding gebracht.

De HEER heeft zijn overwinning bekendgemaakt,

voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.
Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw

voor het volk van Israél.

De einden der aarde hebben het gezien:

de overwinning van onze God.



Juich de HEER toe, heel de aarde,

juich en jubel, zing het uit.

Zing voor de HEER bij de lier,

laat bij de lier uw lied weerklinken.

Blaas op de ramshoorn en de trompetten,
juich als de HEER, uw koning, verschijnt.

Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft,

laat juichen de wereld met haar bewoners.
Laten de rivieren in de handen klappen

en samen met de bergen jubelen voor de HEER,
want hij is in aantocht

als rechter van de aarde.

Rechtvaardig zal hij de wereld berechten,
de volken oordelen naar recht en wet.

Chris: Gebed op Kerst:

Liefde als een beter vaderland,

is het licht als onderdak voor mensen,
Liefde Nergens

een woord met vleugels beter te lezen,

meer verstaanbaar gemaakt

Van alzo hoge, dan in de geboren herderkoning.

een Mens met erbarmen,
ons zo nabij. Dat hij

_ voor ons en met ons
Liefde

als een goede tijding, zal leven in de gloria!

Sitze De Vries: kerstnummer ‘In de gloria” Open Deur 2023 p. 8
Lied: Heden zal uw redder komen (ZJ 205)
Hermien: Een schoot van ontferming

Een schoot van ontferming is onze God.

Hij heeft ons gezocht en gezien

zoals de opgaande zon aan de hemel.

Hij is ons verschenen toen wij

in duisternis waren, in schaduw van dood.

Hij zal onze voeten richten op de weg van de vrede.

https://www.youtube.com/watch?v=Wsh99ye4Kso



https://www.youtube.com/watch?v=Wsh99ye4Kso

Hermien: Evangelie Lucas 2, 1-20: De geboorte van Jezus

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af

dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven.

Deze eerste volkstelling vond plaats

tijdens het bewind van Quirinius over Syrié.

Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven,

ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam.

Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David
die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde,

om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw,

die zwanger was.

Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan,

en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.

Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak,
omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld,

ze hielden de wacht bij hun kudde.

Opeens stond er een engel van de Heer bij hen

en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer,

zodat ze hevig schrokken.

De engel zei tegen hen:

‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen,

dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen:

vandaag is in de stad van David jullie redder geboren.

Hij is de messias,

de Heer.

Dit zal voor jullie het teken zijn:

jullie zullen een pasgeboren kind vinden

dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’

En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger

dat God prees met de woorden: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde
voor alle mensen die hij liefheeft.’

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel,

zeiden de herders tegen elkaar:

‘Laten we naar Betlehem gaan

om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is

en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’

Ze gingen meteen op weg,

en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag.

Toen ze het kind zagen,

vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd.

Allen die het hoorden

stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden,

maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart

en bleef erover nadenken.

De herders gingen terug,

terwijl ze God loofden en prezen

om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.



Duiding Chris: (naar Kerstnummer Open Poort p 16 en 17)

Mensen zingen heel wat af in Lucas’ verhaal over de geboorte van Jezus.
Op belangrijke momenten reageren de hoofdpersonen met een lied.
Van de meeste liederen heeft Lucas de teksten overgenomen.

Die liedteksten leggen de diepere betekenis van de gebeurtenissen uit.
Ze verbinden de geboorte van het kind met de geschiedenis van zijn volk
en de toekomst van de hele mensheid.

Eerst kwam de engel bij priester Zacharias,

tijdens zijn dienst in de tempel,

en kondigde aan dat zijn vrouw Elisabeth en hij

een zoon zouden krijgen.

Dan bij het jonge meisje Maria,

die ook te horen kreeg dat ze zwanger zou worden.

Maria zingt het Magnificat

als ze haar eveneens zwangere nicht Elisabeth ontmoet.

Het lied dat Lucas uit de mond van de engelenschare optekent is kort:
‘Eer aan God in de hoogste hemel

en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’

Het engelenkoor is bescheiden.

Het verhaal moet door,

het gaat niet om hen,

maar om het kind.

In dat kind is hemelse heerlijkheid

in harmonie met aardse vrede.

Jozef is de enige hoofdpersoon die geen lied zingt.

Hij heeft helemaal geen tekst in het verhaal.

Dat is opvallend anders dan bij het echtpaar Elisabeth en Zacharias.
Van hen zingt, juist de laatste het loflied,

nadat hij zijn stem verloren heeft en weer gevonden.

Bij de ouders van Jezus, de nieuwe generatie,

zijn de rollen omgedraaid.

Zo maakt Lucas duidelijk dat een nieuwe tijd is aangebroken.
Wie moest zwijgen, mag aan het woord komen.

Wie niet gehoord werd, doet er toe.

Ook de herders gaan zingend terug naar de kudde.

Van dat lied is geen tekst opgenomen.

Het is zonder twijfel het lied van de engelen geweest

dat ze zich al zingend eigen maken.

Lied: In exelcis deo



Hermien: uit het Evangelie volgens Johannes

Het Woord is mens geworden

In het begin was het Woord,
het Woord was bij God
en het Woord was God.
Het was in het begin bij God.
Alles is erdoor ontstaan

en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.

In het Woord was leven

en het leven was het licht voor de mensen.

Het licht schijnt in de duisternis

en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Hermien: geloofsbelijdenis

Ik geloof in Jezus Christus.
Ik geloof dat Zijn geboorte
vrede brengt,

geluk en blijdschap.

Ik geloof dat ieder kind,

in zijn of haar kwetsbare gedaante,
mensen oproept,

uitdaagt

tot vrede.

Ik geloof dat met Jezus' geboorte
een licht in de wereld gekomen is,
een lichtpunt voor allen

die in het duister van de zorgen,
het verdriet en de onrust leven.

Ik geloof

dat het licht van Kerstmis,
het hele jaar voor ons
moet blijven branden.

Ik geloof dat God

de geboorte van Jezus bedoeld heeft
als een boodschap van vrede en liefde,

een licht voor allen die zoeken.

Ik geloof

dat wij de kerstboodschap
verder kunnen dragen,

door de kracht van de Geest
die Hij ons geschonken heeft.

Ik geloof in het Kerstfeest,

elk jaar opnieuw

en in het verwezenlijken

van die goddeljke droom,

vrede op aarde aan alle mensen,
nu en tot in eeuwigheid.

Majo: voorbeden met als tussenzang Wek mijn zachtheid weer

Wij bidden om LICHT

Voor de grote wereld en voor de stad waar wij wonen.

Wij bidden om NIEUW LICHT

Overal waar de stoppen van hoop zijn doorgeslagen,

zoals in Gaza, in Oekraine en op, helaas, nog heel wat plaatsen in de wereld.
Wij bidden om NIEUW VERTROUWEN

Overal waar mensen zich terugtrekken

Of onverschillig worden, zowel hier als elders.



Wij bidden om NIEUWE LIEFDE

Overal waar de aandacht voor elkaar is verflauwd

Waar onrecht een gewoonte geworden is, of nog erger,
in de wetten is verweven en vastgelegd.

Wij bidden om NIEUWE OGEN

Om tekenen van HOOP te zien

Daar waar het volk om gerechtigheid schreeuwt

en wij hun stem willen versterken.

Wij bidden om BROOD en WIIN

Voor iedereen

Voedsel dat kracht geeft om door te gaan

En om elkaar niet los te laten

én elkaar terug op te zoeken wanneer dat toch gebeurt.
Wij bidden om een PLAATS,

waar iedereen kan maaltijd houden en elkaar

van mens tot mens kan ontmoeten en leren kennen
voor een levenslang verbond van SOLIDARITEIT.

Chris: Tafelgebed

Jezus verkondigde zijn boodschap
aan kleinen en eenvoudigen.

Hij opende voor hen toekomst

en gaf hun leven, hoop en uitzicht.

Na zijn dood

hebben zijn leerlingen erkend

dat zijn Geest aanwezig is

overal waar liefde woont,

overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken

en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.

Zij hebben Hem herkend,

bij het breken van het Brood

toen zij maaltijd hielden

om Jezus' liefde onder elkaar levend te houden.

Wij willen ons inzetten voor een wereld
waarin alle mensen aan hun trekken komen.
Daarom willen wij actief meedoen aan acties zoals Welzijnszorg.

Zoals Jezus willen wij dit brood en deze wijn
met hen en met elkaar delen.

Wij weten ons gesterkt als wij samen bidden tot Onze Vader,
die in het diepste van zijn mensen is.



Onze Vader

Hermien: Vredeswens

Ik wens je licht

Dat twijfel en donkerte
Doet vergeten.

Ik wens je stilte

Die uit minzame aandacht
Geboren wordt.

Ik wens je liefde

En veel goede wil

Die het begin is

Van vrede op aarde.
(Kris Gelaude)

Lied: Vrede vrede op aard’
aan alle mensen
die van goede wille zijn. (x2)

Chris: Communiewoorden

Brood.

Levensnoodzakelijk,

even nodig als warmte en tederheid,

als omarmen en bevestigen.

Wijn.

Om levensvreugde en verbondenheid te vieren,
even nodig

als hoop en vertrouwen,

als aanvaard worden en toekomst krijgen.
Brood en wijn.

Tekens van Hem die gezegd heeft:

“Ik zal er zijn voor u.”

Muziek tijdens communie:

Chris: hoopverleners

de beste hulpverleners

zijn de hoopverleners

zij die mijn gekwetste trots zien
mijn beschaamd vertrouwen
mijn beschadigd leven

maar niet wegkijken

mij de nodige tijd geven

me de hand reiken

de beste hulpverleners

zijn de hoopverleners

zij die mijn onmacht voelen
mijn zorgen kennen

mijn angsten verstaan

maar niet wegrennen
me niet meteen overspoelen
met schuld of argwaan

de beste hulpverleners

zijn de hoopverleners

zij die zich kunnen inleven

in de plannen die ik had

in mijn zelfontworpen dromen
me niet enkel op mijn pad
strijdvaardig te hulp komen
maar ook hoop geven

Hilde Van Parys



Danku aan iedereen die van ver of dichtbij heeft meegeholpen aan deze viering,
Teejo voor de kerstdecoratie, Herman en Jos voor het orgelwerk, Lieve en Majo voor de
liedsuggesties en de zangbegeleiding en jullie allen om mee te komen vieren.

Majo/Hermien: Zending: Doe (John Wesley, 1791)
Doe

zolang het mogelijk is

al het goede dat je kan

met de middelen die je hebt

op de manier die je eigen is

op de plaats waar je staat

in de tijd die je gegeven is

voor de mensen die je worden toevertrouwd.

En laten wij dan heengaan in vrede in de naam van de vader-moeder, zoon en H. Geest.

Mededelingen:
Volgende viering 7 januari met nieuwjaarsdrink achteraf

Slotlied: na de zending



