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TELT IEDERE NAAM EVEN VEEL MEE? 

 
Vrede, Salam, Friede, Paix, Pax, Sjaloom, Peace, Pace, Paz 
 

Zegengebed 

Voor wie zoeken in de stilte 
naar een vuur voor hart en handen: 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
Voor wie zingen op Gods adem 
van de hoop die niet zal doven: 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
Voor wie roepen om vrede, 
van gerechtigheid dromen: 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
Voor wie wachten in vertrouwen 
dat de liefde zal blijven: 
in naam van de vader-moeder, zoon en heilige Geest. 
 

Inleiding 

Naar aanleiding van de onophoudelijke bombardementen in Gaza maar ook de gruwelijkheden in de 
Westbank, wilde ik deze viering in het teken zetten van vrede. Gisteren was het 11 november waarop we 
de doden van de 1ste WO herdenken, ieder jaar weer.  De Palestijnen hebben hun Nakba = catastrofe. Op 
die dag herdenken Palestijnen dat na de vorming van de staat Israël in 1948 honderdduizenden Palestijnen 
werden verdreven van hun huis of grond en op de vlucht sloegen. Volgens de Verenigde Naties zijn er ruim 
5,6 miljoen geregistreerde Palestijnse vluchtelingen. De media zijn niet altijd even neutraal en vergeten de 
band te leggen met de historische feiten. De Palestijnen verwoorden ook heel dikwijls hun verzuchting dat 
ze worden gedreven naar terreur omdat ze geen uitweg meer zien. En Israël maakt constant de vergelijking 
met de concentratiekampen en de uitroeiing van de Joden die toen is gebeurd en maken er misbruik van. 
En als de VS of Europa resoluut de kant kiezen voor Israël, dan krijgt Israël carte blanche om een oorlog te 
ontketenen tegen Hamas en ondertussen zijn ze met een etnische zuivering bezig. Ze willen alle Palestijnen 
uit de Gaza. 
Ondertussen komen hier mensen op straat om de Palestijnen te steunen, kernen van hoop. 
Er werden mij teksten toegestuurd o.a. van Ramsey Nasr uit De Morgen waarin hij de vraag stelt: “Kennen 
we de naam van elk Palestijns slachtoffer?” en van bisschop Bonny. 
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Laten we deze viering inzingen met het lied Vrede voor jou. 
 

Lied: Vrede voor jou (t. Jan van Opbergen; m. Valerius 1626) 
 
Vrede voor jou, hierheen gekomen zoekend met ons om mens te zijn. 
Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: 
vrede, genade, god om je heen, vergeving nieuwe moed, voor jou en iedereen. 

Niemand komt hier vrij van het kwade, niemand gaat hier straks weer vrijuit. 
Niemand te veel, niemand te weinig, niemand te groot, geen een te klein,- 
dit wordt verbeeld in woord en gebaar, tot ooit en overal wij leven van elkaar! 

Jij die ons kent, jij die ons aanvoelt, jij die de hele wereld draagt 
kom naar ons toe, leer ons te leven, help ons te zien wat ieder vraagt,- 
tijd om te leven, kans om te zijn, een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn. 

 

Openingsgebed en lied: Groter dan ons hart (t. H. Oosterhuis; m. A. Oomen) 
 

Allen  Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart 
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren 

 

V. Gij die liefde zijt, diep als de zee, 
flitsend als weerlicht, sterker dan de dood, 
laat niet verloren gaan één mensenkind. 
Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht, 
laat niet de dood die alles scheidt en leegmaakt, 
laat niet de tweede dood over ons komen. 
 

Allen  Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart 
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren 

 

V. Voor allen die gekruisigd worden wees niet niemand, 
Wees hun toekomst ongezien. 
Voor mensen die van U verlaten zijn, 
voor allen die hun lot niet kunnen dragen, 
voor hen die weerloos zijn in de handen van de mensen. 
Voor uw naamgenoten in ons midden; 
vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand. 
Voor hen die kracht uitstralen, liefde geven, recht doen, 
dat zij staande blijven in ons midden. 
 

Allen  Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart 
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren 

 

V. Gij die tegen alle schijnbaar noodlot in ons vasthoudt, 
Gij die vreugde schept in mensen, 
Gij die het woord tot ons gesproken hebt dat onze ziel vervult; 
Laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht. 
Doe ons opengaan voor het visioen van vrede 
dat sinds mensenheugenis ons roept. 
 

Allen  Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart die mij hebt gezien, eer ik werd geboren 
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Lezing: Ramsey Nasr, uit DM 20 oktober 2023 

Nasr is schrijver, dichter en acteur. Hij groeide op in Rotterdam als zoon van een Palestijnse vader 
en een Nederlandse moeder. 

Een vraag over Gaza: kennen we de naam van elk Palestijns slachtoffer? 

Bijna twee weken later. Alle gijzelaars, alle doden, Israëlisch en Europees, hebben hun namen gekregen. 
Hun familieleden en vrienden zijn gehoord op tv, in de krant. Hun levens, dromen, idealen zijn ons bekend, 
voor altijd. Ik vind dat terecht. 
Wel heb ik een vraag. Hebben Palestijnse levens eenzelfde waarde voor ons? Kennen wij ook de namen 
van hún dode baby’s, hún vernederde grootouders en vermoorde kinderen? Kennen wij hún individuele 
dromen, vrienden, schoolrapporten? 

Palestijnse levens worden doorgaans per aantal genoemd: 48 doden, 1200 gewonden. Geen namen maar 
nummers. 
Dit geeft aan hoe wij ons mededogen verdelen. Want ook Palestijnen worden levend verbrand, ook 
Palestijnse dorpen kennen pogroms – uitgevoerd door Israëli’s. Palestijnse kinderen worden gemarteld, 
zitten jaren gevangen zonder aanklacht of hulp. 
Dit gebeurt generatie op generatie, al meer dan 75 jaar. En misschien zijn we daardoor immuun geworden. 
Het zijn voor ons geen mensen, het is verzameld leed: ‘Houdt het dan nooit op?’ 
Maar voor mij is het familie. En ook ik denk ‘Houdt het dan nooit op’, alleen heb ik het over de blinde steun 
aan een overduidelijk systeem van apartheid en etnische zuivering. Israëlische mensenrechtenorganisaties 
noemen hun eigen regering racistisch, soms zelfs fascistisch. Extreemrechtse Knessetleden en ministers 
deden reeds vóór de Hamas-aanval openlijk voorstellen tot genocide. 
 

Voor Israëli’s gelden andere wetten. Israëli’s kennen we bij naam. 
Daarom mogen ze met Palestijnen doen wat ze willen. En omdat niemand Israël tot de orde roept… 

Je krijgt 24 uur of een mensenleven, maar vernietiging is het doel. Vernietiging van een identiteit. Voor 
zoiets is meer nodig dan ons negeren. Anonimisering in de media, het ontzeggen van politieke steun door 
de internationale gemeenschap – dat helpt, maar vormt niet de motor. Voor ontmenselijking moet je 
werkelijk moeite doen. Het is iets van lange adem. Legerleiders en politici in Israël hebben decennialang 
Palestijnse burgers vergeleken met – ik citeer – ‘kakkerlakken’, ‘slangen’, ‘beesten op twee benen’, zelfs 
met kanker waarop chemotherapie moet worden toegepast. Vergeleken daarbij is een leven als getal nog 
een geste. 
Wat vandaag in Palestina gebeurt, is de logische uitkomst van deze behandeling. Wie niet langer erkent dat 
zijn vijand een mens is, gaat net iets sneller over tot, ik noem maar wat, volkerenmoord. 
Vooral als niemand STOP zegt. 
Ik heb een vuistregel voor humaan gedrag: waar woonwijken worden weggevaagd en dit ‘het maaien van 
het gras’ wordt genoemd, waar duizenden vrouwen en kinderen sterven en alsnog tot terrorist worden 
verklaard, daar is iets mis met de menselijkheid. 
Met die van ons, en van eenieder die niet ingrijpt.     Dus grijp in. Nu. 
Doen we dit niet, dan heb ik één wens, want dromen bestaan niet in deze hel. Dat iemand van de 
honderdduizenden Palestijnse vluchtelingen, doden en gewonden de namen zal noteren, en dan avond na 
avond hun familieleden zal interviewen op nationale televisie. 

  Dit komt neer op talloze tv-uitzendingen.    Het zou absurd zijn – maar wel eerlijk. 

 Luisterlied: Nooit brengt een oorlog vrede - Solidariteitskoor Sapukay Merelbeke 

Het was voorbij, het leed was weer geleden 
er werd getracht het lijden te vergeten 
men had beslist geen oorlog meer te voeren 
nu men de waanzin weer eens had gevoeld 
niemand vond baat bij ‘t nutteloze lijden 
niemand zag nut in deze nutteloze strijd 
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Hoe zeer ook wordt geleden 
nooit brengt een oorlog vrede 
maar zinneloze nijd 
laat ons hier dus verwensen 
de haat onder de mensen 
de leugen van het glorierijke wapenfeit 
 

Toch komt hij weer de oorlog die niet komen kan 
door winstbejag, door roekeloze leiders 
er wordt beslist de oorlog in te roepen 
tot sterking van ’t versleten kapitaal 
en de machine is niet meer te stuiten 
weer kraakt het militaire juk ons allemaal  
 

Hoe zeer ook wordt geleden 
nooit brengt een oorlog vrede 
maar zinneloze nijd 
laat ons hier dus verwensen 
de haat onder de mensen 
de leugen van het glorierijke wapenfeit 
 

Maar iedereen wat er ook wordt geschreven 
beslist uiteindelijk over eigen daden 
en moet je kiezen, kies dan voor het leven 
dat is voor ons de inzet van de strijd 
en dreigt de wet en dwingt ze toe te geven 
weet dan dat oorlog nooit de vrede brengen kan  
 

Hoe zeer ook wordt geleden 
nooit brengt een oorlog vrede 
maar zinneloze nijd 
laat ons hier dus verwensen 
de haat onder de mensen 
de leugen van het glorierijke wapenfeit 
 

We lezen vandaag enkele confronterende teksten uit de bijbel. Uit het boek Baruch komt een stuk uit de 
bron van de wijsheid. Dan volgt een stukje uit de Romeinenbrief over wraak. En tenslotte uit Johannes 
waar we het hebben over “vrede”. 
 

Baruch 3,9-14 De bron van de wijsheid 
 

Luister, Israël, naar de wet van het leven,  
luister goed en kom tot inzicht.  
Israël, waarom  leven jullie in een vijandig land?  
En worden jullie oud tussen vreemde volken?  
Waarom zijn jullie onrein als doden, 
als bewoners van de onderwereld?  
Jullie hebben de bron van de wijsheid verlaten. 
Als jullie op de weg van God waren gebleven,  
dan hadden jullie voor altijd vrede gekend.  
Waar verstand is, kracht en inzicht,  
daar vinden jullie leven en lengte van dagen,  
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licht voor de ogen en vrede.  
 

Stilte 

 

Romeinen 12, 16-21 (NBV p. 1700) 

Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid.Ga niet af op uw eigen 
inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor 
zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, maar 
laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan Mij om wraak te nemen, Ik 
zal vergelden.’ 
En ergens anders staat: ‘Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan 
te drinken.’ Laat u niet overwinnen door het kwade,  maar overwin het kwade door het goede. 
 

Stilte 

 

Johannes 14, 23-28 Mijn vrede geef Ik u  
’Bijbel in gewone taal’ (Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 
1703)  
 

De heilige Geest zal jullie herinneren aan alles wat ik tegen jullie gezegd heb. En hij zal ervoor zorgen dat 
jullie het begrijpen. Ik geef jullie mijn vrede. De vrede die deze wereld jullie kan geven, duurt maar kort. 
Maar mijn vrede blijft altijd bij jullie. Wees niet bang, verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord wat 
ik gezegd heb? 
 

Woordje: 

‘Voor hen die weerloos zijn in de handen van de mensen’ hebben we net gehoord in het lied van 
Oosterhuis. We denken nu aan de talloze slachtoffers in Gaza en in de Westbank. 
Het is moeilijk  om die hele oorlog evenwichtig naar voor te brengen. Het eigenlijke conflict tussen 
Palestina en Israël  duurt al 75 jaar. En er zijn daden die gebeuren en nog steeds gebeuren die je niet kan 
vergoelijken. 
 

In het Oude Testament staat niets, na de dood en opstanding van Jezus, dat nog een gewelddadige 
recuperatie van het ‘Bijbelse land’ kan legitimeren, schrijft Johan Bonny in De Standaard deze week.  
Bij de tekst van Nasr werd ik niet goed. Het voelt zo onmenselijk aan dat de Palestijnen niet bij naam 
worden genoemd. Dat is een groot onrecht. 
 

De tekst uit het boek Baruch is ten tijde van de Babylonische ballingschap geschreven. Het thema is duidelijk 
vrede en gerechtigheid. En met de bron van wijsheid krijgen wij heel wat richtlijnen die we moeten volgen als 
we willen dat we uit die ‘Babylonische onderdrukking’ komen. 
 

Uit de Romeinenbrief onthou ik het volgende: Paulus heeft die geschreven vanuit zijn positie die niet 
rooskleurig was. Hij wilde de boodschap van Jezus verkondigen aan Joden en niet Joden (de Gochim). En dan 
klinkt die boodschap van ‘wees eensgezind…’, er waren heel wat spanningen tussen  Joden en niet Joden en die 
wil hij aankaarten. ‘Neem geen wraak…. het is aan God om wraak te nemen’. 
 

In de evangelietekst van Johannes tenslotte worden we gestuurd in de richting waar we naartoe moeten. 
Die ultieme vrede is onbereikbaar, maar verlies de moed niet. De vrede geeft Hij ons als wij leven naar de 
woorden van God. Dit is de kern van de bemoediging uit zijn afscheidsrede. 
Hier komen we de discussie op het spoor tussen de Pax Romana en de Pax Christi.  
Pax Romana: als je vrede wil, bereid je dan voor op de oorlog m.a.w. het is de gewapende vrede zoals we 
die kennen in onze wereld. 
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Pax Christi is de vrede die Jezus ons geeft en die de wereld ons nooit kan geven. Wat houdt dat voor ons 
in? We leven in de paradox tussen enerzijds “activisme” voor gerechtigheid of leven naar de woorden van 
God en anderzijds de innerlijke vrede die Jezus geeft. Het lijkt een tegenstelling maar dat is het niet, het is 
de spanning tussen strijd en inkeer. 
 

Lied tegen de derde wereldoorlog (t. Huub Oosterhuis- m. Willem van Nassau) 

Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd, 
maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt : 
dat oorlog is geboden en vrede niet mag zijn 
dat mensen mensen doden, dat wij die mensen zijn. 

Wij die nog mogen leven van hoop en vrees vervuld, 
aan machten prijsgegeven aan meer dan eigen schuld, 
wij die, God weet hoe verder, tot hier toe zijn gespaard : 
dat wij toch nooit erkennen het recht van vuur en zwaard. 

Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt, 
dat diep in ons geweten opnieuw het Licht ontwaakt. 
Dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft. 
Dat onze lieve aarde nog kans op redding heeft. 

 

Geloven dat het kan - Paul Van Vliet 

Als wij niet meer geloven dat het kan 

Wie dan wel? 

Als wij niet meer vertrouwen 

op houden van 

Wie dan wel? 

Als wij niet meer proberen 

om van fouten wat te leren 

Als wij ’t getij niet keren, 
Wie dan wel? 

Als wij niet meer zeggen hoe het moet 
Wie dan wel? 

Als wij niet meer weten wat ertoe doet 
Wie dan wel? 

Als wij er niet in slagen 

de ideeën aan te dragen 

Voor een kans op betere dagen 

Wie dan wel? 

Als wij niet meer geloven dat het kan 

Wie dan wel? 

Als wij er niet mee komen, met een plan 

Wie dan wel? 

Als wij er niet voor zorgen 

Dat de toekomst is geborgen 

Voor de kinderen van morgen 

Wie dan wel? 

Als wij onszelf niet dwingen 

Een gat in de lucht te zingen 

Waar zij in kunnen springen 
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Wie dan wel? 

 

Voorbeden: Bidden is mij niet gegeven (Luc Vankrunkelsven o.praem.) 

Bidden is mij niet gegeven als ik volkeren zie vertrapt. 
Het vloekt in mij. 
Laat dan maar mijn vloeken, bidden zijn. 
 
Bidden is mij niet gegeven, als ik kinderen zie verkracht.  
Het huilt in mij. 
Laat dan maar mijn huilen, bidden zijn. 
Bidden is mij niet gegeven, als ik vluchtelingen zie verjaagd. 
Het stormt in mij. 
Laat dan maar mijn stormen, bidden zijn. 
 
Bidden is mij niet gegeven, als ik kapitaal zie heersen. 
Het breekt in mij. 
Laat dan maar mijn breken, bidden zijn. 
 
Bidden is mij gegeven, 
als ik vloeken mag, 
als ik huilen kan, 
als ik stormen durf, 
als ik breken leer, 
om zoveel onrecht, 
om zoveel leed. 
 

Lied: Wek uw kracht en kom ons bevrijden 2x 

(t. Huub Oosterhuis; m. Tom Löwenthal) 
 

Lied: Dit is het brood voor onderweg (Land van Belofte) 

Dit is het brood voor onderweg 

dat honger stilt door breken. 
Wie gaat de lange levensweg 

die zal geen wijn ontbreken. 
Het is de Heer die voor ons ging 

een maaltijd van herinnering. 
Hij at en dronk met vrienden. 
 
Hetzelfde brood in onze hand, 
het brood dat breekt door delen. 
Dezelfde wijn als onderpand 
die lest de dorst van velen 
Dezelfde Heer die in ons leeft 
dezelfde geest die adem geeft: 
er is weer hoop voor mensen 
 
Bij ons is één ooit opgestaan 
uit diepe moedeloosheid; 
bij ons heeft één ooit goed gedaan: 
hij overwon de boosheid. 
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Hij schonk de wijn en gaf zijn bloed; 
hij brak het brood tot overvloed; 
de beste wijn voor ’t laatste. 

Tafelgebed 

In ieder huis staat een tafel, een tafel met stoelen, 
Een huiselijke kring van eten en drinken, geven en nemen 

en deel hebben aan elkanders lief en leed. 
 

Ook hier staat een tafel, gedekt met brood en wijn, 
teken van mensen die elkaar zoeken, verder dan eigen huis en haard, 
teken van mensen die elkaar willen vinden in woorden van vrede en verzet 
 

Aan deze tafel gedenken wij wie en wat ons bezig houdt, 
Wij denken aan wie in moeilijke omstandigheden leven, dichtbij en ver weg, 
zieken, mensen in armoede, vluchtelingen, migranten, slachtoffers 

van oorlogsgeweld, onveilige arbeidsomstandigheden of natuurrampen. 
Wij denken ook aan wie dicht bij ons staan en die in de voorbije periode van ons zijn heengegaan: onze 
familie, vrienden, medestanders. 
 

Vandaag gedenken wij in het bijzonder de ontelbare en voor ons naamloze slachtoffers van het Israëlisch 
geweld in Gaza en de Palestijnse gebieden 

We geloven in de kleine solidariteit die we zelf kunnen opbrengen. 
We geloven in de grote solidariteit wereldwijd, die we kunnen afdwingen met de kracht van mensen 
samen. 
Zo blijven we werken aan een betere wereld, ons visioen van vrede, 
waar er levend brood, helder water is voor iedereen. 
Moge het delen van dit brood en deze beker ons vandaag en alle dagen, 
sterken in de hoop dat een nieuwe wereld komen zal, 
Een nieuwe hemel op aarde, waar er brood en liefde genoeg is voor allen. 
 

Onze Vader die in het diepste van uw mensen zijt. 
 

Communie 

V. Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. Dat ik u horen mag met hart en ziel. 
A. Wek uw kracht en kom ons bevrijden  
V. Woord ons gegeven, God in ons midden, toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
 Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome. Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 
A. Wek uw kracht en kom ons bevrijden  
V. Dat wij u horen, dat wij u leven, mensen voor mensen, alles voor allen. 
 Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 
A. Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 

V. Laten wij dan samen het brood breken met mekaar en de beker met wijn delen zoals Jezus ons 
heeft voorgedaan. 
 

Muziek tijdens de communie: 

Nada te turbe (Taizé): lied ter bemoediging 

Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, 2x.  Solo Dios basta 
Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen. Wie God heeft, ontbreekt niets. God alleen is genoeg. 
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Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta 
 

Todo se pasa, Dios no se muda  (Nada te turbe, nada te espante) 
La paciencia todo lo alcanza   (Solo Dios basta) 
 

Nada te turbe, nada te espante 
Quien a Dios tiene, nada le falta 
Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta 
 

En Cristo mi confianza  (Nada te turbe, nada te espante) 
Y de Él solo mi asimiento   (Quien a Dios tiene, nada le falta) 
En sus cansancios mi aliento  (Nada te turbe, nada te espante) 
Y en su imitación mi holganza (Solo Dios basta) 
 
Aquí estriba mi firmeza  (Nada te turbe, nada te espante) 
Aquí mi seguridad   (Quien a Dios tiene, nada le falta) 
La prueba de mi verdad   (Nada te turbe, nada te espante) 
La muestra de mi firmeza   (Solo Dios basta) 
 

Nada te turbe, nada te espante 
Quien a Dios tiene, nada le falta 
Nada te turbe, nada te espante 
Solo Dios basta 
Nada te turbe, nada te espante 
Quien a Dios tiene, nada le falta 
 

Ya no durmáis, no durmáis   (Nada te turbe, nada te espante) 
Pues que no hay paz en la Tierra  (Solo Dios basta) 
No haya ningún cobarde  (Nada te turbe, nada te espante) 
Aventuremos la vida    (Quien a Dios tiene, nada le falta) 
No hay que temer, no durmáis  (Nada te turbe, nada te espante) 
Aventuremos la vida    (Solo Dios basta) 
 

Nada te turbe, nada te espante 
Quien a Dios tiene, nada le falta 
Nada te turbe, nada te espante 
Solo Dios basta 
 

vertaling 

Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen. Wie God heeft, ontbreekt het aan niets 
 

Alle dingen gaan voorbij, God wordt niet bewogen  
Geduld is al genoegzaam  
 

Laat niets je verstoren, laat niets je bang maken. Wie God heeft, ontbreekt het aan niets 
Laat niets je verstoren, laat niets je bang maken. God alleen is genoeg 
 

In Christus mijn vertrouwen  (Laat niets je verstoren, laat niets je bang maken) 
En van Hem alleen mijn houvast  (Wie God heeft, ontbreekt het aan niets) 
In zijn arbeid mijn adem   (Laat niets je verontrusten, laat niets je bang maken) 
En in zijn navolging mijn gemak   (God alleen is genoeg) 
 

Hierin ligt mijn standvastigheid   (Laat niets je verontrusten, laat niets je bang maken) 
Hier is mijn zekerheid    (Wie God heeft, ontbreekt het aan niets) 
Het bewijs van mijn waarheid   (Laat niets je storen, laat niets je bang maken) 
Het bewijs van mijn standvastigheid  (God alleen is genoeg) 
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Laat niets je verstoren, laat niets je bang maken. Wie God heeft, ontbreekt het aan niets 
Laat niets je verstoren, laat niets je bang maken. God alleen is genoeg 
 

Slaap niet meer, slaap niet meer  (Niets om je zorgen over te maken, niets om je bang te maken) 
Want er is geen vrede op aarde   (God alleen is genoeg) 
Laat er geen lafaard zijn   (Laat niets je storen, laat niets je bang maken) 
Laten we ons wagen in het leven  (Wie God heeft, ontbreekt het aan niets) 
Er is geen reden om bang te zijn,  
slaap niet     (Laat niets je storen, laat niets je bang maken) 
Laten we er op uitgaan    (God alleen is genoeg) 
 

Laat niets je storen, laat niets je bang maken. Wie God heeft, ontbreekt het aan niets 
Laat niets je verstoren, laat niets je bang maken. God alleen is genoeg 
 

Verhaal als bezinning: De man die om vrede ging 
(C. LETERME, Een parel voor elke dag, Uitgeverij Averbode, 2008, p. 277) 

De burgemeester maakte zich zorgen: 'Waarom zijn de mensen in mijn stad zo ongelukkig?' Een 
rondtrekkende fluitspeler zei: 'Er is hier geen vrede.' Toen riep de burgemeester iedereen bijeen op het 
stadsplein en vroeg: 'Wil er iemand vrede gaan zoeken?' Een oude tuinman stond op. 'Ik zal wel gaan,' zei 
hij.  
Een paar weken later, was hij nog steeds niet terug. Zijn tuin stond vol onkruid. Zijn stokoude buurvrouw 
kon het niet meer aanzien. Met een hark en een schoffel ging ze aan de slag in de tuin van haar buurman.  
Een paar moeders zeiden tegen hun grote jongens: 'Dat gaat niet, jullie de hele tijd voor de T.V. en die 
oude vrouw maar in de tuin werken.' 'Ach dat wil ze toch zelf,' mopperden ze. Maar na een tijd gingen ze 
toch stilletjes naar de tuin. Het werk viel best wel mee. Het werd zomer en alles groeide en bloeide.  
De jongens hadden meer hulp nodig. Hun vrienden wilden wel, maar niet als die of een ander erbij was. 
'Ho,' riepen de jongens, 'we hebben zoveel handen nodig, dat het niet uitmaakt van wie ze zijn.'  
De tuin werd een juweeltje. De bloemen werden gebracht naar wie oud of ziek was, en met de groenten 
en het fruit werd een groot feest gehouden.  
Tijdens dat feest kwam de tuinman terug. 'Ik heb nergens vrede kunnen vinden,' zei hij. 'maar het gekke is: 
de laatste tijd stuurden ze me steeds naar hier als ik om vrede vroeg.'  
(Naar een verhaal van H. VAN UDEN)  
 

Mededelingen: 
Hartelijk dank aan allen die meegewerkt hebben aan deze viering: Ingrid, Lieve, Hermien, Jos, Constance, 
Monik en allen hier aanwezig in deze viering. 
volgende vieringen: 26/11 Christus Koning, 3/12 eerste viering vd advent 
 

Zending: Doe (John Wesley, 1791) 
Doe zolang het mogelijk is  
al het goede dat je kan 
met de middelen die je hebt 
op de manier die je eigen is 
op de plaats waar je staat 
in de tijd die je gegeven is 
voor de mensen die je worden toevertrouwd. 
 

En laten wij dan heengaan in vrede in de naam van de vader-moeder, zoon en H. Geest. 


