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Eerste zondag van de advent, Zondag 3 december 2023, Schouder aan 
schouder, samen tegen armoede.  
‘Wees waakzaam’ 
 
Inzegeningswoorden 
Inleiding 
Vandaag begint de advent, meteen ook het begin van een nieuw liturgisch jaar 
waarin we lezen uit het evangelie volgens het getuigenis van Marcus. 
Met de advent beginnen we een weg van donker naar licht. 
We vragen God dat Hij met ons meegaat, 
ons hart verwarmt en ons pad verlicht. 
De advent is een tijd van ‘hoop’ en ‘verwachting’, 
van uitzien naar Immanuel, God met ons. 
Het is ook een tijd van omzien naar mensen,  
vooral naar mensen die leven in armoede. 
Het is een tijd van zoeken naar bouwstenen van gerechtigheid. 
Met Welzijnszorg en onder de slogan ‘Samen tegen armoede’ 
Proberen we een blik te krijgen op wat mensen in armoede houdt, 
Welk kluwen houdt hen daarin vast?  
 
Advent is een tijd van stilstaan bij wat je aan het 
doen bent. 
Wij hebben de hardnekkige neiging om de schuld 
voor wat niet goed gaat in de schoenen van iemand 
anders te schuiven. 
Wees waakzaam voor deze grondhouding bij onszelf. 
Want zijn we niet allemaal evenbeeld van God? 
Is God dan de schuldige van alles wat er fout loopt? 
In deze viering worden we geroepen om hierbij stil 
te staan. 
We bidden hier om Gods aanwezigheid in zijn Woord en in zijn Brood. 
Maar vooraf zetten we onze eerste stappen van donker naar licht. 
 
Lector: Vandaag steken we één kaarsje aan: 
een waaklichtje; 
een zacht licht dat ons oproept om waakzaam te 
zijn, 
om even stil te vallen 
en het licht van de Heer op ons doen en laten te 
laten schijnen. 
Bij het ontsteken van de kaars zingen we:  
 
Lied: Taizérefrein ‘Dans nos obscurités’: 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
een vuur dat nooit meer dooft. 
(2x) 
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Lector: Gebed  
God van licht, 
Jij brengt hoop in onze duisternis 
en wil met dit kleine vlammetje warmte en liefde 
brengen. 
Jij roept ons op om waakzaam te zijn 
en ons hart te openen voor uw liefde 
die we in Jezus mogen ontvangen. 
Help ons om het vlammetje van uw liefde 
In deze wereld brandend te houden 
en jouw licht bij ons te dragen, 
vandaag, morgen en altijd. 
 
Heer, het is verleidelijk om mee te stappen 
in een mentaliteit van ‘ieder voor zich’. 
Gij hebt aandacht voor àlle mensen 
Het is verleidelijk om onszelf beter te voelen 
dan de mensen die er niet zo verzorgd als wijzelf bij 
lopen. 
Laten we zonder vooroordelen mensen tegemoet gaan.  
Het is verleidelijk om mee te stappen 
in een mentaliteit van angst voor wat buiten ons ligt. 
Breng vrede in het hart van mensen, Heer. 
 
 
Getuigenissen 
We kijken naar de tvspot van Welzijnszorg en naar enkele getuigenissen. 
Na iedere getuigenis zingen we een lied.  
 
 
Lector: Lezing uit Mc 13, 33-37 
Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen.  
Het is als met een man die op reis ging:  
hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren,  
die elk een eigen taak kregen,  
en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden.  
Wees dus waakzaam,  
want jullie weten niet wanneer de heer des huizes komt, 
’s avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of ’s morgens 
vroeg.  
Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt.  
Wat Ik tegen jullie zeg, zeg Ik tegen iedereen: wees waakzaam!’ 
 
 
Lied: zal er ooit een dag van vrede 
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Homilie 
Advent is een tijd van stilstaan bij wat je aan het doen 
bent. Die tijd van uitkijken naar de geboorte van Jezus 
is meteen ook een tijd van inkeer. Zijn we eigenlijk 
goed bezig? De advent is een wake-up-call, een tijd 
om hierbij stil te staan en ons hierover te bezinnen. 
Want is het niet van alle tijden dat het niet altijd goed loopt 
met de keuzes die we maken? Denk maar aan de 
klimaatopwarming tegenwoordig, de oorlog in Gaza en in Oekraïne, de 
ondergraving van onze sociale zekerheid …  
Wij zijn geroepen tot gerechtigheid maar de zelfgenoegzaamheid is jammer genoeg 
veel verleidelijker.  
Marcus voegt nog een dimensie toe in het evangelie: we mogen niet inslapen maar 
moeten 
altijd waakzaam zijn. Wat bedoelt hij precies? 
Marcus vergelijkt het met een man die naar het buitenland vertrekt en het beheer 
van zijn huis 
heeft overgedragen aan zijn personeel. Dat is een hele uitdaging want heel de 
schepping is aan 
onze zorg toevertrouwd!  
Ik kan bijgevolg nooit mijn ogen sluiten voor onrecht dat waar dan ook gebeurt. 
Wees waakzaam!  
Ik kan nooit onverschillig wegkijken van miserie die mensen overkomt.  
Ik word immers geroepen om waakzaam te zijn!  
Ik kan nooit passief niks doen als mijn medemens in nood is.  
Als we God opnieuw willen laten geboren worden, zal het afhangen van onze inzet. 
Deze advent gaan we opnieuw op weg met Welzijnszorg. Reeds meer dan vijftig 
jaar houden 
zij ons de spiegel voor om alert te blijven voor de armoede in onze dichtbije 
omgeving. Armoede is er nog altijd, we weten het ondertussen wel, maar laten we 
ons er ook nog door wakker schudden? Doen we hier verder iets mee? Vandaag zijn 
we geroepen om 
de juiste kant op te kijken en niet te verslappen. 
 
Lector: Voorbeden met tussenzang ubi caritas 
Algoede God, 
Gij nodigt ons uit om waakzaam te zijn. 
Dat willen we zijn en daarom bidden we vol 
Bidden we voor mensen die in hun leven 
de kans niet krijgen 
om hun levensdroom te realiseren: 
dat zij blijven hopen 
en uitzien naar mensen die geloven in hun 
mogelijkheden 
en hun de kans bieden iets moois van hun leven te 
maken. 
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Bidden we voor mensen die er in hun leven niet toe 
komen om te delen 
omdat ze overtuigd zijn dat iedereen 
verantwoordelijk is voor z’n eigen geluk: 
dat zij Gods roepstem mogen horen 
en zelf handen en voeten willen geven 
aan Gods droom met ons. 
 
Bidden we voor mensen die in hun leven energiek 
en vol goede moed er voor anderen willen zijn: 
dat zij steun mogen voelen om schouder aan 
schouder verder te gaan. 
 
Bidden we voor deze gemeenschap 
die haar leven met vallen en opstaan 
richting probeert te geven 
in het spoor van Jezus: 
dat wij ons op deze weg nooit laten ontmoedigen. 
 
Geloofsbelijdenis 
Tafelgebed 
God die ons oproept en uitdaagt om waakzaam te 
blijven: 
wij brengen brood en wijn op deze tafel, 
een klein en kwetsbaar teken 
van ons breken en delen met mekaar. 
Kom in ons midden 
en laat uw geest groeien in alles en allen. 
Dan krijgt deze wereld het hart 
zoals Gij het bedoelt. 
Amen. 
 
Onze Vader en communie  
 
Lector: Slotgebed: 
ik kan er (n)iets aan doen 
ik kan er niets aan doen 
fluistert mijn angst 
om te verliezen 
mijn luiheid en gemakzucht 
de neiging om te kiezen 
voor de vlucht 
en voor het zelfbehoud 
uit zogeheten goed fatsoen 
uit lafheid, schuld, 
schaamte en spijt 
of door mijn eigen 
tja,... inschattingsfout 

ik kan er niets aan doen... 
ik kan er iets aan doen 
zegt mijn geweten 
het irritante steentje 
in mijn schoen 
mijn onderbuikgevoel 
en mijn beperkte notie 
van goed en slecht 
maar ook mijn intuïtie 
die - net als bij profeten - 
opkomt voor recht 
en klopt aan mijn gehoorbeen 
als een specht 
ik kan er iets aan doen! 
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Hilde Van Parys 
 
Mededelingen en danku 
 
Zending en zegen  
Vandaag werden we wakker geschud om waakzaam 
te blijven 
en zo zelf ook licht te zijn voor anderen. 
Laten we van hier heengaan om te doen wat we 
gehoord hebben. 
Moge God ons daarbij vergezellen met zijn zegen: 
Moeder/Vader, Zoon en Heilige Geest. 
Amen 
 
Slotlied 
 
 
 


