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Zondagsviering 1 oktober 2023-Don Boscogemeenschap Kessel-Lo 
26e zondag door het jaar Ez. 18,25-28 Ps. 25 Fil. 2,1-11 of 1-5 Mt. 21,28-32 
Welkom en zegengebed 
 
Goedemorgen allemaal en welgekomen hier op deze mooie herfst zondagochtend. 
Ik nodig jullie uit om allemaal samen deze viering te openen met het zegengebed. 
 
Voor wie zoeken in de sfilte 
naar een vuur voor hart en handen: 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
Voor wie zingen op Gods adem 
van de hoop die niet zal doven: 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
Voor wie roepen om vrede, 
van gerechfigheid dromen: 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
Voor wie wachten in vertrouwen 
dat de liefde zal blijven: 
in naam van de vader-moeder, zoon en heilige Geest. 
 
Inleiding op het thema 
De leidraad doorheen de lezingen van vandaag is rechtvaardigheid en gerechfigheid. 
Een maand geleden werd dit thema al door Majo aangeraakt in de viering met de getuigenis van Sfijn 
Verhofstadt. De vorige viering -zij het ‘en sourdine’- ging over vrede. De zus of broer van de 
gerechfigheid. 
 
De weken die voorbijgingen daverde de kerk in Vlaanderen -hopelijk toch- wat op haar grondvesten. 
Hopelijk weten we zo ook weer wat die grondvesten zijn. Ik denk in ieder geval dat rechtvaardigheid en 
vrede daar toebehoren. Ik ga vandaag niet veel toelichfing geven. Neem de fijd om de teksten te 
beluisteren om bewust de teksten van de liederen tot je te laten komen en ze in je hart en je geest te 
overwegen. 
Laten we eerst ruimte scheppen in dat hart en in die geest met het belijden van die grote goedheid die 
ons zomaar ten deel valt. 
 
Intredelied: Grote goedheid, God ben jij 
 
Eerste lezing uit Ezechiël, hoofdstuk 25, 5-20 
Stel, iemand is rechtvaardig, hij handelt naar recht en gerechtigheid.  
Aan de offermaaltijden op de bergen neemt hij niet deel en hij vereert de afgoden van het volk van 
Israël niet; hij maakt de vrouw van een ander niet onrein door haar te onteren en met een vrouw die 
ongesteld is heeft hij geen gemeenschap;  
hij buit niemand uit, geeft de schuldenaar zijn onderpand terug en besteelt niemand. Hij deelt zijn brood 
met al wie honger heeft, wie naakt is geeft hij kleren;  
hij vraagt geen rente wanneer hij geld uitleent of toeslag wanneer hij het terugkrijgt; hij begaat geen 
onrecht en geeft een eerlijk oordeel bij onderlinge geschillen;  
hij houdt zich aan mijn bepalingen en leeft werkelijk naar mijn regels. Zo iemand is rechtvaardig en zal 
zeker in leven blijven – spreekt God, de HEER.  
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Maar stel, hij krijgt een gewelddadige zoon, een moordenaar, die alles doet wat zijn vader nooit heeft 
gedaan. Hij neemt wel deel aan de offermaaltijden op de bergen en maakt de vrouw van een ander 
onrein;  
wie misdeeld en arm is buit hij uit, hij steelt en geeft wat hij als onderpand heeft gekregen niet terug; hij 
vereert de afgoden, misdraagt zich gruwelijk,  
vraagt rente vooraf en toeslag achteraf – moet zo iemand in leven blijven?  
Nee, hij zal niet in leven blijven: na zoveel wandaden zal hij zeker sterven, hij heeft zelf de dood over 
zich afgeroepen.  
En ook hij krijgt weer een zoon, en deze zoon ziet alle overtredingen die zijn vader begaan heeft. Hij ziet 
ze allemaal, maar volgt ze niet.  
Aan de offermaaltijden op de bergen neemt hij niet deel, de afgoden van de Israëlieten vereert hij niet 
en ook maakt hij de vrouw van een ander niet onrein;  
hij buit niemand uit, hij vraagt geen onderpand wanneer hij iets uitleent en hij besteelt niemand. Hij 
deelt zijn voedsel met al wie honger heeft, wie naakt is geeft hij kleren,  
wie misdeeld is doet hij geen kwaad, hij vraagt vooraf geen rente, noch toeslag achteraf. Hij leeft naar 
mijn regels en houdt zich aan mijn bepalingen.  
Zo iemand zal zeker in leven blijven, en niet sterven vanwege de zonden van zijn vader.  
Maar zijn vader – die een uitbuiter is geweest, die anderen bestolen heeft en zijn eigen familie heeft 
benadeeld –, zijn vader zal sterven, vanwege zijn eigen zonden.  
“Maar,” vragen jullie, “waarom hoeft de zoon niet te boeten voor de zonden van zijn vader?” Die zoon 
heeft gehandeld naar recht en gerechtigheid, hij heeft zich aan al mijn bepalingen gehouden en ze 
nageleefd, dus zal hij zeker in leven blijven!  
Iemand die zondigt zal sterven, maar een zoon hoeft niet te boeten voor de zonden van zijn vader, en 
een vader hoeft niet te boeten voor de zonden van zijn zoon; wie rechtvaardig is wordt als een 
rechtvaardige behandeld, en een slecht mens wordt voor zijn slechte daden gestraft.  
  
 
Psalm 25 Van David.  
 
Naar U, HEER, gaat mijn verlangen uit,  
mijn God, op U vertrouw ik, maak mij niet te schande,  
laat mijn vijanden niet triomferen.  
Zij die op U hopen worden niet beschaamd,  
beschaamd worden zij die U achteloos verraden.  
 
Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,  
leer mij uw paden te gaan.  
Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,  
want U bent de God die mij redt,  
op U blijf ik hopen, elke dag weer.  
 
Denk aan uw barmhartigheid, HEER,  
aan uw liefde door de eeuwen heen.  
Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,  
maar denk met liefde aan mij, HEER,  
omwille van uw goedheid.  
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Goed en rechtvaardig is de HEER:  
Hij wijst zondaars de weg,  
wie nederig zijn leidt Hij in het rechte spoor,  
Hij leert hun zijn paden te gaan.  
Liefde en trouw zijn de weg van de HEER  
voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.  
 
Vergeef mij, HEER, mijn grote schuld,  
omwille van uw naam.  
 
Aan wie in ontzag voor Hem leven,  
leert de HEER de rechte weg te kiezen.  
Hun leven verloopt in voorspoed  
en hun kinderen zullen het land bezitten.  
De HEER is een vriend van wie Hem vrezen,  
Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.  
 
Ik houd mijn oog gericht op de HEER,  
Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.  
Keer u tot mij en wees mij genadig,  
ik ben alleen en ellendig.  
Mijn hart is vol van angst,  
bevrijd mij uit mijn benauwenis.  
 
Zie mij in mijn nood, in mijn ellende,  
vergeef mij al mijn zonden.  
Zie met hoevelen mijn vijanden zijn,  
hoe ze mij dodelijk haten.  
 
Behoed mij en bevrijd mij,  
maak mij niet te schande, want ik schuil bij U.  
Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren,  
op U is mijn hoop gevestigd.  
 
God, verlos Israël,  
verlos het van al zijn angsten.  
 
Laten wij ons loszingen van die angsten: 
Lied: Hoog verheven en geprezen heet de mens 
  
Tweede lezing uit het evangelie volgens Maftheus, hoofdstuk 21, 28-32 
 
Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen.  
Hij zei tegen de een: “Jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk.”  
De zoon antwoordde: “Ik wil niet,” maar later bedacht hij zich en ging alsnog.  
Tegen de ander zei de man precies hetzelfde. Die antwoordde: “Ja, vader,” maar ging niet.  
Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?’  
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Ze zeiden: ‘De eerste.’  
Daarop zei Jezus:  
‘Ik verzeker u: de tollenaars en de hoeren zullen het koninkrijk van God eerder binnengaan dan u.  
Want Johannes bewandelde de weg van de gerechfigheid toen hij naar u toe kwam.  
U geloofde hem niet, de tollenaars en de hoeren wel.  
En ook al zag u dat, u hebt u niet bedacht en hem alsnog geloofd. 
  
Duiding 
Een kleine oproep, deze week: probeer jezelf er op te betrappen hoe snel je iemand beoordeeld, de 
vrouw voor jou aan de kassa, de dronken mens op straat, de polificus waar je van walgt, de buurvrouw 
die op je zenuwen werkt of -wie weet- de medeparochiaan, met zijn of haar onhebbelijkheden. 
Duw op de pauzeknop: waarom doe ik dat? 
Wat haal ik uit dat oordelen? 
Is het aan mij om te oordelen? 
Kan ik onder woorden brengen wat mij stoort? 
Kan ik daar mee iets construcfiefs in beweging zeften? 
Kan ik mijn ergernis, mijn oordeel omdenken, loslaten? 
Af en toe moet een mens zo een kuurtje of training doen. Enfin, ik zal voor mezelf spreken. Dat oordelen, 
ik betrap mezelf daar regelmafig op. En dan neem ik weer af en toe de bewuste keuze om mezelf te 
beteugelen en te proberen een andere blik aan te wenden als ik naar anderen kijk.  
Wanneer ik er in slaag om ‘om te denken’, anders te kijken, valt er heel wat spanning weg, ontstaat er 
inwendige vreugde. Is het makkelijk? Neen! Is het de moeite? Meer dan.  
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in een God 
die vredevolle liefde wil zijn, 
geen liefde van praal en pracht 
maar pure eenvoud, 
oprechte echtheid voor elk van ons. 
Ik geloof in Jezus, 
die als dienend voorbeeld 
van die liefde en vrede 
onder de mensen kwam leven. 
Hij kwam getuigen van uw rijk 
waar plaats is voor iedereen 
zonder onderscheid. 
Ik geloof in de Geest 
die door de mensen waait. 
Hij blaast ons goede woorden in 
en zet ons hart open. 
Zo laat hij God aan het werk 
in elk van ons. 
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Voorbeden met als tussenzang ‘Groot is de wereld’ 
 
Wanneer wij mensen, gevangen ziften in onze eigen neerslachfigheid,  
breek onze tralies af en open onze blik, open ons hart en onze geest, voor een grenzeloze gerechfigheid.  
Laat de kracht terug in onze woorden en onze armen stromen zodat we er naar spreken en naar 
handelen. 
 
Wanneer wij mensen, verlamd zijn door angst, om wat wij kunnen verliezen of verloren zijn, 
Richt onze blik dan op de nieuwe morgen, op de hoop. 
Laat vertrouwen in elkaar en in het leven,  
onze harten vullen zodat we elkaars toeverlaat kunnen en durven zijn,  
zodat we bondgenoten worden op uw weg van gerechfigheid. 
 
Wanneer wij mensen, ons verslagen voelen door machteloosheid,  
geef ons dan de kracht om naar elkaar te gaan,  
de verplefterende sfilte te doorbreken  
en om te smeden tot solidaire geborgenheid  
waar mefterfijd de kracht kan groeien om te helen  
en weer op te staan en in broederlijk en zusterlijke tred  
de weg naar en de strijd voor gerechfigheid weer aan te vaften.  
  
Lied bij aanbrengen gaven: Geproefd, geleefd, herkend worden  
 
Tafelgebed 
We gaan aan tafel 
en gedenken Jezus van Nazareth. 
De man die mens en samenleving 
confronteert met zichzelf, 
de waarheid over ons bestaan 
aan het licht brengt. 
Die mensen aanraakt 
met een buitengewone aandacht en liefde, 
en daardoor de bron van goed doen 
in elke mens vrijmaakt. 
  
Hier staat de tafel van mensen 
die hun eigen zoeken naar geluk 
laten doorkruisen door het gelaat 
van de vreemde, kwetsbare en gekwetste ander. 
Een tafel waaraan we allen genodigd zijn, 
waar elkeen gehoord en gezien mag worden, 
waar elkeen tot haar en zijn recht mag komen. 
Rond deze tafel voeden we 
onze honger naar vrede, 
onze dorst naar liefde. 
Zo gedenken we het laatste avondmaal van Jezus. 
 
Onze Vader 
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Communiezegen 
Moge het delen van dit brood en deze beker 
ons hart versterken: dat wij vol hoop 
meewerken aan een nieuwe wereld 
waar brood en recht 
en waardigheid en liefde is 
voor al wat leeft.  

Communie 
 
Danku aan allen om hier te komen meevieren, danku aan Herman voor de begeleiding, aan Chris voor 
het voorlezen en aan           voor de bloemen.  
 
Mededelingen 
Zo 15 oktober: 12u-15u Blauwput: couscous en chocola (inschrijven via wereldwinkelkessel-
lo@gmail.com) 
Za 21 oktober 15u, Kerk, Linden, Samen zingen olv Jos Bielen, grafis toegang 
Do 9 november van 14u-16u, CM complex Kessel-Lo: Hoe hou ik zin in het leven? (lezing door dr An 
Haekens, ouderenpsychiater) 
 
Sloftekst: 
God? 
Mooie beloftes: Rijk van vrede en gerechfigheid. 
Het komt mooi niet. 
Maar ik zie wel een stervende die met trouw wordt omgeven. 
Ik zie een huilende die wordt getroost, 
een hongerige die wordt gespijzigd. 
Ik zie dat een mens opnieuw zijn rechten krijgt. 
Ik zie het, soms even. 
Toch vervulde beloftes? 
Ik zie je God, soms even. 

 
Zegen en kruisteken: Moge datgene wat wij hier vandaag beleden en gevierd hebben, doorleven en 
kracht geven in het leven doorheen elke dag. 
Zegen ons daartoe de Ene, in de naam van de Vader/Moeder, Zoon en Heilige Geest, Amen 
 
  
Slotlied: De mussen in de bomen 
 
  
 
 
 


