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Hoop begint bij verzet !

“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.”
Zegengebed

Voor wie zoeken in de stilte

naar een vuur voor hart en handen:

Met vrede gegroet en gezegend met licht!
Voor wie zingen op Gods adem

van de hoop die niet zal doven:

Met vrede gegroet en gezegend met licht!
Voor wie roepen om vrede,

van gerechtigheid dromen:

Met vrede gegroet en gezegend met licht!
Voor wie wachten in vertrouwen

dat de liefde zal blijven:

in naam van de vader-moeder, zoon en heilige Geest.

Inleiding

Begin augustus hebben we kunnen luisteren naar de getuigenis van Julie op de preekstoel in Vlierbeek.
Toen ik een jaar of 16 was Ik ontmoette Zr. Jeanne voor het eerst op de Seindagen van VKSJ in West-
Vlaanderen. Zr. Jeanne Devos was toen al in India en op bezoek in Belgié. Zij vertelde toen ook over
Cardijn met zijn methode “Zien, Oordelen, Handelen”. Dat was de eerste manier van analyse die ik
leerde, later zijn er dan andere manieren bijgekomen. Mijn antwoord op de roep om-verzet kreeg Ik
daar voor het eerst heel duidelijk te zien. En dat was nu ook wat Julie vertelde in haar preekstoel “zien,
oordelen, handelen”. Zij werd ook begeesterd door haar tante.

Wat ik onthouden heb van die avond in Vlierbeek, is het woord ‘verbinding, verzet, actie ondernemen.
Die verbinding zoeken met gelijkgezinden hebben we nodig om te kunnen optornen tegen de krachten
van negativiteit, tegen het steeds toenemende kapitalisme dat onze aarde verwoest en dus ook de
mensen die ervan moeten leven.

We zeggen “Ja” tegen de oproep die Jezus vanuit het evangelie aan ons doet

LIED: Klein Magnificat

Grote goedheid, God ben jij,
midden onder mensen,
want je maakt de armen vrij
en vervult hun wensen.
Langzaam, zeker, komt jouw tijd:
alle wegen omgeleid.

Wie vooraan wou staan

zal dan achter gaan

en voortaan, bovenaan,

zal de arme leven

en de toon aangeven.

Groot zal zijn het klein verhaal
van de allerminsten.
Dood zal zijn de koopmanstaal



van profijt en winsten.
Langzaam, zeker, komt jouw tijd:
alle wegen omgeleid.

Wie vooraan wou staan

zal dan achter gaan

en voortaan, bovenaan,

zal de arme leven

en de toon aangeven.

Stap voor stap en voet bij stuk

zul jij verder komen, tot de aarde
met geluk vol begint te stromen.
Langzaam, zeker, komt jouw tijd:
alle wegen omgeleid.

Wie vooraan wou staan

zal dan achter gaan

en voortaan, bovenaan,

zal de arme leven

en de toon aangeven.

Verzet (Remco Campert)

Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden

zoals storm met zacht geritsel in de tuin
of de kat die de kolder in z'n kop krijgt
zoals brede rivieren

met een kleine bron

verscholen in het woud

zoals een vuurzee

met dezelfde lucifer

die de sigaret aansteekt

zoals liefde met een blik

een aanraking iets dat je opvalt in een stem
jezelf een vraag stellen

daarmee begint verzet

en dan die vraag aan een ander stellen.

Lezingen

Romeinen 12, 1-2: Leef volgens de wil van God (NBV)

Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God
welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan
deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat
goed, volmaakt en hem welgevallig is.

Muziek: Hildegard von Bingen — CD symphoniae: o quam mirabilis est.

Matteiis 16, 21-27: Jezus navolgen (bijbel in 1000 seconden)

Vanaf dat moment begon Jezus zijn leerlingen te vertellen wat er met hem moest gebeuren. Hij zei: ‘lk moet naar
Jeruzalem gaan. Daar zal ik veel moeten lijden. De leiders van het volk, de priesters en de wetsgeleerden zullen
mij doden. Maar drie dagen later zal ik opstaan uit de dood.’ Toen nam Petrus Jezus mee, weg van de andere
leerlingen. Hij zei tegen Jezus: ‘Nee, dat mag niet gebeuren! God zal u beschermen, Heer.” Maar Jezus draaide zich
om en zei tegen Petrus: ‘Achteruit jij, Satan! Houd me niet tegen. Jij denkt aan wat mensen willen, maar niet aan
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wat God wil.” Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Als je mijn volgeling wilt zijn, dan mag je niet meer aan jezelf denken.
Nee, je moet bereid zijn om je leven op te geven en met mij mee te gaan. Als je je leven probeert te redden, zul je
het juist voor altijd verliezen. Maar je kunt ook je leven verliezen omdat je mijn volgeling bent. Dan zul je je leven
juist voor altijd redden. Stel dat je de hele wereld in bezit krijgt. Wat heb je daaraan als je je leven verliest? Het
eeuwige leven is niet te koop.” Jezus zei verder: ‘De Mensenzoon zal terugkomen met de macht van zijn Vader,
samen met de engelen. Dan zal hij alle mensen geven wat ze verdienen. Luister goed naar mijn woorden:
Sommigen van jullie zullen dat nog tijdens hun leven meemaken. Zij zullen de Mensenzoon zien komen als de
koning van de nieuwe wereld.’

Woordje

Het begon met burgerlijke ongehoorzaamheid en uiteindelijk werd het een viering rond verzet. Een
mens raakt geinspireerd en probeert dat te delen. Dat was ook het geval toen ik luisterde naar Julie’s
getuigenis. Ik raakte geinspireerd en toen ik aan Annie, Agnes, Rita en Ingrid vertelde dat ik deze viering
rond dit thema wou opbouwen, heb ik hen ook gevraagd om wat input te geven en die is er gekomen.
Voor mij is Julie zo’n vrouw in het verzet als vakbondsvrouw.

Volgens Romeinen 12 moeten wij ons niet aanpassen aan deze wereld maar veranderen om te
ontdekken wat God van ons wil... Dus wat moeten wij doen? Onszelf in vraag stellen: waarom worden
mensen verminkt of het nu in India, Pakistan of waar ook ter wereld? Waarom is er zoveel onrecht in
deze wereld? Met onszelf in vraag te stellen komen we op de weg naar de ander en kunnen we de vraag
verder stellen. En misschien staan we dan met velen om ons verzet groter te maken.

Verontwaardiging, verbijstering, ongeloof bij het zien van onrecht: Julie vertelde hoe haar tante Jeanne,
toen ze beide in India waren, wees op de verminkte mensen op straat. Een groot gevoel van
verontwaardiging als ze ontdekt dat dat is om meer inkomsten te hebben bij het bedelen. In
mensenhanden zijn mensen niet veilig en waardig ontdekte ze met verbijstering. Dat moment van
verbijstering en het in vraag stellen van wat er rondom je aan vreemde dingen gebeurt, deed haar
omkeren en besluiten “lk MOET hier iets aan DOEN” Zo heeft ze besloten voor de vakbond te gaan
werken en een boek over het werk van haar tante te schrijven waarvan de opbrengst naar de National
Domestic Workers Movement in India gaat.

Diep in onszelf weten we wat God van ons wil, hoe hij de wereld veranderd wil zien. In vele
godsdiensten gaat het eigenlijk om hetzelfde, zegt Julie als godsdientslerares:” DE ANDERE ALS GELIJKE
ZIEN”.

Misschien wel het moeilijkste dat er is en dus een werk van ontzettend lange adem.

De vraag aan anderen stellen is Julie’s antwoord. Je moet verbinding zoeken met anderen en
samenwerken. ”If you want to go fast, go alone, if you want to go far go together” is haar devies en dat
van zr. Jeanne.

Geen grote woorden maar kleine daden die samen naar grote daden kunnen leiden. Zo kan een kleine
daad van ongehoorzaamheid, van niet akkoord gaan met hoe deze wereld op uitbuiting is gericht, een
domino-effect krijgen als velen eraan deelnemen. Als velen samen zich een vraag stellen en kleine
daden doen is er hoop.

Wij putten moed en hoop uit het verhaal van Julie en zr. Jeanne.

Luisteren we nu naar Stijn die ons verteld over het Parkveld en zo een daad van verzet verricht.
Getuigenis Parkveld (Stijn)



Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God

die niet zwijgt maar kiest

voor armen en onderdrukten,

die meelijdt aan het onrecht

dat Zijn kinderen wordt aangedaan.

Ik geloof in de Vader
die niet zal rusten, nu niet en nooit,
zolang er nog ergens onrecht heerst.

Ik geloof in Jezus
de vriend van de kleinen,
die kiest voor uitgestotenen en ont-rechten.

Ik geloof in de Heer,
die ons blijft roepen om Hem te volgen
en om in Zijn naam hetzelfde te doen.

Ik geloof in de Geest

van liefde en vrijheid,

die Jezus bezielde van binnenuit,

die ons wil beroeren,

niet stil af te wachten

maar mee te doen waar dat maar kan.

Ik geloof in een kerk

die vecht tegen onrecht,

die stem geeft aan wie niet wordt gehoord,
die kiest voor de zwakken,

de sterken vermaant,

totdat Gods liefde

heel de aarde bewoont.

Ik geloof in het leven,

de goedheid in mensen,

die niet ophouden zal bij de dood,
die grenzen doorbreekt

en eeuwig zal duren,

totdat wij thuis zullen zijn bij God.
Amen.

Voorbeden: acclamatie: Groot is de wereld en lang duurt de tijd, maar klein zijn de voeten die gaan waar geen
wegen gaan, overal heen.

Wij bidden voor mensen die ons als voorbeeld zijn in hun keuze voor het leven. Soms is dat verzet, soms is dat
verbinding, soms is dat mystiek. Het past allemaal in Gods plan.

Wij bidden voor mensen die zich in deze dagen solidair verklaren
met zieken en hulpbehoevenden, om hun een zo menswaardig mogelijk bestaan te bieden. Voor allen die zich
geven aan anderen, dag in dag uit. Schenk hen kracht om hun werk vol te houden.

Wij bidden voor jongeren en volwassenen die voor beslissende levenskeuzes staan, bescherm hen die klein en
kwetsbaar als wij hen dreigen te laten vallen.



Wij bidden voor mensen die bij het begin van het nieuwe werkjaar weer in dienstbaarheid aan de slag gaan in
scholen, in verenigingen en organisaties, in huizen van zorg en opvang. Geef dat zij trouw zijn aan hun
engagement.

Offerlied: Dit is het brood voor onderweg (Land van Belofte nr 19)

Dit is het brood voor onderweg
dat honger stilt door breken.
Wie gaat de lange levensweg
die zal geen wijn ontbreken.
Het is de Heer die voor ons ging
een maaltijd van herinnering.
Hij at en dronk met vrienden.

Hetzelfde brood in onze hand,
het brood dat breekt door delen.
Dezelfde wijn als onderpand

die lest de dorst van velen
Dezelfde Heer die in ons leeft
dezelfde geest die adem geeft:
er is weer hoop voor mensen.

Bij ons is één ooit opgestaan

uit diepe moedeloosheid;

bij ons heeft één ooit goed gedaan:
hij overwon de boosheid.

Hij schonk de wijn en gaf zijn bloed;
hij brak het brood tot overvloed;
de beste wijn voor 't laatste

Tafelgebed: Wij bidden om bevrijding (naar Jan van Opbergen)

Wij bidden om bevrijding

om een nieuw begin van verzet

Voor allen die in ruil voor religie

hun strijd voor een betere wereld hebben opgegeven,
die voor wat opgeklopte blijheid en aangeprate vrede
hun inzet voor gerechtigheid hebben afgezworen.

Wij bidden om bevrijding

om een nieuw begin van verzet

voor onszelf:

dat wij in ons verlangen naar leefbaarheid, werkzaamheid en haalbaarheid
niet het slachtoffer worden van lijdzaamheid en apathie

maar dat wij met heel ons hart, heel onze ziel en al onze krachten

blijven zoeken naar de plaats waar Hij wonen kan

die God is, de enige ware,

de plaats waar recht wordt gedaan

aan de verworpenen der aarde.



Wij bidden om bevrijding

om een nieuw begin van verzet

Voor allen die omwille van

hun huis en dagelijks brood

hun kritisch vermogen hebben ingeruild voor zwijgzaamheid

en die met lede ogen aanzien

hoe de meerwaarde van hun arbeid als winst door hun bazen wordt opgestreken.

Wij bidden om bevrijding

om een nieuw begin van verzet

voor ons en allen die deelnemen aan deze maaltijd van vrede.

Dat wij niet voortijdig verzadigd raken,

maar rusteloos blijven, hongerig naar gerechtigheid en dorstig naar vrede!
Dat wij dicht in de buurt blijven van de arme weduwe,

bereid om de laatste cent, de laatste adem te geven

voor Gods toekomst: het recht van de minsten

Onze vader

Communie: Hildegard von Bingen Cd Voice of blood

Bezinning
Dorothee Solle was al jong geboeid door mystieke denkers. Ze kon zich terugtrekken in de natuur,
inkeren, maar onlosmakelijk met die ervaring ontstond verzet.

‘Van de boom leren die elke dag opnieuw

’s zomers ’s winters

niets verklaart, niemand overtuigt, niets produceert.
Eens zullen de bomen leermeesters zijn

het water wordt drinkbaar

en de lofzang zo zacht

als de wind op een septembermorgen.
Dorothee Solle

Mededelingen

e 17/9 volgende viering

e 17/9 opendeurdag Vluchtelingenhuis Wilsele: Inschrijven voor 11/9 bij info@rechtopmigratie.be; 22 euro
voor buffet (12u), vanaf 14u vrije toegang

e Wensen voor vrede 21/9 abdij van Park (zie flyers)

e Franciscusavonden: 2/10; 6/11; 4/12; 8/1/24; 12/2; 11/3; 15/4; 13/5
2 enthousiaste sprekers begeleiden ons tijdens deze avonden: Brigitte Puissant en Francine
Demarsin wisselen elkaar af. De avonden starten om 19.30 u en eindigen om 21.30u.
Locatie: Parochiezaal Sint-Franciscusparochie, Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee
De kostprijs is 5 euro voor de spreker + 1 consumptie ter plaatse (gebruik zaal).

e - Er kunnen weer Palestijnse dadels besteld worden, voor zondag 10/9 bij info@palestinasolidariteit.be; Via
overschrijving op de bankrekening van Palestina Solidariteit (BE64 5230 8014 8852). Voeg de volgende
mededeling toe: "Dadels en [naam van je afhaalpunt (Herent]". Eén doosje dadels (800gr) kost 11 euro.
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Zending: Doe (John Wesley, 1791)

Doe

zolang het mogelijk is

al het goede dat je kan

met de middelen die je hebt

op de manier die je eigen is

op de plaats waar je staat

in de tijd die je gegeven is

voor de mensen die je worden toevertrouwd.

Daartoe zegene ons de barmhartige vader-moeder, zoon en H. Geest. Amen.

Slotlied: Tekenen van hoop (LvB nr 36)

Als hier of daar een vrouw wordt opgericht
en zich, rechtopgekomen warmt in licht,

wordt weer een stukje schepping afgemaakt:

zij is tot haar bestemming aangeraakt.

Als ergens, eens, een man tot vrede komt
en zich niet langer in de strijd vermomt,
dan weer is het de levenskracht die wint:

hij durft het aan met zachtheid, als een kind.

Als in de buurt twee mensen samengaan
en elk het aandurft niet alleen te staan.

dan wint de liefde weer van angst de strijd:
zo komen mensen tot barmhartigheid.

Als wij hier samen delen onze kracht

en leren hoe de minste wordt geacht,

dan bouwen wij weer verder aan het Rijk
en mogen daarmee zijn aan God gelijk



