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Zondagsviering 30 juli 2023:  

Tuin van Eden,  

Tuin van Heden,  

Tuin van elke dag.  
 

+ Evening rise  
Evening rise  

Evening rise, spirit come 

Sun goes down when the day is done 

Mother Earth awakens me 

With the heart beat of the sea.  

 

Avondschemer daal, geest kom naderbij, 

Zon gaat onder wanneer de dag voorbij is 

Moeder aarde maakt me wakker 

Met de hartslag van de zee 

 

Welkom 
Welkom allemaal, hier in Ademtocht, ik heb even getwijfeld om buiten te 

vieren, maar na beraadslaging met mezelf, dacht ik dat het al druk 

genoeg was. Daarenboven is het weer nogal wisselvallig. Een factor die 

ook meespeelt in het thema van deze viering. We hebben niet alles in de 

hand. Zelfs niet in onze eigen achtertuin.  

 

Twee jaar geleden bij een viering over oogsten, vertelde ik daar nog bij 

dat we liefst oogsten wat we “zelf” gezaaid hebben. (knipoog) 

Alhoewel?!? 

En ook die ‘alhoewel’ maakt deel uit van deze viering Tuin van Eden, 

Tuin van Heden, Tuin van iedere dag.  

 

We zijn aangekomen in het midden van de zomervakantie. Die begon 

met prachtig misschien zelfs iets te heet weer. En op dit moment zou je 

kunnen stellen dat het goed regent, misschien zelfs iets te goed.  

Ook in ons leven hebben we soms de indruk dat de zaken in vlagen 

komen, zeker wanneer het negatieve vlagen zijn. Wat we als lijden en 

frustratie ervaren lijkt in stormvloeden op ons hoofd en ons hart neer te 

komen. En daar zit je dan met je inwendige tuin. Een tuinhoop, een 

puinhoop.  



2 

Tijd om even stil te staan en te verwijlen.  

 

Voor deze viering vond ik inspiratie bij het ontwenningstraject van een 

van mijn kinderen, bij het boek en de film ‘The Shack’ dat ik leerde 

kennen dankzij Chris Willockx en bij Lieve haar prachtige viering van 

Sint-Jan, maar uiteraard ook in het leven zelf.  

 

Maar laten we onze stembanden en ons gemoed alvast opwarmen, als 

we er in slagen om vanuit dankbaarheid naar de dag of onze omgeving 

te kijken, vormt dat vaak al een zegening, een ver-ademing op zich.  

Oorspronkelijk is het een kinderliedje. Ik denk dat je om dankbaarheid 

terug in je binnenste te laten ontkiemen, dat je terug moet naar die 

ontvankelijkheid, die je bij kinderen meestal aantreft. Daar gaan we.  

+ Lied: Dank U voor deze nieuwe morgen.  
Dank U voor deze nieuwe morgen,  

dank U voor elke nieuwe dag.  

Dank U dat ik met al mijn zorgen  

bij U komen mag. 

 

Dank U voor deze mooie aarde,  

dank U voor sterren, maan en zon.  

Dank U dat U ons wilt bewaren,  

kracht en levensbron. 

 

Dank U dat alle vogels zingen,  

dank U voor elke boom in bloei. 

Dank U voor zoveel goede dingen,  

dank U dat ik groei. 

 

Dank U voor steun in moeilijkheden,  

altijd ziet U naar mensen om.  

Dank U voor vrienden  

en voor vreemden die ik tegenkom. 

 

Dank U voor alle mooie klanken,  

al wat ik zien en horen kan. 

Dank U – o God,  

ik wil U danken dat ik danken kan. 
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 Agnes:  

Eerste lezing uit Genesis 1,1-19:  

De schepping van hemel en aarde 
A: In het begin schiep God de hemel en de aarde.  

De aarde was nog woest en doods,  

en duisternis lag over de oervloed,  

maar Gods geest zweefde over het water. 

God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht.  

God zag dat het licht goed was,  

en hij scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde hij dag,  

de duisternis noemde hij nacht.  

Het werd avond en het werd morgen.  

De eerste dag. 

H: God zei: ‘Er moet midden in het water een gewelf komen  

dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’  

En zo gebeurde het.  

God maakte het gewelf  

en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven.  

Hij noemde het gewelf hemel.  

Het werd avond en het werd morgen.  

De tweede dag. 

A: God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen,  

zodat er droog land verschijnt.’  

En zo gebeurde het.  

Het droge noemde hij aarde,  

het samengestroomde water noemde hij zee.  

En God zag dat het goed was. 

God zei: ‘Overal op aarde moet jong groen ontkiemen:  

zaadvormende planten  

en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin.’  

En zo gebeurde het.  

De aarde bracht jong groen voort: allerlei zaadvormende planten  

en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin.  

En God zag dat het goed was.  

Het werd avond en het werd morgen. De derde dag. 

H: God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen  

om de dag te scheiden van de nacht.  

Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren,  

en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf,  
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om licht te geven op de aarde.’  

En zo gebeurde het.  

 

God maakte de twee grote lichten,  

het grootste om over de dag te heersen,  

het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren.  

Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde,  

om te heersen over de dag en de nacht  

en om het licht te scheiden van de duisternis.  

En God zag dat het goed was.  

Het werd avond en het werd morgen. De vierde dag. 

 

+ Luisterlied Earth Song - Frank Ticheli 
Sing, Be, Live, See. 

This dark stormy hour, 

The wind, it stirs. 

The scorched earth 

Cries out in vain: 

O war and power, 

You blind and blur, 

The torn heart 

Cries out in pain. 

But music and singing 

Have been my refuge, 

And music and singing 

Shall be my light. 

A light of song 

Shining Strong: Allelulia! 

Through darkness, pain, and strife, I'll 

Sing, Be, Live, See... 

Peace. 

 

Zing, Wees, Leef, Zie 

Dit donkere, stormachtige uur, 

De wind, die roert. 

De verschroeide aarde 

Roept tevergeefs:  

O oorlog en machthebbers 

Jullie verblinden en vertroebelen, 

Het verscheurde hart 
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Schreeuwt uit in pijn. 

Maar muziek en zang, 

Zijn mijn toevluchtsoord geweest, 

En muziek en zang 

Zullen mijn licht zijn 

Een licht van zang 

Dat sterk schijnt: Aleluia! 

Door duister, pijn en strijd, 

Zal ik zingen, zijn, leven, zien ... 

Vrede.  

  

 Hermien:  

God heeft zijn toneel geschapen, zijn tuin leefbaar gemaakt. Zijn mise-

en-place is volledig. Koken maar! 

Tweede lezing (Genesis 1,20-2,4) 
 

A: God zei: ‘Het water moet wemelen van levende wezens,  

en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen.’  

En hij schiep de grote zeemonsters  

en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt,  

en ook alles wat vleugels heeft.  

En God zag dat het goed was.  

 

God zegende ze met de woorden: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk  

en vul het water van de zee.  

En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op aarde.’  

Het werd avond en het werd morgen. De vijfde dag. 

H: God zei: ‘De aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen:  

vee, kruipende dieren en wilde dieren.’  

En zo gebeurde het.  

God maakte alle soorten in het wild levende dieren,  

al het vee en alles wat op de aardbodem rondkruipt.  

En God zag dat het goed was. 

A: God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons 

lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee  

en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde  

en over alles wat daarop rondkruipt.’  
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God schiep de mens als zijn evenbeeld,  

als evenbeeld van God schiep hij hem,  

mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.  

 

Hij zegende hen en zei tegen hen:  

‘Wees vruchtbaar en word talrijk,  

bevolk de aarde en breng haar onder je gezag:  

heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel  

en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’  

 

H: Ook zei God: ‘Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle 

vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn.  

Aan de dieren die in het wild leven,  

aan de vogels van de hemel  

en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen,  

geef ik de groene planten tot voedsel.’ En zo gebeurde het.  

 

God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was.  

Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag. 

Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid.  

 

A: Op de zevende dag had God zijn werk voltooid,  

op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had.  

God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig,  

want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. 

Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde.  

Zo ontstonden ze,  

zo werden ze geschapen. 

+ Earth Song (Ticheli) 
 

Duiding 
Al enkele jaren geleden kwam ik dankzij Chris Willockx op het spoor van 

de film ‘The Shack’, vertaald is dat ‘de schuur, de hut’, maar ook ‘de 

keet of het krot.’ 

 

Ik zoom even in op een fragment in de tweede helft van het boek. Een 

man komt in een tuin terecht. De tuin is helemaal vol gegroeid, 

prachtige kleuren maar totaal verwilderd. Hij gaat in gesprek met een 

vrouw. Ik verklap er al even bij dat die vrouw in de film, de Heilige Geest 

vertegenwoordigd.  
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Ze zegt tegen de man de hij de tuin is.  

Mooi, maar overgroeid en verwilderd, er is geen doorkomen meer aan. 

Ze gaan samen aan het werk en verwijderen de wildgroei.  

Wat later als ze de grond beginnen te bewerken, gaan ze zitten. 

De vrouw wijst hem op de wortel van een plant. Die is giftig, vertelt ze 

hem. 

Je zou dat als het kwade kunnen zien. Maar, voegt ze eraan toe, als je 

het sap van de wortel van die plant, samenbrengt met het sap van die 

plant daar, dan krijg je een helend en geneeskrachtig mengsel. 

 

Vaak is het moeilijk als je innerlijke tuin helemaal overwoekerd is, om de 

moed te verzamelen om er aan te beginnen. Om orde in de chaos te 

brengen.  

Ja, ik hoor u gniffelen, Hermien die het over chaos heeft. Ik gniffel mee.  

Het is moeilijk om alleen orde in de chaos te brengen, zoals God dat 

doet in het eerste scheppingsverhaal. Hij/Zij doet het alleen. Alleen? 

Of is God de Ene, datgene of diegene waarin wij allen verzameld zijn? 

 

Een van mijn kinderen volgde een ontwenningtraject en na de eerste 

fase kwam hij met deze mooie gedachte: Je mentaal welzijn, is zoals een 

tuin. Die moet je iedere dag onderhouden. Dan is de inspanning 

overzichtelijk. Dan ZIE je het zitten om er aan te beginnen. Als je te lang 

je mentaal welzijn verwaarloost, wordt het een gigantische klus, waarbij 

je de moed opgeeft door er alleen maar naar te kijken of er aan te 

denken.  

 

Ik ga nog even terug naar ‘The Shack.’ Hoe weet je wat er wildgroei is, 

wat ‘ON-kruid’ is.  

Hoe weet je hoeveel je moet snoeien en wat er wel of niet in jouw tuin 

past.  

Da’s het moeilijke, je moet snoeien, je moet kiezen, en of het werkt, zal 

je maar gaandeweg kunnen ervaren. Geduld moet je vriend zijn of 

worden. En durf je andere vriend.  

Je moet mild zijn, zowel tegenover jezelf, als over de resultaten die je in 

je tuin boekt. 

Zaad komt aangewaaid, het weer heb je niet in de hand. En het vraagt 

doorzettingsvermogen en toewijding om aan de slag te blijven. 

De Heilige Geest of een lijfelijke vriend of vriendin, geven vaak extra 

energie of een andere kijk op de zaak. 

Tenslotte verwijs ik nog daar het geneeskrachtig mengsel. Soms zijn de 

zaken waar we te veel ruimte voor voorzien, een gif voor onze tuin. Maar 
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als we erin slagen van ze in de juiste verhouding en in combinatie met 

andere (tegen-) gewassen te combineren, dan kunnen ze evengoed een 

geneeskrachtige werking voor onze innerlijke tuin en die van anderen 

vormen. 

Terug naar mijn chaos: als ik die laat overwoekeren, verstik ik, irriteer ik 

anderen en maak ik samenwerking quasi tot helemaal onmogelijk.  Als 

ik die mild toelaat en in de hand houd, kan het bron van creativiteit en 

gulheid zijn, waar ikzelf maar ook anderen plezier aan beleven.  

 

Oh ja, mijn zoon zijn tuin is mooi geworden, heel mooi en heel goed! 

 

+ Lied: Zolang er mensen zijn op aarde 
Zolang er mensen zijn op aarde, 

zolang de aarde vruchten geeft, 

zolang zijt Gij ons aller Vader, 

wij danken U voor al wat leeft. 

 

Zolang de mensen woorden spreken, 

zolang wij voor elkaar bestaan, 

zolang zult Gij ons niet ontbreken, 

wij danken U in Jezus’ naam. 

 

Gij voedt de vogels in de bomen, 

Gij kleedt de bloemen op het veld, 

o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 

en al mijn dagen zijn geteld. 

 

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 

Gij redt de wereld van de dood. 

Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven. 

zijn lichaam is het levend brood. 

 

Daarom moet alles U aanbidden, 

uw liefde heeft het voortgebracht, 

Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 

o Heer, wij zijn van uw geslacht. 
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Geloofsbelijdenis 

Door vragen en door twijfels heen 

probeer ik te geloven, 

in God die in mij leeft, 

in het diepst van mijn gedachten 

en die ik soms heel even zie 

in mensen die ik ontmoet. 

 

Geloven wil ik in een God, 

die vader en die moeder is, 

van zwakken de behoeder is, 

die onheil weer tot heil kan maken 

door mensenhanden heen. 

 

Ik geloof in Jezus, een mens vol van God, 

in wie God zich laat kennen, 

die ons roept, ons uitdaagt 

te werken aan een wereld 

waar we elkaar de ruimte geven 

kleurrijk, hoopvol en vrij te leven. 

 

Ik geloof ook in de goede Geest 

die warm maakt wat verkild, 

en soepel wat verstard is, 

die ons tot nieuwe mensen maakt. 

 

Ik geloof in de weldaad van elkaar vergeven, 

telkens weer uitzicht op een nieuw begin. 

Ik durf geloven in Gods eigen droom: 

brood voor allen 

wijn voor iedereen 

een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 

 

+ Lied: Stuifmeel voor de ziel 
 

Woorden als stuifmeel 

Refrein:  

Spreek, opdat woorden zich ontvouwen  

Steek op wind. 



10 

Voer ze mee als stuifmeel voor de ziel. 

 

Wij zochten Hem in wat wij van Hem zagen. 

Verweesd en haast verloren in nevels van gemis.  

En toch. 

 

Wij stonden op maar liepen onder wolken. 

Verblind door eigen dromen, onwennig in de tijd. 

En toch. 

 

Klonk niet een stem in wat wij samenbrachten? 

Een vonk reeds aangestoken werd smeltend vuur in ons hart.  

Kom Geest. 

 

Wegen naar hoop, die moeten mensen banen. 

Geraakt door telkens tekens en feiten van vandaag. 

Kom Geest. 

 

Voorbeden met als tussenzang:  
 

“Groot is de wereld  

en lang duurt de tijd  

maar klein zijn de voeten  

die gaan waar geen wegen gaan,  

overal heen.  

 

Dat wij ondanks onze kleinheid,  

blijven geloven en blijven zaaien  

bij ons thuis en in onze omgeving.  

Ook als wij zelf het resultaat  

van datgene wat gezaaid worden  

niet zien. 

Dat wij mede-tuinders durven aanspreken  

wanneer onze tuin overwoekerd geraakt.  

 

Dat wij bij een tegenvallende oogst,  

niet opgeven en moedeloos geraken  

en anderen niet negatief bejegenen  

omwille van het tegenvallende resultaat. 
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Dat wij gul zijn met de geestelijke  

en materiële oogst die we binnenhalen.  

Dat wij degenen die uit onwetendheid,  

door tegenslag geen oogst en geen voorraad hebben,  

niet enkel “de aren laten lezen”  

maar van harte uitnodigen om mee  

aan onze geestelijke en materiële tafel aan te zitten.  

Niet in de bijkeuken, maar als eregast.  

 

Veel van wat wij hebben en zijn,  

is geen verdienste die wij enkel aan onszelf te danken hebben.  

Maak ons dankbaar voor datgene wat wij kregen 

van mensen om ons heen en mensen die ons zijn voorgegaan. 

 

Tafelgebed  
(Lied 365) bron: https://www.dorpskerkdalen.nl/event-

items/oogstdienst-m-m-v-koor-8-november-2015/ 

 

Wij dragen onze gaven, het werk van onze hand, 

het werk van onze dagen, de garven van het land, 

van wind en zon en regen – 

tot eer van U, o God, de Ene 

 

De vogels en de dieren die leven van de wind, 

wat er niet kan vliegen en wie de schoven bindt 

moet werken en geloven – 

tot eer van U, o God, de Ene. 

 

Wij wijden U de schoven, wij wijden U het brood, 

want brood komt uit den hoge van bij de Here God, 

voor wie de halmen buigen – 

tot eer van U, o God, de Ene 

 

Wij brengen U de druiven, wij plengen U de wijn, 

die zal van U getuigen, die zal U eigen zijn, 

geheel en al U eigen – 

tot eer van U, o God, de Ene  

 

Het is en moet zo blijven de gave van uw hand, 

al wat wij van U krijgen, de vruchten in de mand, 
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de broden op de tafel – 

tot eer van U, o God, de Ene  

 

Onze Vader 
 

+ Muziek tijdens de communie:  
For the beauty of the earth – John Rutter  

https://www.youtube.com/watch?v=jtoeHG3CZto 

 

Danku 

aan Herman voor het orgelspel, aan Majo voor de zang, aan Agnes voor 

het lezen, aan Gie om de knopjes van de geluidsinstallatie te bewaken 

en aan Lieve en Chris voor de inspiratie en uiteraard aan jullie allen om 

hier te komen mee vieren.  

 

Mededelingen en Zegen (zie blaadje) 
 

Laten we alvorens het slotlied te zingen, datgene wat we hier gevierd 

hebben bezegelen met een kruisteken opdat we het deze week ook 

kunnen waarmaken in onze omgeving; in de naam van de Vader, de 

Zoon en de Heilige Geest.  

 

+ Slotlied: Spirit Rise, Evening come 
 

For the beauty of the Earth 

For the beauty of the earth 

For the beauty of the skies 

For the love which from our birth 

Over and around us lies 

Over and around us lies 

 

Chorus: Lord of all, to thee we raise 

This our joyful hymn of praise 

 

 

For the beauty of each hour 

Of the day and of the night 

Hill and vale and tree and flower 

Sun and moon and stars of light 
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Sun and moon and stars at night 

 

For the joy of human love 

Brother, sister, parent, child 

Friends on earth and friends above 

For all gentle thoughts and mild 

For all gentle thoughts and mild 

 

For each perfect gift of thine 

To our race so freely given 

Graces human and divine 

Flow’rs of earth and buds of heav’n  

Flow’rs of earth and buds of heav’n  

 

Voor de schoonheid van de Aarde 

Voor de schoonheid van de aarde 

voor de schoonheid van de hemelen 

voor de liefde die vanaf onze geboorte 

op ons en overal rondom ons rust 

op ons en overal rondom ons rus 

 

refrein: Heer van allen en alles,  

tot U richten wij deze vreugdevolle lofzang. 

 

Voor de schoonheid van elk uur 

Van de dag en van de nacht 

Heuvel en dal en boom en bloem 

Zon en maan en sterrenlicht 

Zon en maan en sterrenlicht 

 

Voor de vreugde van de mensenliefde 

Broeder, zuster, ouder, kind 

Vrienden op aarde en vrienden hierboven 

Voor alle liefdevolle en milde gedachten 

Voor alle liefdevolle en milde gedachten 

 

Voor ied’re perfecte gave van U 

Aan ons mensen geheel vrij geschonken 

Menselijk en goddelijke genade 

Aardse bloemen en hemelse bloemknoppen (x2) 
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