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Ik ben de weg, de waarheid en het leven. 

Viering op 7 mei 2023 in de Don Boscoparochie te Kessel-Lo 

Voorganger: Chris 

Lector: Bernard 

zang: Majo 

orgel: Herman 

 

 
 

J. CLARKE The way of life (Ely cathedral) In de kathedraal van Ely (Oost 

Engeland in het graafschap Cambridgeshire) is op een muur 'The Way of Life' van 

Jonathan Clarke te zien. Die t is van gegoten aluminium. Net als de 'reis' van het 

geloof, is de weg onregelmatig en onvoorspelbaar. En net zoals een reis lastig 

kan zijn of vrolijk, varieert de textuur en de kleur van de oppervlakte. Het werk 

kwam tot stand in samenwerking met de 'Theology Through The Arts' van 'the 

Divinity Faculty', van de universiteit van Cambridge. 
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Begroeting en welkom: Chris 

Welkom op de eerste zondag van de maand mei. 

Bidden we samen: 

Gezegend die staat aan het begin 
en aan het einde van ons bestaan. 
Maar die ook met ons op weg gaat, 
als Vader, Moeder, Zoon en h. Geest. 
 
Inleiding: Chris 
 

Wie biedt ons een houvast op de weg van ons leven. 
Wie heeft de waarheid? 
Wie wijst ons de weg? 
  
Jezus zei ooit: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven.' 
Vlug gezegd, maar niet gemakkelijk om te geloven. 
Maar gaat het hier om geloven of meer om begrijpen? 
Het woord te verstaan? 
Wat is de rol van waarheid? 
Ik wens je een verhelderende viering. 
 
Intredelied: Vrede voor jou. 

 

Openingsgebed :Chris 

God en Vader, 

in Jezus van Nazareth hebben zijn leerlingen U herkend. 

Vertrouwend op hun getuigenissen 

zijn we ervan overtuigd dat Hij ook ons bij U thuisbrengt. 

Moge wij uw vrede vinden 

als we het wagen te leven zoals Hij ons heeft voorgeleefd. 

Wij hopen dat wij dat leven aankunnen, 

met elkaar verbonden en gedragen door het vertrouwen 

waarmee Jezus zijn leven in uw handen heeft gelegd, 

nu en tot in de eeuwigheid. Amen. 

naar Thomasvieringen 

 

Psalm 33 (lector) 

33 1Juich, rechtvaardigen, voor de HEER, 

de oprechten moeten hem loven. 

 

2Huldig de HEER bij de klank van de lier, 

speel voor hem op de tiensnarige harp. 

3Zing voor hem een nieuw lied, 

speel en zing met overgave. 
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4Oprecht is het woord van de HEER, 

alles wat hij doet is betrouwbaar. 

5Hij heeft recht en gerechtigheid lief 

van de trouw van de HEER is de aarde vervuld. 

6Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt, 

door de adem van zijn mond het leger der sterren. 

7Hij verzamelt het zeewater en sluit het in, 

hij bergt de oceanen in schatkamers weg. 

 

8Laat heel de aarde vrezen voor de HEER, 

en wie de wereld bewonen hem duchten, 

9want hij sprak en het was er, 

hij gebood en daar stond het. 

 

10De HEER doet de plannen van volken teniet, 

hij verijdelt wat naties beramen, 

11 maar het plan van de HEER houdt eeuwig stand, 

wat hij beraamt, blijft van geslacht tot geslacht. 

12 Gelukkig het volk dat de HEER als zijn God heeft, 

de natie die hij verkoos als de zijne. 

13 Uit de hemel ziet de HEER omlaag 

en slaat hij de sterveling gade. 

14Vanaf zijn troon houdt hij het oog 

op allen die de aarde bewonen. 

15Hij die de harten van allen vormt, 

hij doorziet al hun daden. 

16Koningen winnen niet door een machtig leger, 

brute kracht redt krijgsheren niet. 

17Van geen nut zijn paarden voor de overwinning, 

hoe sterk ook, ze bieden geen uitkomst. 

18Het oog van de HEER rust op wie hem vrezen 

en hopen op zijn trouw: 

19hij zal hen redden in doodsgevaar, 

Hij hongersnood zal hij hun leven sparen. 

20Wij verwachten vol verlangen de HEER, 

hij is onze hulp en ons schild. 

21Ja, om hem is ons hart verblijd, 

op zijn heilige naam vertrouwen wij. 

22Schenk ons uw trouw, HEER, 

op u is al onze hoop gevestigd. 
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Lied: Niet als een magische kracht 

Lezing Johannes 14,1-12: lector 

141Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. 2In het huis van mijn 

Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie 

gereed zal maken? 3Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom 

ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik 

ben. 4Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’ 5Toen zei Tomas: ‘Wij weten 

niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen 

kunnen weten?’ 6Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand 

kan bij de Vader komen dan door mij. 7Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn 

Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf 

gezien.’ 8Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we 

niet.’ 9Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? 

Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader 

te mogen zien? 10Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? 

Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij 

blijft, doet zijn werk door mij. 11Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in 

mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. 12Waarachtig, ik 

verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan 

dat, ik ga immers naar de Vader.  

 

Duiding: Chris 

 

Geloofsbelijdenis: Chris 

Mag ik u uitnodigen om samen ons geloof uit te spreken 

in onze God die van mensen houdt. 

 

Wij geloven in God de Vader, 

die zijn schepping in onze handen heeft gegeven 

om er een woning van te maken 

waarin het goed is om te leven. 

Wij geloven in de Zoon, Jezus Christus, 

die bij ons kwam wonen en nu leeft 

in de harten van de mensen. 

Hij is ons Voorbeeld van liefde tot het uiterste. 

Wij geloven in Gods Geest, 

die ieder van ons de kracht geeft 

om aan het Rijk van God mee te bouwen. 

Wij geloven in een gemeenschap 

waarin elkeen zorg draagt voor de ander; 

waarin eenieder aan de Blijde Boodschap 

gestalte geeft door woord en daad. 
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Wij geloven dat een mensenleven 

nooit zal eindigen 

en dat we hoopvol mogen uitzien 

naar het eeuwig geluk bij de Vader. Amen. 

Voorbeden 

Acclamatie: 

Groot is de wereld en lang duurt de tijd, 

maar klein zijn de voeten 

die gaan waar geen wegen gaan 

overal heen. 

 

Chris: 

In Jezus gaat God met ons mee, als gids en tochtgenoot. 

Daarom durven we bidden: 

 

Lector: 
Voor allen die bezielen en voorop gaan 
dat hun woorden inzicht brengen 
dat zij zoekend mee op weg blijven gaan. 

Voor hen die enthousiast op pad gingen, 
maar vastliepen 
dat zij nieuwe moed mogen vinden om opnieuw een begin te maken 

Voor mensen die doelloos leven of het goede spoor verliezen. 
dat iets of iemand hen mag treffen om hen wegwijs te  maken naar geluk 

Voor mensen die zoeken naar waarheid 
dat zij mogen beseffen dat waarheid nooit tot ongerechtigheid kan leiden. 

Voor alle mensen 

die onder onderdrukking en ongerechtigheid moeten leven, 

dat zij hoop vinden  om verder te leven 

 

Voor onszelf   (stilte laten) 

 

Lied: Geen weg is te lang 

Dankgebed: Chris 

Als je op weg gaat...  

 

Toen Jezus met hen de warmte van zijn vriendschap  

en de diepte van zijn levensbron had gedeeld,  

stuurde Hij zijn leerlingen de weg op…  

Hij zei:  

‘Als je op weg gaat,  
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heb dan vooral oog en oor voor wie klein is,  

verloren en gebroken.  

Loop op het ritme van de traagste,  

draag wie moe is, troost wie droef is, groet wie eenzaam is. 

Deel jezelf zonder er iets voor te vragen.  

Als je op weg gaat,  

neem dan geen geld mee,  

neem niets mee om indruk te maken 

of om macht te hebben over anderen.  

Aan mijn aanwezigheid heb je genoeg.  

Als je op weg gaat,  

wens ieder die je ontmoet vrede toe 

en maak de vrede waar in je eigen hart,  

zodat je vanuit je vrede kan delen met je tochtgenoten.  

Als je op weg gaat,  

zal je niet gespaard blijven.  

Als je doet wat Ik zeg,  

zullen ze je uitlachen,  

je naïef vinden,  

ze zullen je aan de kant zetten, aanklagen.  

Dat hebben ze ook met Mij gedaan.  

Als je op weg gaat met Mij,  

zullen ze ook jou vinden.  

Als je op weg gaat,  

wees maar niet bang.  

Elk haar op je hoofd is geteld.  

Ik zal bij je zijn onderweg.  

Zoals mijn Vader Mij de hele weg gedragen heeft,  

dwars door de dood heen,  

zo zal Ik jou dragen,  

vandaag en altijd 

Zingen we dan het lijflied voor onze weg: Onze Vader , die … 

Onze Vader 

Communie: Chris 

Brood breken… een eenvoudig gebaar. Het kost je niets. 

Maar je leven breken, elke dag, 

voor elke mens die je leven binnenkomt, 

is niet zo eenvoudig. 

Je door Gods Geest laten bewegen, 

zacht en goed zijn, en tegelijk vol vuur, 

en blijven geloven 

dat liefde kwaad kan ontwapenen… 

Het is niet zo eenvoudig. 

Muziek: Herman speelt iets op het orgel 
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Bezinning : Chris 
Het geschenk van de slak  

(C. LETERME, Een parel voor elke dag, Averbode 2007, p. 341)  

Lang geleden wilden de dieren 

God danken 

voor alles wat ze van Hem 

hadden gekregen.  

Maar ... waar was de berg 

waarop ze dat konden doen?  

De slak wist het: 

‘Die berg staat aan het einde van de wereld. 

Kom, ik wijs jullie de weg.’  

De slak ging naar de berg, 

de dieren volgden hem. 

De weg die liep over bergen en dalen 

konden de dieren gemakkelijk volgen, 

want de slak liet een spoor achter, 

dat zo glinsterde, 

dat ze het niet alleen overdag, 

maar ook ’s nachts konden zien. 

Eindelijk zagen ze de berg 

die met zijn top in de hemel stond.  

‘Kom maar, slak,’ zeiden de dieren,  

‘ga jij maar voorop.’  

Maar de slak zei niets.  

Toen klopten de dieren op zijn huisje. 

Maar de slak was er niet meer. 

Er was niets meer van hem over. 

Met al wat hij had,  

met al wat hij kon,  

had hij een zilveren, glinsterend spoor achtergelaten 

om de andere dieren de weg te wijzen.  

Naar een verhaal uit Scandinavië 

 

 
Slotgebed: Chris 

God, 

geef me de genade 

om een weg te gaan 

die me niet van u vervreemdt 

Geef me geluk 

om een weg te gaan 

die me bij mensen brengt 
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Geef me de moed 

om een weg te gaan van verbinden 

niet van breken 

een weg uit liefde 

niet uit pijn 

Els Rose 

uit: ‘ zeggen en zwijgen. Oecumenisch gebedenboek voor alledag’ Meinema , 

2005 

 

Zending en zegen: Chris 

 

“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”, 

een uitnodiging om Jezus’ levensweg tot de onze te maken. 

Daartoe zegenen we elkaar 

in de naam van +de Vader , de Moeder, de Zoon en de H. Geest. Amen. 

 
Slotlied: Ga dan op weg 
 
Mededelingen 
 


